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Martinusbericht 

 
 

 
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

 
 Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland  

   
      Nr. 22     24 mei tot en met 6 juni 2026  
 

 

Een zeer geslaagde Saxofoon & Orgelconcert 

 

Egbert Derix en Leo Janssen lieten afgelopen zondagmiddag 26 

april diverse belangstellenden genieten van een bijzonder 

voorjaarsconcert in de Sint Martinuskerk. Het werd een muzikale reis 

waarin meditatieve, spannende, lyrische en uitbundige momenten in 

werden afgewisseld. Egbert Derix bespeelt het fameuze Elbertse 

Orgel en Leo Janssen tenor- en sopraansaxofoon & fluit. Leo 

Janssen, en Egbert Derix kennen elkaar al jaren en maakten samen 

een aantal albums onder de naam ´Angeli´ (engelen dus). Tijdens 
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een ontmoeting in de St. Martinus kerk ondervonden ze dat het daar 

aanwezige Elbertse orgel prachtig mengt met de saxen en fluiten 

van Janssen en inspireert tot improviseren. Na afloop kregen we 

diverse reacties die we met u willen delen. Onderstaand treft u deze 

aan 

• Het was vanmiddag een mooi geslaagd Saxofoon & 

Orgelconcert! 

• Beide muzikanten wisten op een bijzondere wijze op een 

harmonieuze te kunnen samenwerken  Jammer dat ze 

na afloop niet naar voren kwamen om het applaus echt te 

ervaren en te zien. 

• De saxofoon was erg goed. Het mengde mooi met orgel. Ik 

vond het bijzonder het orgel op een andere manier te horen. 

Ook hij speelde heel mooi. Het orgel had harder gemogen of 

saxofoon zachter. De balans vond ik niet altijd goed, dat was 

jammer. Maar bovenal zeer de moeite waard. 

• Ik vond het mooi en bijzonder. Deze combinatie had ik niet 

eerder gehoord. 

• Heel mooi en bijzonder om mee te maken! 

Van dit concert zijn ook opnames gemaakt en deze zijn te zien in 

deze youtube-playlist: https://youtube.com/playlist?list=PLm-

V8kPOWv_maR6bk-6n1FBvoSJAex2OL&si=MeMBLvWK9HnT3Jj5 

  

Dit concert is door de Stichting Vrienden van de Martinus mogelijk 

gemaakt. Daarnaast hebben we een aantal mooie subsidies 

ontvangen van het Stichting Vrienden van St. Martinuskerk 

Hoogland, Het Sociaal Cultureel fonds van de Amersfoortse 

Verzekeringen, Buurtbudget hoogland, het K.F. Hein Fonds. Tot slot 

dank aan alle vrijwilligers en betrokkenen voor hun medewerking bij 

dit concert.  

Op zondagmiddag 19 juli (aanvang 12.00 uur) a.s., zien we u weer 

graag tijdens Klassiek onder de Bomen met Bram Brundel en Harrie 

Herfst. 

https://youtube.com/playlist?list=PLm-V8kPOWv_maR6bk-6n1FBvoSJAex2OL&si=MeMBLvWK9HnT3Jj5
https://youtube.com/playlist?list=PLm-V8kPOWv_maR6bk-6n1FBvoSJAex2OL&si=MeMBLvWK9HnT3Jj5
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Een lief ‘Koosend’ moment 

Soms vinden er in onze 

geloofsgemeenschap 

spontane activiteiten plaats 

waar je blij van wordt. Zo heeft 

een betrokken vrijwilliger er 

voor gezorgd dat in de hal bij 

de Mariakapel een nieuw 

aankondigingsbord is 

geplaatst. De posters en  

aankondigingen komen 

hiermee nog beter uit de verf.  

En in de pastorietuin zijn er 

een tweetal ijzeren bankjes 

voorzien van een nieuwe 

zitting.  

 

Wat een mooi lief ‘Koosend’ gebaar is dit van deze vrijwilliger. Heel 

erg fijn en velen zijn hier erg blij mee. Dank! 

 

Pinkstercollecte 2026 

 

Ook dit jaar is de Pinkstercollecte tijdens de viering voor de 

organisatie Week voor de Nederlandse Missionaris. Deze 

organisatie  ondersteunt missionarissen en missionair werkers 

financieel in hun persoonlijke welzijn. Dat geeft hun 

bestaanszekerheid, waardoor ze zich volledig kunnen richten op de 

ondersteuning van de meest kwetsbare medemensen. 
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Mariëlle Beusmans en pater Jan Joris Rietveld zijn voorbeelden van 

zulke werkers die zich al jarenlang inzetten.  Mariëlle is al 25 jaar 

voorvechtster voor vrede in Afrika. Zij woont en werkt in Tanzania 

waar zij cursussen geeft over leiderschap aan jongeren en vrouwen. 

Ook is zij betrokken bij de catechese in het bisdom. Mariëlle 

probeert samen met de lokale bevolking de fragiele vrede en 

gerechtigheid te versterken. 

Jan Joris Rietveld werkt 40 jaar als missionaris bij de 

gediscrimineerde en arme inheemse bevolking in het noordoosten 

van Brazilië. Hij geeft les aan een seminarie en houdt zich ook bezig 

met sportclubs en scholen. 

Door het steunen van mensen als zuster Mariëlle en pater Jan Joris 

laten wij zien dat we samen kerk willen zijn en oog hebben voor wie 

zo veel moeite moeten doen om in vrede te leven. Uw bijdrage aan 

de collecte is dan ook van harte welkom. Laten wij op die wijze 

handelen in Gods geest. Ook kunt u uw gave overmaken op 

NL30RABO0171211111 t.n.v. Week Nederlandse Missionaris Den 

Haag. 

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede / Wereldwijd. 

 

(De collecte in de Veertigdagentijd voor Bolivia heeft het mooie 

bedrag van ruim € 3260,-opgebracht, waarvoor hartelijk dank!) 

 

Workshop Sacramentsdag 5 juni 

 

Op vrijdagavond 5 juni om 20.30 klimmen we samen de zolder van 

de pastorie op voor een bijzondere workshop Sacramentsdag. Een 

gezellige, knusse plek waar we duiken in een eeuwenoude traditie 

— maar dan op een manier die helemaal van nu is. 

Want eerlijk… hoe zat het ook alweer? Wat vieren we precies op 

Sacramentsdag? Waarom doen we dit elk jaar opnieuw? En wat is 

die prachtige monstrans die je soms ziet tijdens processies? 

Tijdens deze avond ontdek je op een relaxte manier de betekenis 

achter Sacramentsdag. Er is ruimte voor vragen, gesprek, 
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verdieping én natuurlijk gezelligheid. De workshop is speciaal voor 

jongeren, maar ben je nét iets ouder en wél nieuwsgierig, dan ben je 

ook van harte welkom. 

 Opgeven kan bij Klaartje, Brigitte of via 

jongeren@katholiekamersfoort.nl 

 

Sacramentsdag, een feest van nabijheid en verbinding  
7 juni 

 

We leven in 

een tijd waarin 

het nieuws 

vaak zwaar 

voelt, angst 

voor de 

toekomst 

oproept en 

mensen 

elkaar gemakkelijk kwijtraken in meningen en zorgen. Juist dan is 

het goed om een moment te hebben waar we niet tegenover elkaar 

staan, maar samen kunnen zijn in rust, gebed en - vooral nu in deze 

verontrustende tijd in onderlinge verbondenheid. In de weken na 

Pasen worden we elk jaar weer uitgenodigd om opnieuw stil te staan 

en te kijken naar de bron van onze verbondenheid: de viering van de 

Eucharistie. 

  

Sacramentsdag is het Hoogfeest van het Heilig Lichaam en Bloed 

van Christus en is geen ‘extra’ viering voor ingewijden, maar een 

uitnodiging aan ieder van ons. We vieren immers die dag dat 

Christus zich aan ons geeft in brood en wijn, en dat Hij ook buiten 

het moment van de Mis ons nabij wil blijven in het Heilig Sacrament. 

In een wereld die versnelt, beleven we op Sacramentsdag het 
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tegendeel: stilstaan, aanwezig zijn en ons laten voeden door wat ons 

ten diepste bijeenhoudt. 

  

De Sacramentsdag vieren we dit jaar op zondag 7 juni 2026 in de 

Sint Martinuskerk te Hoogland (ons Eucharistisch Centrum van 

Amersfoort). De Hoogmis begint om 09.00 uur. 

  

Na de Hoogmis in de kerk wordt het Allerheiligste in de Monstrans 

geplaatst en trekken we in processie door de pastorietuin naar het 

rustaltaar. Daar brengen we ons gebed en ontvangen we de zegen. 

Voor veel kerkgangers is het ieder jaar weer een ontroerend 

moment, niet in de laatste plaats door de bloemengroet door de 

bruidjes en jonkers, ode communicantjes. Een klein gebaar dat de 

vreugde van het geloof op vertederende wijze zichtbaar maakt. 

  

Ook muzikaal ademt deze dag feest en dankbaarheid. Het Sint 

Martinuskoor zingt ondersteund door muziekvereniging Sint Caecilia. 

Hun muzikale bijdrage tilt de liturgie op—en wie er eerder bij was, 

herkent het meteen: wanneer Sint Caecilia inzet en we samen ‘U zij 

de Glorie’ zingen, ontstaan die bekende kippenvelmomenten die je 

mee naar huis neemt. 

Bekijk thuis hoe dit afgelopen jaren klonk in de YouTube promo 

Sacramentsdag 2026 mee vieren met U zij de 

glorie: https://youtu.be/9ZIX966skLQ?si=ry3Y5UC7EPUI6X9d 

  

U bent allen van harte welkom om samen deze Sacramentsdag te 

vieren in het Eucharistisch Centrum te Hoogland. Neem gerust 

iemand mee en sluit aan in de processie door de pastorietuin. 

  

Werkgroep Sacramentsvereniging Sint Martinus 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/9ZIX966skLQ?si=ry3Y5UC7EPUI6X9d
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Uitnodiging 110 jaar bestaan van de Sint Ansfriduskerk  
24 mei 

 

Beste parochianen, buurtbewoners en 

genodigden,  

 

Toen begin van de 20e eeuw de 

uitbreiding van de stad Amersfoort in 

zuidwestelijke richting werd opgestart, 

groeide al snel de behoefte om ook een 

plaats te creëren voor de geloofsbeleving van de vele katholieken 

die in deze wijk gingen wonen. Het plan werd opgevat om een 

neogotische kerk te bouwen aan de toen nog lege Jacob Catslaan.  

In februari 1916 werd deze ingewijd en fungeert sindsdien als 

Rooms Katholieke kerk; eerst als parochiekerk van de Sint Ansfridus 

parochie en momenteel als één van de kerken van de parochie 

Onze Lieve Vrouw van Amersfoort.  

In de afgelopen eeuw vonden Rooms Katholieke wijkbewoners en 

gelovigen uit heel Amersfoort, al dan niet Rooms Katholiek, hun weg 

naar deze kerk. En ook nu nog mogen wij ons verheugen in een 

groot aantal bezoekers van de vieringen op zondag en door de 

week.  

Naast dat de kerk een plaats is om het geloof te 

vieren is het gebouw een markant punt in de wijk. 

Zozeer zelfs dat het nieuwe “Lichtenbergterrein” 

specifiek is ingericht met zichtlijnen op deze kerk.  

In 2026 bestaat de Sint Ansfriduskerk 110 jaar. Dit 

willen we uiteraard graag vieren met allen die zich 

bij deze kerk betrokken voelen: parochianen, van 

toen en nu, en wijkbewoners.  

We doen dat met Pinksteren; dat is op 24 mei a.s. We vieren dit 

jubileum met een feestelijke Eucharistieviering om 11.00 uur in de 

Sint Ansfriduskerk waarin pastoor Skiba zal voorgaan en het 

Pinksterprojectkoor voor de muzikale ondersteuning zal zorgen.  
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Nadien is er uiteraard gelegenheid elkaar te feliciteren met dit 

prachtige gebouw te midden van een levende gemeenschap.  

U bent van harte welkom dit feest met ons te vieren!  

 

Het Ansfridus beraad 

 

Themabijeenkomsten NAH en relatie 1 juni en 
Mantelzorger van iemand met Parkinson 2 juni 

 

 
 

Maandag 1 juni 

Thema: Welke invloed heeft Niet Aangeboren Hersenletsel op je 

relatie 

 

Ervaringsdeskundige Arnold Steensma zal onder andere vertellen 

wat voor invloed hersenletsel heeft (gehad) op zijn relatie met zijn 

partner en kinderen in de puberleeftijd. 

Mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun naasten, familie, 

vrienden zijn welkom 

Kosten deelname: gratis  

Bij interesse of aanmelden: Sytske Stoop, mantelzorgcoördinator 

Indebuurt033   Tel: 06 - 53 58 88 46  

Mail: mantelzorgers@indebuurt033.nl 

Tijd: 19.30 – 21.15 uur  

Adres: Interaktcontour, Satelliet 10 Amersfoort  

Let op: routeplanner leidt je naar de achterkant Interaktcontour, je 

moet aan de andere kant zijn. Rij Satelliet in waar van Mosselgarage 

zit. 

 

 

mailto:mantelzorgers@indebuurt033.nl
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Dinsdag 2 juni 

Thema: Mantelzorger zijn van een naaste met Parkinson 

 

Erwin van Zoeren heeft tien jaar voor zijn moeder met Parkinson 

gezorgd en vertelt deze avond over zijn ervaringen met de 

psychische kant van Parkinson, hoe de zorg thuis en in het 

verpleeghuis was, wat hij heeft gemist en hoe hij professionals en 

omgeving leerde om te gaan met de ziekte van zijn moeder. Er is 

deze avond ruimte om eigen ervaringen te delen. 

Mantelzorgers zijn welkom, er is maximaal plek voor 20 deelnemers 

 

Kosten deelname: gratis  

Vooraf aanmelden: bij de mantelzorgcoördinatoren van 

Indebuurt033  

Mail: mantelzorgers@indebuurt033.nl  

Tel: Heleen Vonk 06 - 42 55 57 09 of Sytske Stoop 06 – 53 58 88 46 

Tijd: 19.30 - 21.30 uur vanaf 19.15 uur inloop 

Adres: Indebuurt033 Basicweg 24 3821 BR Amersfoort  

Gratis parkeren bij kantoor. 

 

Uitnodiging tot deelname aan de Sint Jansprocessie  
21 juni 

 
Beste mede-gelovige, 

 

Met vreugde nodigen wij u uit om deel te nemen aan een bijzondere 

en eeuwenoude traditie: onze processie ter ere van Sint Jan de 

Doper op zondag 21 juni a.s. in Laren (NH). 

U bent van harte welkom om met velen uit uw parochie deel te 

nemen. Samen pelgrimeren verdiept de ervaring en versterkt de 

onderlinge verbondenheid én de ontmoeting met God. 
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Over onze processie 

Al eeuwenlang trekken gelovigen uit Laren en omstreken rond 24 

juni naar een historische plek buiten de dorpskern. Op deze plek 

stond ooit een middeleeuwse kruiskerk waar het Sint Jansfeest werd 

gevierd. Zelfs in tijden van verboden en tegenspoed bleven 

gelovigen trouw en vonden zij, vaak in stilte en in het donker, hun 

weg naar deze heilige plaats. In 1806 kon het geloof weer openlijk 

worden beleefd en groeide deze bedevaart uit tot een 

indrukwekkende processie. 

Sinds de oprichting van de Broederschap van Sint Jan is de tocht 

uitgegroeid tot een plechtige sacramentsprocessie, met prachtig 

versierde erepoorten en zichtbare uitingen van devotie. Vandaag de 

dag is de Sint Jansprocessie een groot en levend geloofsfeest, met 

meer dan duizend deelnemers en vele toeschouwers van heinde en 

verre.  

 

Aanmelden programma 

Graag nodigen wij u en uw medeparochianen uit om samen ons 

geloof te beleven en te delen, als getuigenis op straat. Nieuw dit jaar 

is een speciaal programma voor groepen van buiten onze 

gemeente, omdat wij zien dat steeds meer gelovigen van buiten de 

regio met enthousiasme willen deelnemen. 

Hieronder treft u het programma van de processie aan. 

 

Programma – Zondag 21 juni 2026 

 

• Vanaf 10.00 uur – Ontvangst in het Brinkhuis met koffie, 

thee en iets lekkers van de warme bakker 

• 10.15 uur – Korte inleiding en introductie over de processie 

door leden van de Broederschap 

• 11.00 uur – Vertrek van de processie vanuit de Basiliek, 

onder leiding van de Broederschap 

• ± 12.00 uur – Eucharistieviering op het Sint Janskerkhof 
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• 13.00 uur – Vertrek van de processie vanaf het Sint 

Janskerkhof 

• 14.15 uur – Terugkomst in de Basiliek en afsluiting van de 

processie 

• ± 14.45 uur – Hapje en drankje in de Pastoorstuin 

 

Laat dit een moment zijn om samen te komen, elkaar te ontmoeten 

en ons voor te bereiden op deze betekenisvolle ervaring. U kunt uw 

groep aanmelden via het secretariaat. Aanmelden is mogelijk tot en 

met dinsdag 16 juni a.s. via info@sintjansprocessie.nl. Uiteraard 

bent u ook als individu van harte welkom. 

Na aanmelding ontvangt u een officiële bevestiging 

met praktische informatie. 

 

Wij hopen u te mogen begroeten! 

Met hartelijke Stjansgroet, 

 

Namens de Broederschap van St Jan – Laren  

Chris Bogaers 

 

 

Kennismaken met De Oase in Bunschoten 

 

De Oase is een prachtige, groene, rustgevende plek op de 

Eemlandhoeve, Bisschopsweg 7,  3752 LK in Bunschoten, die haar 

naam eer aan doet. Sinds dit jaar organiseren we er kleinschalige 

events op het raakvlak van geloof en schepping (hier 

een sfeerimpressie). 

 

Proeven. Zien. Leren samen leven. 

Welkom in de Eemvallei Oase, een proefplek van het goede leven, 

midden in ons land en de polders van de Eemvallei.  

https://eemvallei-oase.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=O0tweVkbD_8
https://www.youtube.com/watch?v=O0tweVkbD_8
https://www.youtube.com/watch?v=O0tweVkbD_8
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• Hier maak je offline ruimte om te dromen, je passie te leren 

volgen, en te ontdekken wat het leven van jou vraagt. 

• Hier mag je verlangen en hopelijk ervaren hoe de hemel de 

aarde raakt.  

• Hier werken mensen met zes of zeven vinkjes op de 

Randakker samen met mensen die weinig te besteden 

hebben of willen wennen aan ons land.  

• Hier kijken burgers, boeren en bestuurders elkaar in een 

veilige en heilige ruimte in de ogen, om van elkaar te leren in 

plaats van te polariseren. 

• Hier zoekt de stad de rust van het platteland, en leren 

plattelanders en stadsmensen van elkaar. 

• Hier ervaren mensen die niet (meer) in God geloven de 

vrijheid, ruimte en aandacht bij mensen die dat wel doen. Dit 

kan voor korte tijd via events of door langere tijd mee te doen 

in een nieuwe netwerkgemeenschap die elkaar regelmatig 

ontmoet. 

 

Reserveer een gratis tijdsslot in de Natuurkapel, waar de rust en de 

ruimte is om stil te worden, te bidden of te lezen op de woensdag, 

vrijdag of zondag. Of bezoek een van onze “eventjes“.  

 

Dopen 

 
Op 14 juni wordt om 09.00 uur Julian Hans Ton Dekker door  

pastor G. Nijland gedoopt. 

 

 

 

 

 

 

https://www.supersaas.nl/schedule/eemvallei-oase/Natuurkapel
https://eemvallei-oase.nl/agenda


13 

 

Gebeds- en misintenties 

 
Zondag 24 mei 
Misintentie: 

Uit dankbaarheid en voor overleden familie Cheng; 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella 

Eggenkamp - van den Tweel; 

Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel; 

Ronald van den Hoven. 

 

Zondag 31 mei 
Misintentie: 

Henk en Miny Broens – Hegeman;  

Ouders Smink - van Valkenhoef en Henk. 

 

Komende vieringen 

 
week 22 

 

Zondag 24 mei 09.00u 

Eucharistievering; 

Voorganger: Pastoor J. 

Skiba; 

Zang: Parochiekoor St. 

Caecilia 

1ste Pinksterdag 

 

Maandag 25 mei 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. 

Nijland; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

2de Pinksterdag / Maria 

moeder van de kerk 

week 23 

 

Zondag 31 mei 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Gemengd Koor Soli Deo 

Gloria; 

Heilige Drie-eenheid  

 

Donderdag 4 juni 09.00u 

Gebedsviering; 

o.l.v. Theo Hoogenboom; 

Lauden 

 

Vrijdag 5 juni 09.30u 

Voorganger: Werkgroep; 

Vrijdagmorgenviering 
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Donderdag 28 mei 09.00u 

Gebedsviering; 

o.l.v. Theo Hoogenboom; 

Lauden 

 

  

Week 24 

Zondag 7 juni 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

Sacramentsdag + Processie 

 

Donderdag 11 juni 09.00u 

Gebedsviering; 

o.l.v. Theo Hoogenboom; 

Lauden 

 
  

Locatie Martinus, Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland.  033 - 4 80 12 23 
Maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur 
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com 
e-mail voor misintenties      : martinus.intenties@gmail.com 
website:       : https://katholiekamersfoort.nl/martinus/ 
kerkomroep : https://www.kerkomroep.nl/kerken/11279 
 
Centraal Secretariaat OLVA, Kerklaan 22, 3828EB  Hoogland.   
 033 – 4 89 35 99  
Tel. bereikbaar ma/ wo/ vr van 09.00-13.00 uur, ook voor ledenadministratie 
e-mail : centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl  
 
Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
085 - 07 82 316 en is 7 dagen per week bereikbaar van 09.00 – 17.00 uur. 
 
Voor Kerkbalans            : NL61RABO0123012902.  
Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v. Onze Lieve Vrouw 
Parochie  
                                        h/o Martinus Locatie Hoogland. 
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op 7 juni 2026. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 4 juni 2026 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 
 
 
 

mailto:martinus.locatie@gmail.com
mailto:martinus.berichten@gmail.com
mailto:martinus.intenties@gmail.com
https://katholiekamersfoort.nl/martinus/
https://www.kerkomroep.nl/kerken/11279
mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl

