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Sint- Martinuskerk, decor mystieke improvisatie 26 april

Het Saxofoon- & Orgelconcert Ruimte, Klank en Verbeelding is
komende Zondag 26 april om 14:30 uur in de Sint- Martinuskerk
Hoogland.

Journalist Dietmar Terpstra van
het AD Amersfoortse Courant
heeft recentelijk Saxofonist Leo
Janssen geinterviewd. Zijn artikel
is te lezen op de website van
Katholiek Amersfoort.

Ga naar: https://katholiekamersfoort.nl/sint-martinuskerk-decor-
mystieke-improvisatie/

Vrijdagmorgenviering?

In het vieringenrooster aan het eind van het Martinusbericht staat bij
de eerste en derde vrijdag van de maand om 09.30 uur een
vrijdagmorgenviering. Wat is dat voor een viering? En is dat wellicht
iets voor mij? Ooit werd er in de kapel van de Martinuskerk op de 1°
en 3° vrijdag een stille mis gevierd. Sinds er minder priesters zijn,
verzorgen vrijwilligers op deze vrijdagochtenden
themabijeenkomsten en vieringen.
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Op de 1e vrijdag van de maand is een themabijeenkomst in de Van
Zuilenzaal. Marcella Walraven en Ank Ursem bereiden een thema
voor. Naast de bespreking van het thema is er ook ruimte voor
ontmoeting. Dat alles onder het genot van een kopje koffie/ thee en
vaak iets lekkers.

Op de 3° vrijdag van de maand is er een viering in de kapel. Dat kan
een Woord- en Gebedsviering of een Woord- en Communieviering
Zijn onder leiding van Marcella en/of Ank. Ongeveer vier keer per
jaar viert pastoor Skiba Eucharistie met ons. De viering is te volgen
via de Kerkomroep. Aansluitend drinken we samen koffie/ thee in de
Van Zuilenzaal en praten na over de viering.

De vrijdagmorgenvieringen/bijeenkomsten zijn voor iedereen
toegankelijk. Ze beginnen om 09.30 uur, ingang via de Pastorie. De
bijeenkomst eindigt tussen 10.30-11.00 uur.

De eerstkomende themabijeenkomst is op vrijdag 1 mei in de Van-
Zuilenzaal in de Pastorie. Meimaand is Mariamaand en dan wordt
vaak de rozenkrans gebeden. Daarom hebben we als thema de
rozenkrans gekozen.

De derde vrijdag in mei valt na Hemelvaartdag. Daarom is er geen
viering in de kapel op vrijdag 15 mei. Maar u bent wel welkom voor
de koffie in de Van Zuilenzaal na de mis op Hemelvaartsdag 09.00
uur op donderdag 14 mei.

Wij zien u graag bij één van de “vrijdagmorgenvieringen”.

Pinksternoveen 2026 Kom Heilige Geest

Met het bidden van de Pinksternoveen vanaf Hemelvaart tot
Pinsteren sluiten we aan bij de apostelen bij hun gebed om de
kracht van de Heilige Geest. Het is een bijzonder aanroepen

van de Heilige Geest om de Kerk bij te staan, zoals verwoord in het
korte gebed: “Kom Heilige Geest, vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde. En Gij zult het aanschijn
van de aarde vernieuwen.”



teksten en gebeden van voorgangers van de PKN- gemeente
Amersfoort en de parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort en
een Pinksternoveenkaars die negen dagen lang licht zal geven.
De noveenkaars en boekje kosten € 7,50. Voor Hemelvaartsdag
wordt de kaars en boekje bij je thuisgebracht.

Wil je graag zo’n kaars en boekje ontvangen, geef dan je naam en
adres op via email Pinksternoveen@ziggo.nl.

Betalen kan via een betaalverzoek via de telefoon of bij het
afleveren van de kaars.

Graag opgeven voor 3 mei.

Bron afbeelding: Katholiekleven.nl

Dodenherdenking 4 mei 2026

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei
herdenken we alle slachtoffers van
oorlogen samen. Ook in Hoogland
gedenken we en dan vooral de
slachtoffers van de 2° wereldoorlog in de
voormalige gemeente Hoogland. Het
thema is dit jaar “de geschiedenis leren
begrijpen”.

Een heel belangrijk thema, waar we graag
aandacht aan besteden in de
Oecumenische 4 mei-viering die begint om




19.00 uur in De Inham. Een werkgroep vanuit De Inham, Het
Brandpunt, Sint Martinus en Veenkerk bereidt deze jaarlijkse viering
voor. In deze viering gaat pastor Josephine van Pampus voor en zal
er ook aandacht worden geschonken aan de jongeren die met ons
mee herdenken. Vanuit de Hooglandse “Berkenschool” zal er een
delegatie aanwezig zijn, als vertegenwoordigers van alle scholen.

Na afloop van de viering krijgt iedereen een witte roos mee en
wandelen we in stilte naar de Gedenknaald bij de rotonde aan de
Zevenhuizerstraat. Daar volgen we met elkaar de herdenking en
zullen er namens de gemeente en een aantal organisaties bloemen
worden gelegd bij de Naald. Vervolgens kan iedereen aansluiten om
zelf de roos neer te leggen.

Oecumenische gebedsviering bij Dodenherdenking 4 mei

Sint Ansfriduskerk

Op maandag 4 mei 2026 van 17.30-18.30 n
uur vindt in de Sint Ansfriduskerk een

oecumenische gebedsviering plaats in

verband met Dodenherdenking.

Met stilte, Woord, gebed en muziek

worden de doden herdacht.

De viering is een gezamenlijk initiatief van

de Sint Ansfriduskerk en de protestantse
wijkgemeenten in Amersfoort-Zuid (Bergkerk, Fonteinkerk en
Nieuwe Kerk). Voorgangers uit genoemde kerken verzorgen de
viering. Koor 4U van de Sint Ansfriduskerk verzorgt de muzikale
ondersteuning.

Burgemeester Lucas Bolsius zal bij de viering aanwezig zijn en
spreken. Aansluitend kan men desgewenst naar Kamp Amersfoort
gaan om mee te lopen in de Stille Tocht naar Rusthof.

Locatie: Sint Ansfriduskerk, Jacob Catslaan 28, Amersfoort

Tijd: 17.30 - 18.30 uur

4 en 5 mei



‘In Vuur en Vlam”- Uitnodiging voor Pinksterkoor 2026

‘ \\\ Ook dit jaar zingt op Eerste
Vo Pinksterdag het Pinksterkoor:

een OLVA-projectkoor met

mensen uit alle

' geloofsgemeenschappen.

Omdat de St. Ansfriduskerk

A4 op deze dag haar 110-jarig

LY | bestaan viert, draagt het
Pinksterkoor graag haar

muzikale en energieke steentje bij aan de feestelijke

Eucharistieviering in de Ansfriduskerk!

Het koor staat onder leiding van Marian Overmaat. De muzikale

begeleiding wordt verzorgd door Ron Adelaar (piano) en Herma van

der Heijden (fluit).

Repetities: op de onderstaande twee avonden, beide keren in de

Anfriduskerk van 20.00 — 21.30 uur

* Dinsdagavond 19 mei

* Vrijdagavond 22 mei

Aanmelden: uiterlijk 14 mei (Hemelvaart) via een email
aan marian.overmaat@gmail.com (Muziek ontvang je rond 16 mei
in je mailbox)

Boom zal worden gezegend op 3 mei

Op zondag 3 mei zal na de eucharistieviering de boom, die
kortgeleden is geplant op het kerkhof, worden gezegend door pastor
Gé Nijland. Belangstellenden zijn van harte welkom om dit met
elkaar mee te vieren.


mailto:marian.overmaat@gmail.com

Hemelvaartsontbijt: modern pelgrimeren op het
Gelukkigerwijspad

Wilco Kruijswijk is bedenker van het Gelukkigerwijspad, een
moderne pelgrimsroute vanaf de Onze Lieve Vrouwetoren via
de Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Utrecht weer
terug. Hij komt op 14 mei tijdens het HemelvaartsOntbijt over
deze bijzondere wandelroute vertellen.

Wilco is een ervaren pelgrim: hij trok naar Santiago de Compostela,
wandelde in Japan, Turkije en Portugal. Hij heeft al zijn
pelgrimservaring in het Gelukkigerwijspad gestopt, want om te
pelgrimeren hoeft je echt niet ver weg te gaan. Tijdens het
HemelvaartsOntbijt komt Wilco vertellen over zijn ervaringen
onderweg en hoe hij deze meegenomen heeft in het
Gelukkigerwijspad in onze eigen buurt.

Je bent donderdag 14 mei om 09.30 uur welkom in Parochiezaal
St. Joseph (van Tuyllstraat 29 Hooglanderveen). De vrijwilligers
serveren een heerlijk ontbijt, Wilco zorgt voor de inspiratie om zelf
op pad te kunnen gaan. De deelname is gratis, een gift voor het
ontbijt wordt op prijs gesteld.

Dauwtrappen
En, omdat het Hemelvaartsdag is, kun je alvast in de stemming
komen tijdens het dauwtrappen. Een wonderlijke wandeltraditie om
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in alle vroegte op pad te gaan. De start is om 07.00 uur op het
kerkplein bij de St. Josephkerk. Als je meedoet ben je op tijd voor
het ontbijt terug bij de zaal. Neem voor onderweg een flesje water
mee en een versnapering om de eerste trek te stillen...

Vrouwevaert 2026, met Maria op pelgrimstocht 16 mei

In 1444 maakte een vondst van een
Mariabeeldje in het water van de beek
bij Amersfoort van de stad een
bedevaartplaats. Sinds eeuwen wordt
dit Mirakel herdacht door de jaarlijkse
bedevaart ter ere van Onze Lieve
Vrouw van Amersfoort.

Deze oude traditie wordt ook dit jaar in
ere gehouden met de “Vrouwevaert” op
zaterdag 16 mei.

Laten wij ook dit jaar in beweging
4 komen en op weg gaan als “Pelgrims
van Hoop en gehoor geven aan de oproep om samen te werken
aan een wereld, waarin liefde en gerechtigheid de boventoon voeren
en waarin de hoop op Gods belofte ons leidt en inspireert.

De start is om 07.30 uur met een viering van Woord en Gebed in de
Oud-Katholieke Georgiuskerk aan 't Zand 13 te Amersfoort.
Aansluitend is er een stille bidtocht rond de oude binnenstad,
waaronder een gebedsmoment in de Onze Lieve Vrouwetoren.
Na de voettocht is er dan een afsluitende gebedsviering in de Sint
Franciscus Xaveriuskerk en aansluitend ontmoeting met een kop
koffie.
diaken Frank Sieraal
Onze Lieve Vrouwe Gilde - Amersfoort



Een nieuw zandpodium in onze Pastorietuin

Op 15 en 16 april jl. heeft onze
tuinploeg hard gewerkt aan een
nieuw zandpodium in onze
Pastorietuin. Met vereende
krachten is er ruim 180 kuub
nieuwe grond aangebracht in de
pastorietuin. Dit werd verzorgd
door het bedrijf Odijk-Zwanenburg VOF en hoe dat verliep is te zien
in de foto's. Deze zijn te zien op de website van Katholiek
Amersfoort: https://katholiekamersfoort.nl/een-nieuw-zandpodium-in-
onze-pastorietuin/

Sacramentsdag 2026 krijgt hiermee een nieuw 'podium' op
zondag 7 juni 2026!
Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt!!

“Mag ik bij jou logeren?” Een waardevolle invulling van je
zomer

Elke zomer komen er honderden kwetsbare
kinderen uit Frankrijk, Belgié, Nederland en

Duitsland op vakantie bij Nederlandse KJ N DER
vakantiegezinnen. De kinderen, die thuis

onder moeilijke omstandigheden leven, I.IU Lp
hebben dan de mogelijkheid om weer even

onbezorgd kind te kunnen zijn.

Voor aankomende zomer zijn wij op zoek naar vakantiegezinnen,
waar de kinderen zo’n twee weken kunnen verblijven. Er zijn nog
altijd veel kinderen die nog geen plekje hebben en hopen op een


https://odijk-zwanenburg.nl/
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uitnodiging van een gastvrij gezin. Het maakt niet uit of je
alleenstaand of samenwonend bent en of je wel of geen kinderen
hebt. Het belangrijkste is dat je een kwetsbaar kind een fijne
onbezorgde tijd bij jou thuis wilt bieden.

Tijdens hun verblijf gaat het niet om dure uitjes, maar juist om
meedraaien in het gezin, tijd en aandacht. Deze kinderen kunnen al
erg genieten van samen een stuk fietsen, een spelletje doen of een
middag knutselen.

Heb je tijd en ruimte om een kwetsbaar kind een onvergetelijke
tijd te bezorgen? Dan kun je je aanmelden via
www.europakinderhulp.nl

Daar vind je ook meer informatie over het vakantieouderschap. Doe
je mee?

Nieuws van de filmkring De Inham

pr—— O zONdagavond 10 mei draait de Le
% ey Fils in het filmhuis van De Inham.
Een timmerman, een jongen en een
schokkerige camera. Meer hebben de
broers Dardenne niet nodig voor een
intens, verwarrend drama over
menselijke onzekerheid, zo blijkt uit
hun vijfde speelfilm Le fils (2002).
Olivier werkt als docent in een
instelling voor jongeren met een
gedragsstoornis. Als de 16-jarige
Francis zich meldt, is Olivier volledig
van de kaart. Wie is deze

(verloren) zoon? Een indringende film over de manier waarop we
onze innerlijke demonen het hoofd bieden. Over de onzekerheid



http://www.europakinderhulp.nl/

over het zetten van stappen, omdat je de consequenties niet kunt
overzien.

Kom kijken en onderga wat de film voor indruk op jou maakt. Na
afloop van de film praten we, onder het genot van een drankje, met
elkaar door over wat de film ons te vertellen heeft.

ledereen is welkom! Neem gerust iemand mee....

Een kleine bijdrage voor de kostenis prettig.

Aanmelden bij: jacques.bakker@inham.net

Mocht je deze keer niet kunnen, maar wil je wel graag per mail op de
hoogte gehouden worden van toekomstige films? Mail
jacques.bakker@inham.net en je wordt opgenomen in de mailinglist.
Je komst is en blijft geheel vrijblijvend; je kan per keer bekijken of je
komt.

Zondagavond 10 mei om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur)

De Inham, Hamseweg 40, Hoogland

Actie Gifvrije Bloemen

Op Moederdag geven we graag een mooi boeket. Met verantwoorde
bloemen, biologisch of in elk geval gekweekt zonder gif. En we
hebben liefst een royale keuze. Dat is hog een hele uitdaging,

want het bloeiseizoen is dan nog maar net begonnen. Er is nog een
probleem. Te vaak bevatten boeketten resten van gif.

Je bloemist kan alleen biologisch aanbieden als er genoeg klanten
Zijn. Vraag daarom naar biologische of, als die er (nog) niet zijn, de
meest duurzaam gekweekte bloemen. Geen fysieke winkel? Bestel
via de website. Kijk op gifvrijebloemen.nl
In De Inham zijn papieren flyers.

Deze actie is georganiseerd door een
interkerkelijke werkgroep in Amersfoort.
Vanuit ons geloof willen we zorgvuldig
omgaan met de schepping.
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Gebeds- en misintenties

Zondag 26 april

Misintentie:

Uit dankbaarheid en voor overleden familie Cheng;

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel;

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Evert van Hamersveld;

Annie van den Hengel - Boerkamp;

Ronald van den Hoven;

Ouders Van 't Klooster - Van Valkenhoef en Johan;

Annie Kok - Houdijk;

60 jaar getrouwd - overleden familie Kok en overleden familie de
Bruin

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk;

Joop en Ali Tondeur.

Zondag 3 mei
Misintentie:
Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie;
Willy van Hamersveld -Smink;
Riet Smink - van Dijk.

Komende vieringen

week 18 Vervolg week 19

Zondag 26 april 09.00u

Eucharistieviering; Donderdag 7 mei 09.00u
Voorganger: Pastor G. Nijland; | Gebedsviering;

Zang: Parochiekoor St. 0.l.v. Theo Hoogenboom;
Caecilla; Lauden

4° zondag van Pasen
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Donderdag 30 april 09.00u
Gebedsviering;

o.l.v. Theo Hoogenboom;
Lauden

Vrijdag 1 mei 09.30u
Voorganger: Werkgroep;
Vrijdagmorgenviering

week 19

Zondag 3 mei 09.00u
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor G. Nijland;
Zang: Parochiekoor St.
Caecilla;

5° zondag van Pasen

week 20

Zondag 10 mei 09.00u
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Zang: project Jeugdkoor
Eerste Heilige Communie /
6° zondag van Pasen

Donderdag 14 mei 09.00u
Eucharistieviering
Voorganger: Pastor Skiba
Zang Sint- Martinuskoor
Hemelvaartsdag

Donderdag 14 mei 7:30u
Gebedsviering

0.l.v. Theo Hoogenboom
Lauden

Vrijdag 15 mei

Geen vrijdagmorgenviering

Locatie Martinus, Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. @ 033 - 4 80 12 23

Maandag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties

: martinus.intenties@gmail.com

website:

. https://katholiekamersfoort.nl/martinus/

kerkomroep : https://www.kerkomroep.nl/kerken/11279

Centraal Secretariaat OLVA, Kerklaan 22, 3828EB Hoogland.

@ 033-4893599

Tel. bereikbaar ma/ wo/ vr van 09.00-13:00 uur, ook voor ledenadministratie
e-mail : centraalsecretariaatOLVA@XKkatholiekamersfoort.nl

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat

@085 - 07 82 316 en is 7 dagen per week bereikbaar van 09.00 — 17.00 uur.

Voor Kerkbalans : NL61RAB00123012902.

Voor overige betalingen: NL36RAB0O0123000742 t.n.v. Onze Lieve Vrouw Parochie
h/o Martinus Locatie Hoogland.

Het volgende Martinusbericht komt uit op 10 mei 2026. Daarom graag kopij

uiterlijk tot donderdag 7 mei 2026 17:00 uur insturen.

Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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