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Vieringen in de Maand van de Schepping 
Goed om te weten 
Voor contact met een 
mede-parochiaan of voor 
een pastoraal gesprek 
kunt u contact opnemen 
met coördinator  
Jan van Adrichem,  
tel. 06-17 68 06 15 of met 
085-0782316, een OLVA-
breed nummer voor pas-
toraat tussen 9 en 17:00u
(ook voor het melden van 
een overlijden of het aan-
vragen van een ziekenzal-
ving of uitvaart). 

Met deze cyclus van 5 
zondagen hopen we 
nadrukkelijk onze 
aandacht voor de 
schepping te vieren. 

* De activiteit van 8 
september 'speeddaten' 
is een activiteit van het 
Lokaal Team dat voor 
het jaar 2024/ 2025 
dringend verlegen zit 
om nieuwe krachten om 
onze gemeenschap te 

kunnen blijven dragen. 

Meditatieve 
natuurwandeling 

In deze maand wordt 
nog een meditatieve 
wandeling “(Je) natuur 
ervaren” georganiseerd, 
op landgoed 
Stoutenburg. Datum: 
vrijdag 13 september, 
11.00 tot 13.00 (lunch 
meenemen).  Voor 

minimaal 12, maximaal 
20 deelnemers. Deelname 
gratis.  
Info en aanmelding bij 
Guy Dilweg 
guydilwegofm@gmail.com 

Namens de voorgangers 
van de St Franciscus 
Xaveriuskerk 
Adriaan van Es, Huib 
Klamer, Sonja van den 
Brand, Fred van Kan en 
Koorgroep ‘t Zand 

September is het de 
Maand van de 
Schepping (ook wel 

‘groene maand’ 
genoemd). In de St 
Franciscus Xaveriuskerk 
zullen we in de vieringen 
aandacht besteden aan 
de schepping: de 
opdracht om de 
schepping te behouden 
en haar vernietiging te 
voorkomen. In 2015 
schreef Paus Franciscus 
de encycliek Laudato Si, 
waarin hij duidelijk onze 
verantwoordelijkheid 
voor de schepping 
beschrijft. 

De vieringen zullen we 
op een iets andere 
manier vormgeven dan 
de ‘reguliere’ vieringen. 

Nadruk leggen we op de 
gemeenschap die we 
vormen, en de inbreng 
van alle gelovigen. De 
lezingen zijn anders 
gekozen dan uit het 
gebruikelijke leesschema; 
meer gericht op aspecten 
van de schepping. 
We zullen steeds in een 
kring samenkomen, met 
in het centrum een plek 
voor een klein ritueel, en 
na afloop is er een per 
zondag verschillende 
activiteit. Voor  
het ritueel wordt inbreng 
van eenieder gevraagd 
(te zien in het schema)  
Het programma ziet er als 
volgt uit:

datum Thema ritueel na afloop 

1 september Schepping,  
de mooie aarde 

Ieder neemt een 
steentje mee 

Een eigen loflied 
schrijven 

8 september Relatie mens-dier Ieder neemt (flesje) 
water mee 

Speeddaten * 

15 september Zorg voor de  
aarde 

Lichtceremonie met 
kaarsjes 
(kaarsjes zijn al 
aanwezig) 

Inleiding en ge-
sprek over de 
encycliek  
Laudato Si 

22 september Honger,  
overvloed 

Levensmiddelen 
voor de voedselbank 
meenemen 

Agape maaltijd 

29 september Geen viering, 
parochiedag 

    

6 oktober Sjabbat Eigen symbool van 
vrede/rust meene-
men 

Stiltemeditatie in 
de tuin, evaluatie 
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DE ZANDLOPER Laatste verbouwingsbenefiet-event in onze 
kerk! 
Op de Zanddag vorig jaar 

startte de fondsenwerving 

voor de verbouwing van de 

pastorie in onze 

geloofsgemeenschap. 

Inmiddels zijn we een jaar 

en 10 benefietvoorstellingen 

verder en is er zo’n € 80.000 

opgehaald: een fantastisch 

bedrag, waarvoor we als 

projectgroep iedereen 

hartelijk willen bedanken! 

We sluiten de benefietreeks 

af met een indrukwekkende 

theatervoorstelling van Etty 

Hillesum in onze kerk op 

zondag 20 oktober om 16.00 

uur. 

U BENT VAN HARTE 

WELKOM! 

Seniorenontmoetingsdag Parochie Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort  

Op zaterdag 7 september 

2024 is er weer een 

seniorenontmoetingsdag van 

de parochie Onze Lieve 

Vrouw van Amersfoort, dit 

jaar in de St. Martinuskerk te 

Hoogland. De dag staat in 

het teken van samen 

eucharistie vieren en elkaar 

ontmoeten bij koffie en 

lunch. De kerk is open vanaf 

10.00 uur en u wordt 

ontvangen met koffie en wat 

lekkers. Om 10.45 uur is H. 

Mis met pastor Gé Nijland en 

diaken Frank Sieraal en een 

projectkoor o.l.v. Marian 

Overmaat en begeleid door 

Herma van der Heijden en 

Luud van Loenhout.  

Aansluitend is er een lunch in 

de pastorie. Wellicht bent u al 

uitgenodigd door bezoek(st)

ers van de verschillende 

geloofsgemeenschappen. 

Mocht u nog geen uitnodiging 

hebben ontvangen en graag 

bij deze dag willen zijn, neem 

dan contact op met uw 

geloofsgemeenschap 

(telefoonnummer staat 

achter op Mirakel) of het 

centraal secretariaat 033-

4893599 (bereikbaar ma/

woe/vrij 09.00-13.00 uur) of 

stuur een email naar 

centraalsecretariaatOLVA@ka

tholiekamersfoort.nl.   

Nieuwe cur-
sus RK voor 
beginners 

“Ciborie, Synodaal Proces, 

Goede (?) Vrijdag, 

Aswoensdag, Heiligen,” als je 

spreekt met een 

doorgewinterde Katholiek 

dan tuiten je oren misschien 

een beetje en vraag je je af 

waarom het allemaal zo 

moeilijk moet. En dan heb je 

gelijk, het hoeft niet allemaal 

zo moeilijk. Maar tegelijk is 

het zo dat we in de kerk met 

dingen bezig zijn die verder 

steeds ongewoner worden. 

En dat vraagt dus toerusting.  

Gelukkig is daar ook een 

mogelijkheid voor. In 

oktober start er opnieuw een 

cursus RK voor beginners. 

Deze cursus is bedoeld voor 

mensen die Rooms-Katholiek 

willen worden, voor hen die 

alsnog hun vormsel willen 

doen, voor Katholieken van 

huis uit die hun kennis willen 

opfrissen en voor 

belangstellenden die meer 

willen weten van de RK Kerk. 

Tot Pasen komen we 

gemiddeld eens in de twee 

weken op woensdagavond bij 

elkaar om nader kennis te 

maken met het geloof van 

onze kerk. Veel aandacht is 

er voor wat we vieren in de 

loop van het kerkelijk jaar, 

maar we zullen ook aandacht 

besteden aan bijvoorbeeld 

het Synodaal Proces. De 

cursus wordt gegeven in De 

Pastorie in Hoogland door 

bekwame vrijwilligers en 

pastores uit onze parochies. 

Er komen dus verschillende 

stemmen aan het woord. 

Vraag je je af of deze cursus 

misschien iets voor jou is? 

Neem dan contact op met 

Ivonne Stronks, de 

cursusleidster: 

ivonnestronks@gmail.com 



Zieken- 
zalving 

Namens pastoor Skiba nodigt 

onze werkgroep Diaconie u 

uit voor een Ziekenzalving op 

zondag 6 oktober in de 

Ansfriduskerk om 11 uur; na 

afloop koffiedrinken  

Iedereen die zin of behoefte 

heeft om andere mensen te 

ontmoeten, een praatje met 

elkaar te maken, elkaar meer 

te leren kennen of misschien 

andere gedachten en 

meningen te horen, is van 

harte welkom. Het is ook 

leuk dat je iets verteld van 

wat je hebt beleefd. Op 29 

augustus staan om 10.30 uur 

de koffie en thee weer klaar. 

Weet dat je van harte 

welkom bent  

Wil je wel komen maar heb 

je geen vervoer, neem dan 

contact op met het 

secretariaat op 

maandagmorgen tussen 9.00 

en 12.00 uur met 033- 

4721705.  

Hartelijke groet,  

francien woets.  

Dilemma’s van de militair  
(in het kader van het Vredesweekprogramma) 

Wanneer: 

dinsdag 17 september 

20.00u-22.00u (uiterlijk)   

Waar: 

Franciscus Xaveriuskerk,  

’t Zand 29 Amersfoort 

Informatie en aanmelding: 

secretariaatscc@gmail.com 

Nederland nam deel aan 

diverse militaire missies – 

om er een paar te noemen 

Libanon, Afghanistan, Mali 

en nog steeds Irak – meestal 

in het kader van NAVO of de 

Verenigde Naties. Óf 

Nederland deelneemt aan 

zo’n missie is in eerste 

instantie een politieke 

discussie, met name in de 

Tweede Kamer. Maar als dan 

besloten is tot deelname aan 

een missie blijft nog altijd de 

vraag cruciaal wanneer een 

militair geweld mag 

gebruiken; in welke situaties 

wél en in welke níet.  Nog 

niet zo eenvoudig, want soms 

moet een militair in een 

ogenblik beslissen of hij wél 

of niet zal schieten. Dit 

dilemma speelt zich ook af op 

strategisch politiek-militair 

niveau. 

 

Op deze avond wijden twee 

ervaringsdeskundigen ons in 

in deze dilemma’s, waarna 

we met hen in discussie 

gaan. Niels Morpey, 

voormalig geestelijk 

verzorger bij de krijgsmacht, 

zet uiteen wat de bijbel en de 

christelijke ethiek ons te 

vertellen hebben over 

gebruik van geweld. Ook 

maakt hij ons deelgenoot van 

de vragen en trauma’s die 

militairen concreet met hem 

deelden.  

Bas Brust (neef van Morpey) 

nam als officier der mariniers 

deel aan diverse militaire 

missies en zal ingaan op de 

keuzes die nationale leiders, 

politici en/of militairen 

moeten maken, binnen het 

vastgestelde ‘mandaat’ en de 

geopolitieke context. De 

voorbeelden blijven niet 

beperkt tot Nederland.  

Over de inleiders:  

- Niels Morpey, was pastor 

Franciscus Xaveriuskerk, 

geestelijk verzorger bij 

defensie, en directeur van 

‘Beukbergen’, militair 

vormingscentrum voor 

geestelijke verzorging van 

militairen 

- Bas Brust, kolonel der 

mariniers, werkt nu bij een 

Amerikaans Hoofdkwartier in 

Tampa Florida, nam reeds 

deel aan diverse militaire 

missies en wordt in december 

wederom uitgezonden naar 

Irak (Operation Inherent 

Resolve).  
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Dans- en meditatiedag:  
“ik zal een boom zijn”  
Wanneer: 

zaterdag 28 september 

10.00u-16.00u   

Waar: 

Hoor en Leerzaal, pastorie 

Franciscus Xaveriuskerk, ’t 

Zand 31 Amersfoort  

Bijdrage: €15 (max 15 pers.) 

Informatie en aanmelding:  

secretariaatscc@gmail.com  

ik zal een boom zijn 

en ik zal de vogel zijn 

die in me nestelt 

ik zal de grond zijn 

waar de boom in wortelt 

waar de vogel woont 

ik zal de wind zijn 

en grond en boom en vogel 

eindeloos strelen 

en onder de boom zal ik de 

mens zijn 

die dit dromend zal bestaan 

J.C. van Schagen 

In het ritme van de 

seizoenen worden we ons 

bewust van de stroom en de 

volheid van de natuur en van 

het leven.  Op deze dans- en 

meditatie dag ervaren we de 

volheid om ons heen en in 

onszelf. We gebruiken 

hiervoor het beeld van de 

boom. Een boom verbindt 

hemel en aarde, alles 

stroomt en beweegt in haar, 

draagt vrucht, geeft 

schaduw, zorgt voor hout, 

zuurstof en warmte.  Hoeveel 

jaar moet een boom niet 

groeien voordat hij ons 

voorziet van hout? De boom 

staat voor eenheid en echt 

zijn. Wie houdt eigenlijk niet 

van bomen? Kunnen wij 

ademen en wortelen als een 

boom? En vrucht dragen?  

Voorbeelden van bekende 

bomen uit de spirituele 

tradities zijn de ceder van de 

Libanon, de levensboom 

(Bijbel, Kabbalah), de 

yggdrasil (uit de Noorse 

Edda), de Bodhiboom 

waaronder de Boeddha tot 

verlichting kwam. We zullen 

met aandacht in onszelf 

keren deze dag om te voelen 

welke betekenis de boom 

geeft in ons leven. We 

gebruiken, tekst, dans en 

meditatie en natuurlijk de 

bomen die veelvuldig op deze 

plek zijn. 

Begeleiding 

Agnes Janmaat en Anneke 

Klunder. Zij zijn beiden 

trainers in psychosynthese en 

hebben jarenlange ervaring 

in dans en meditatie.  

 



't Zand 31 

3811 GB Amersfoort 

Telefoon: (033) 4721705 

E-mail secretariaat: 

secretariaatsfx@gmail.com 

E-mail Pastoraatsgroep 

pastoraatsgroepsfx@gmail.com 

E-mail Zandraad 

secretariszandraad@gmail.com 

E-mail Zandloper en website 

redactiessfx@gmail.com 

Website geloofsgemeenschap: 

katholiekamersfoort/sfx 

NL39 INGB 0000177507 

tnv RK Parochie OLVA 

Franciscus Xaverius  

te Amersfoort  

Website parochie OLVvA: 

www.katholiekamersfoort.nl 

Geloofsgemeenschap  
Sint Franciscus Xaverius 

behorend tot  

Parochie Onze Lieve Vrouw 
van Amersfoort 

Gastvrij en 
spiritueel in stad 

en regio 

De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets 

te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.  

Redactieadres: redactiessfx@gmail.com. Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap 

voor het laatste nieuws: katholiekamersfoort/sfx. Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap St. 

Franciscus Xaverius) en X (SFXoptZand) kunt u ons vinden. 

Let op! De volgende reguliere Zandloper  
verschijnt op 15 september.  
Kopij uiterlijk 8 september. 

Zondag 1 september 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Giny Wierenga 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 8 september 

Viering van Woord en Gebed 

Huib Klamer 

Monique Nusselein 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 15 september 

Viering van Woord en Gebed 

Sonja van de Brand 

Lineke Schakenbos 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 22 september 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Ruth van der Vliet 

Cantorij Oorsprong 

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

Zondagsvieringen 

 

Hernieuwde kennismaking 

met de derde evangelist - 

Vanaf 1 december 2024 

lezen we in de Rooms-

Katholieke Kerk een jaar lang 

uit het evangelie van Lucas. 

Ter inspiratie organiseren de 

Pastoraatsgroep van de Sint 

Franciscus Xaverius Kerk 

(Walter Matthys) en het Spir-

itueel Cultureel Centrum vier 

bijeenkomsten waarin je 

dieper kennis maakt met 

deze bijzondere evangelist.  

Door het samen lezen van 

sleutelteksten, deskundige 

toelichting en gesprek hopen 

we tot een fris begrip van dit 

evangelie te komen. Zo wil-

len we bijdragen aan een 

creatieve voorbereiding van 

de vieringen in het nieuwe C-

jaar. 'Samen lezen' vraagt 

een tijd-investering, maar is 

ook een stimulans om je met 

plezier te verdiepen in Lucas 

en van elkaar te leren. 

Als deelnemers denken we 

aan iedereen die zich wil ver-

diepen in het evangelie van 

Lucas en in het bijzonder aan 

de voorgangers en lectoren 

van de OLVA parochie.   

Begeleiding: ds. Willem 

Klamer (18 jaar als predikant 

verbonden aan de Inham te 

Hoogland). 

Programma: 

We plannen vooralsnog vier 

bijeenkomsten op za-

terdagmorgen van 10:30 u tot 

12:30 u in de pastorie van de 

Sint Franciscus Xaveriuskerk: 

- 19 oktober: wat voor ie-

mand is Lucas? Waarom gaat 

hij schrijven en voor wie? Hoe 

vertelt Lucas zijn verhaal over 

Jezus? Wat is het wijdere ver-

band waarbinnen Lucas zijn 

verhalen plaatst? Wat zijn z’n 

hoofdpunten en wat wil hij 

bereiken? 

- 9 november: Lucas rond 

Kerstmis (6 zondagen + kerst 

in de periode 1/12 t.e.m. 5/1) 

- 30 november: Lucas in de 

tijd door het jaar (8 zondagen 

van 12/1 t.e.m. 23/2) 

- 8 februari: Lucas in de 40-

dagentijd en met Pasen (7 

zondagen 9/3 t.e.m. 20/4 + 

Stille Week) 

In de laatste bijeenkomst 

inventariseren we hoe groot 

het animo is voor twee of drie 

extra bijeenkomsten over de 

lezingen voor de 24 zondagen 

tussen Pinksteren 8/6 en 1e 

Advent 30/11/25. 

Aantal deelnemers:  

Minimaal 8, maximaal 15 

(minimum voor de dynamiek, 

maximum voor gesprek). 

Als het stormloopt met de 

aanmeldingen, plannen we 

voor 'niet-werkenden' een 

parallelle serie op een 

doordeweekse ochtend.  

Aanmelden voor 1 oktober is 

gewenst i.v.m. het eventueel 

plannen van een parallelle 

serie op een doordeweekse 

ochtend.  

Plaats en tijd: pastorie Fran-

ciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 

31, Amersfoort; 10:30 – 

12:30.  

Kosten: € 3 per bijeenkomst  

Informatie en aanmelding: 

secretariaatscc@gmail.com 

Het 'C-jaar' 2024-2025: een jaar lang Lucas! 


