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Tarcisiusdag 2024 
Dit jaar organiseert het Aartsbisdom Utrecht weer de welbekende 
Tarcisiusdag voor de misdienaars en acolieten. 
Deze dag is speciaal bedoeld als dank voor hun dienstbaarheid 
aan de Kerk. Vorig jaar werd de misdienaarsdag landelijk gevierd 
in Kevelaer. Dit jaar is het diocesaan in ons eigen bisdom op 
ZATERDAG 5 oktober, te Nijkerk. Het thema is dit keer: 

‘Verleg je grenzen!’ 
Het is altijd weer indrukwekkend om alle misdienaars en 
acolieten in hun eigen liturgische kleding in processie te zien 
gaan. Na de feestelijke Eucharistieviering en de lunch staat 
iedereen een actief programma te wachten, dat hopelijk toch 
zorgt voor de nodige ontspanning! Een vrijwilligersteam staat te 
popelen om van deze dag een groot succes te maken. Om het 
programma in goede banen te leiden, is het noodzakelijk dat we 
van tevoren weten op hoeveel deelnemers wij kunnen rekenen. 
Gezien de korte tijd om aan te melden, hopen wij dat dit spoedig 
lukt. Aanmelden gaat als volgt: De ouders / begeleiders parochie 
kunnen de groep aanmelden door de volgende gegevens vóór 
27 september te mailen naar jongerenpastoraat@aartsbisdom.nl 
 of het aanmeldformulier op de website in te vullen: 
https://www.jongaartsbisdom.nl/tarcisiusdag-2024/ 
 

Nationale bedevaart naar Rome De inschrijving voor 

de Nationale Bedevaart naar Rome in het Heilig Jaar 2025 is 
geopend. In de meivakantie van volgend jaar gaan de 
Nederlandse bisdommen samen op bedevaart naar Rome. Voor 
meer informatie, kijk op: https://www.huisvoordepelgrim.nl/ 
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Meerdere wegen leiden naar Rome Maar er is er 

maar één die door pastoraal werker Josephine van Pampus 
fietsend is afgelegd naar Rome. Op het moment van dit schrijven 
heeft zij zojuist vol enthousiasme geappt: “We zijn er!!!! 2.309 km 
gefietst… we geloven het nauwelijks”. Met daarbij een foto van 
haar en haar reisgezel Yvonne Janssen met de fiets in de hand 
zwaaiend vóór de Sint Pieter in Rome; het hart van onze RK-
kerk. Wie had dat ooit bedacht? Op 2 mei jl. begonnen zij aan 
hun tocht, een langgekoesterde wens van Josephine. En nu het 
qua werk mogelijk was om iets langer “vakantie” te nemen moest 
het er van komen. Gedurende haar tocht heeft zij parochianen in 
Zwolle en Amersfoort op de hoogte gehouden van het wel en 
wee, en vooral van de vermoeiende bergklimmen, steile 
afdalingen, de voor- en tegenspoed. Maar dat is inmiddels 
allemaal “verwerkt” en kunnen we haar feliciteren met het 
bereikte resultaat: de aankomst in Rome! Tijdens de rit ontmoette 
zij ook andere parochianen, toevallig op doorreis of inmiddels 
woonachtig in Italië. Eén daarvan is Bertie Franke, in onze 
gemeenschap ook zeker niet onbekend. Zij is namelijk al jaren de 
schrijver van de teksten voor de Passion4U die elk jaar wordt 
opgevoerd. Ook zij laat zich hartelijk groeten en nodigt iedereen 
uit die in de buurt komt van het Meer van Bolsena om even langs 
te komen in haar keramiekwinkeltje. 
Ter geruststelling: de 2.309 km terug naar huis legt Josephine 

per trein of vliegtuig af. Arie van de Wiel  
 

Als spreuk van de maand: 

Recept voor vriendschap. 
 

Eén ons vertrouwen 
Eén Scheutje zorg 
Twee Kopjes begrip 
Twee Lepels Geheimen 
Snufje Genegenheid. 
Bestrooid met Respect. 

 
 
 



Help kinderen in Gaza en Israël Kinderen die gewond 

zijn, die huilen om het verlies van hun ouders, die je 
getraumatiseerd en met een lege blik aankijken… Na al die 
vreselijke maanden wil je van dit soort beelden uit Gaza en Israël 
soms het liefst wegkijken. En toch mogen we dát juist niet doen. 
Hoe je ook denkt over wat er daar gebeurt: kinderen mogen nooit 
het slachtoffer zijn. Daarom sturen we u deze mail. De escalatie 
van geweld in het Midden-Oosten heeft sinds oktober 2023 aan 
duizenden kinderen het leven gekost. Nog veel meer leven er elk 
moment van de dag in angst. Ze zijn zowel lichamelijk als 
psychisch in groot gevaar. Een groot deel van de ruim 1 miljoen 
kinderen in Gaza is ondervoed, bijna allemaal hebben ze 
extreme stress, scholen zijn gesloten. Ook in Israël zijn kinderen 
slachtoffer van geweld en onzekerheid, en ook zij hebben hulp 
nodig. Kerk in Actie helpt via haar noodhulpprogramma 
wereldwijd mensen in nood, en dus ook in Gaza en Israël. In 
deze moeilijke omstandigheden gaan we door met ons werk, en 
zodra de grenzen weer open zijn schalen we de hulp meteen op. 
We bieden hulp voor nu en voor de toekomst, zoals medische 
zorg, voedsel, kleding, traumahulp en vredesopbouw. Kinderen 
in Gaza en Israël overkomt wat geen enkel kind zou mogen 
meemaken. Daarom komen we voor hen in actie en doen we een 
dringend beroep op u. Wellicht kunt u een extra collecte 
organiseren of delen van uw reserves. U kunt uw gift voor het 
noodhulpprogramma van Kerk in Actie overmaken via 
rekeningnummer NL89 ABNA 0457 457 457 o.v.v. Noodhulp. 
Samen zijn we kerk in actie! 
 

Koffiedrinken 
Dit doen we altijd op de laatste woensdag van de maand. Om 
10.00 uur in de Puntenburg. Eerstvolgende is op 31 Juli. 
En kent u iemand die graag zou willen komen, maar afhankelijk 
is van vervoer, bel mij gerust. Ik haal iemand graag op. 
Dit geldt trouwens ook voor de viering op de eerste maandag. 
Tel. 033-4611651. Graag even inspreken als ik niet thuis ben. 

Giny 
 



Martinus streekproduct en Oogst 2024 Vorige jaren 

was de verkoop van handgemaakte sap, jam, zelfgekweekte 
aardappelen, groente en fruit telkens een groot succes. Opnieuw 
organiseren we daarom met plezier voor het 5e jaar de actie 
Martinus Streekproducten. De opbrengst is dit jaar voor 
vervanging van tafels en stoelen in onze Pastorie. De Vrienden 
Martinus hebben toegezegd de opbrengst te verdubbelen. Wat 
een mooi gebaar! Zo kunnen we extra investeren in levendige 
activiteiten in onze Pastorie ‘Uit de dromen van de lente, wordt in 
de zomer jam gemaakt’ De tijd is alweer begonnen dat we 
oogsten van al het goede dat de natuur ons geeft. Vanaf zondag 
7 juli staat achter in de kerk een mand om te vullen met 
ingemaakte potjes van al het lekkers. Inleveren kan ook op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur in De Pastorie. De verkoop 
start tijdens de openstelling van kerk en tuin in de zomervakantie. 
De eerste keer zal zijn op woensdag 24 juli van 14.00-16.00 uur. 
In augustus breiden we de verkoop uit op zondagen in de kerk 
en doordeweeks in de Pastorie. U maakt ons dan extra blij met 
het doneren van nieuwe aardappelen, verse groenten en fruit. 
Fijn als u opnieuw meedoet met het delen van onze overvloed. 
Alvast hartelijke dank. Margreet Gorter, Margreet Franck, Brigitte 
Duijvesteijn en Ad van Dijk 
 

Woord- en Communie viering. 
Zoals al jaren, altijd op de eerste maandag van de maand. 
Eerst volgende keer is: maandag 5 Augustus 2024, om 14.30 uur 
in de Puntenburg. En ook nu is Frank onze voorganger en Jos 
zorgt voor de muzikale ondersteuning. Van harte welkom.  Giny 
 

(In deze rumoerige tijd, een gedicht over stilte.) 
stilte spreekt 
een eigen taal 
diep in je hart 
kan je het verstaan. 
 

stilte doet 
zoveel meer 
heelt wat 
je heeft geraakt 

stilte is kracht 
het laat je 
sterker in 
het leven staan 
 
 
 

Paula Hagenaars. 

 


