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Gesprek over toekomst OLVA parochie 
Goed te weten 
Voor contact met een 
mede-parochiaan of voor 
een pastoraal gesprek 
kunt u contact opnemen 
met coördinator  
Phil Jacobs,  
tel. 06-19 00 09 47 of 
pmm.jacobs@gmail.com. 

Maandag 8 april j.l. is 
onze dirigent Frank 
Kooiman na een periode 
van een half jaar 
afwezigheid weer 
begonnen met de 
koorrepetities van de 
Cantorij Oorsprong. Hij 
heeft dat stokje van Gert 
Bremer, de vervangende 
dirigent overgenomen. 
Zondag 21 april zal Frank 
weer in de viering de 

Cantorij Oorsprong 
dirigeren. Welkom terug, 
Frank! 

Dat betekent dat we als 
gemeenschap de 
komende periode even 
de luxe hebben van twee 
dirigenten, Frank 
Kooiman begeleidt de 
Cantorij Oorsprong en 
Gert Bremer de 
koorgroep. 

Goed nieuws 

Op zondag 21 april zullen 
we vanuit het Lokaal 
Team van de SFX met 
onze 
geloofsgemeenschap in 
gesprek gaan over de 
toekomst van de 
parochie. We hebben het 
afgelopen jaar, op 
verzoek van het 
parochiebestuur, met 
vertegenwoordigers van 
de vier verschillende 
locaties binnen OLVA 
intensieve gesprekken 
gehad over hoe de 
toekomst er na 2028 uit 
zou moeten zien. De 
aanleiding was de 
dringende oproep van 
het bisdom om voor het 
voorjaar 2024 met een 
plan te komen voor de 
gebouwen en een 
financieel gezonde 
parochie. In de tussentijd 

werd medewerking 
onthouden aan 
alle  investeringen in de 
gebouwen, waaronder de 
verbouwing van onze 
eigen pastorie. 

In de zogenaamde 
‘Avonden van vier” 
hebben we de vraag van 
het bisdom weten te 
verbreden naar de vraag 
wat voor parochie we 
willen zijn en tot welke 
keuzes dat zou moeten 
leiden en wat daarvoor 
nodig is. We maken ons 
er sterk voor dat er geen 
kerk wordt gesloten, 
tenzij een 
geloofsgemeenschap niet 
meer vitaal is. Dit heeft 
geleid tot de opstelling 
van zogeheten 
‘Vitaliteitsscans’. Wij 
hebben ons als Lokaal 
Team daarbij laten 
adviseren door onze 
Adviesgroep. Het 
resultaat van onze eigen 
scan zal zondag achter in 
de kerk liggen, u kunt 
daarvan een exemplaar 
meenemen. 

Het parochiebestuur 
heeft naar aanleiding van 
de gesprekken 
aangegeven dat in het 
plan dat aan het bisdom 
wordt aangeboden geen 
sprake zal zijn van 

sluiting van kerken. Het 
is helaas niet zeker hoe 
hierop door het bisdom 
zal worden gereageerd. 
Naar onze overtuiging 
kunnen we door zelf het 
heft in handen te nemen 
veel bereiken, de 
toegezegde bedragen 
vanuit fondsen en vanuit 
de geloofsgemeenschap 
voor de verbouwing zijn 
daarvan een goed 
voorbeeld! Graag nemen 
wij u mee in de discussie 
die we hierover hebben 
gevoerd en in de verder 
te nemen stappen. 

We hopen dat u in grote 
getale naar dit gesprek 
komt, het is belangrijk 
dat u uw stem laat 
horen. Het gesprek 
begint zondag om 12.15 
uur, in aansluiting op de 
eucharistieviering. U 
kunt de koffie eventueel 
meenemen en wij zullen 
zorgen voor broodjes. 

Het Lokaal Team 

Jos Smeels, Monique 
Derks, Francien Woets, 
Walter Matthys, Marius 
Boersen, Robert Breed 
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DE ZANDLOPER Inzameling Voedselbank 
Wij zijn nog steeds 
inleverpunt voor 
levensmiddelen vóór 
stadsbewoners dóór 
stadsbewoners. Maak jij ook 
weer een doos vol?!  

Maria in mij, wisseltentoonstelling  

Op de tweede 
wisseltentoonstellling, 
zondag 7 april verwoordde 
Monique Nusselein 
indringend haar worsteling 
met het Maria-dogma van de 
onbevlekte ontvangenis (we 
hebben toch allemaal 
vlekjes?) en droeg een 
mooie eigen genaakte versie 
voor van het Magnificat.  
Rennie Buenting, 
kunstenaar, woonachtig in 
Ierland, vertelde over de 
wantoestanden in een  Ierse  

tehuis-wasserij voor 
ongehuwde moeders dat de 
naam Maria Magdalena droeg 
(deze Maria is lang als 
zondares beschouwd). Het 
inspireerde haar tot een 

keramiek-kunstwerk met de 
titel: “zijn we bang onze vuile 
was buiten te hangen?”  
De volgende 
wisseltentoonstelling is: op 
zondag 5 mei van 13.00 tot 
15.00. Met een   
kunstwerk van Margriet 
Eyken, emailles van Ina 
Vader, meditatief moment 
van Ellen Faber (kunstenaar)
e Sara Sounds (muziek), 
piano- en 
klankschalenconcert door 
Michiel Buursen 

Plaats: St. Franciscus 
Xaveriuskerk, ‘t Zand 29, 
Amersfoort. 
Graag aanmelden: 
secretariaatscc@gmail.com 
Vrijwillige bijdrage 

Vrouwevaert in alle vroegte 
In 1444 maakte een vondst 
van een Mariabeeldje in het 
water van de beek bij 
Amersfoort van de stad een 
bedevaartplaats. Sinds 
eeuwen wordt dit Mirakel 
herdacht door de jaarlijks 
bedevaart ter ere van Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort.   
Deze oude traditie wordt ook 
dit jaar in ere gehouden met 
de “Vrouwevaert” op 
zaterdag 11 mei. De start is 
om 7:30 uur met een viering 
van Woord en Gebed in de 
Oud-Katholieke Georgiuskerk 
aan ’t Zand 13 te Amersfoort. 
Aansluitend is er een stille 

bidtocht rond de oude 
binnenstad waaronder een 
gebedsmoment in de Onze 
Lieve Vrouwetoren. Na de 
voettocht is er dan een 
afsluitende gebedsviering in 
de Sint Franciscus 
Xaveriuskerk en aansluitend 
ontmoeting met een kop 
koffie met diaken Frank 
Sieraal (Onze Lieve Vrouwe 
Gilde – Amersfoort)  

Iedereen die zin of behoefte 
heeft om andere mensen te 
ontmoeten, een praatje met 
elkaar te maken, elkaar meer 
te leren kennen of misschien 
andere gedachten en 
meningen te horen, is van 
harte welkom. Het is ook 
leuk om iets te vertellen van 
wat je hebt beleefd.  

Op 25 april staat om 10.30 
uur de koffie en thee klaar. 
Weet dat je van harte 
welkom bent. Wil je wel 
komen maar heb je geen 
vervoer,  neem dan contact 
op met het secretariaat op 
maandagmorgen tussen 9.00 
en 12.00 uur met 033-
4721705. 

Francien Woets en Phil 
Jacobs 

Liturgische 
kleuren 

De Liturgische Kleuren   

Het blijkt dat menigeen niet 
(meer) op de hoogte is van 
de gewoontes en betekenis 
van de verschillende 
gekleurde gewaden in de 
Liturgie. Volgens traditie 
geldt:  

Wit wordt gebruikt in de 
getijden en missen van de 
paas- en kerstijd. Bovendien 
in de feestelijke vieringen 
van Maria, Allerheiligen enz.  

Rood wordt voornamelijk 
gebruikt op Palm en 
passiezondag – Goede 
Vrijdag en Pinksteren.  

Groen: In getijden en missen 
door het jaar heen.   

Paars in de advent en 
veertigdagentijd. Kan ook in 
de missen voor de overleden. 
In de laatste kan ook zwart 
gedragen worden.   

Roze kan op zondagen 
Gaudete (3de zondag van de 
advent) en Laetare (4de 
zondag in de 40 dagen tijd)  

Behalve de kleding van de 
priester hebben pastoraal 
werkers verschillende stola's 
die ze kunnen aanpassen in 
de kleur van de tijd.    

Groeten van Gerda van Dam 

Pelgrimstocht Amersfoort 
't Pelgrimstochtje 
Amersfoort loopt al jaren 
voort. 
In april van ieder jaar, staat 
de groep oudgedienden weer 
klaar. 
Ook nieuwelingen melden 
zich aan om mee op stap te 
gaan. 

En dit jaar heb ik meegedaan 
aan 2 dagen lopen, 20 km 
per dag,  vieren en 
mediteren, zingen en koffie 
drinken en wat dies meer zij.  

Onze plek van overnachten 
was het klooster van 
Franciscanessen in 

Denekamp.  
Prachtplek met bloesem: zie 
foto. 

Geef je op bij Jeroen voor 11 
en 12 april 2025. 

fw 
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17 maart 2024 

Wanneer:  
dinsdag 7 mei 19.30uur 

Waar:  
Hoor en Leeszaal, pastorie 
Franciscus Xaveriuskerk, ’t 
Zand 31 Amersfoort 

God opgraven in een geteisterd hart,  
over Etty Hillesum 

In 1981 verscheen “Het 
verstoorde leven”, een 
bloemlezing uit de dagboeken 
van de tot dan toe 
onbekende Etty Hillesum. Het 
boek werd onmiddellijk veel 
gelezen en is in achttien talen 
vertaald. De joodse Hillesum 
schreef de dagboeken tijdens 
de Duitse bezetting als 
onderdeel van haar therapie. 
Ze bieden een blik in de ziel 
van een zeer intelligente en 
gevoelige jonge vrouw, die in 
een tijd van ondergang en 
terreur de moed had om te 
kiezen voor een weg van 
menselijkheid en compassie.  

In september 2022 kwam de 
biografie van Etty Hillesum 
uit, geschreven door Judith 
Koelemeijer. Met dit boek 
werpt Koelemeijer nieuw licht 
op de intrigerende en 
inspirerende figuur van Etty 
Hillesum. De biografie biedt 
ook een toegankelijke 
kennismaking met Etty 

Hillesum en haar werk. 

In deze bijeenkomst 
verkennen we het leven en 
het gedachtengoed van Etty 
Hillesum aan de hand van de 
biografie en van enkele 
passages uit haar werk. We 
gebruiken daarbij de 
biografie van Judith 
Koelemeijer, Etty  Hillesum, 
het verhaal van haar leven. 
Uitgeverij Balans, 2022. 
 
Over de begeleider: Anna 
Walsma is predikant van de 
oecumenische kerk Het 
Brandpunt en voorzitter van 
de Raad van Kerken 
Amersfoort 
 
Aantal deelnemers: maximaal 
15 personen 
Kosten: € 5  
Informatie en aanmelding: 
secretariaatscc@gmail.com  

Mariaviering 
zondag 12 
mei in de SFX 

Even een vooruitblik, want 
de tijd vliegt: Op 12 mei 
verzorgen onze voorgangers 
een Mariaviering. Zegt het 
voort en laat het ons 
via secretariaatsfx@gmail.co
m weten, als u vervoer nodig 
hebt om de dienst te 
bezoeken. Wij zullen ons 
best doen dat te regelen. 

In het kader van Benefiet-
events in de Franciscus 
Xaveriuskerk is er op 11 mei 
een veiling. Een aantal 
werken van creatieve 
parochianen in de Franciscus 
Xaverius worden dan 

Veiling 11 mei 
verkocht ten bate van de 
verbouwing: de doorgang 
van de kerk naar de pastorie, 
de toegankelijkheid voor 
mensen met een rollator of in 
een rolstoel en de 
modernisering van de 
pastorie. Denk hierbij aan de 
keuken en de toiletten. 

Schilderijen, 
beeldhouwwerken, etsen, en 
keramiek zijn voorbeelden 
van werken die geveild 
worden. Waar u op kunt 
bieden, kunt u eind april zien 
op de site: 

https://

katholiekamersfoort.nl/sfx/ 
Als u naar beneden scrolt, 
ziet u de berichten over de 
veiling. 

De werken van de 
parochianen kunt u op 11 
mei vanaf 14.00 uur 
bezichtigen in de kerk. Om 
16.00 start de veiling onder 
leiding van notariskantoor 
Veldhuizen Beens. De 
aangeboden voorwerpen en 
werken worden vanaf een 
minimumprijs bij opbod 
verkocht. 

De pastoraatsgroep van onze 
geloofsgemeenschap vindt 
het belangrijk dat wij stil 
staan bij de betekenis en 
mogelijkheden van het 
synodale proces dat paus 
Franciscus enkele jaren 
geleden op gang bracht. In 
oktober van dit jaar zal het 
een eerste afronding krijgen 
als de Wereldsynode in Rome 
weer bij elkaar komt. 

Paus Franciscus heeft vaak 
de wens geuit dat een 
voortdurende dialoog in onze 
kerk tot stand zal komen, 
een sfeer waarin mensen 
naar elkaar luisteren en op 
grond daarvan zich 
uitgenodigd voelen om te 
spreken en te handelen. 
Basis van deze benadering is 
het gegeven dat we met 
elkaar als gedoopten en 

Voorbij een hiërarchische kerk 
gevormden, meer dan in een 
klerikale kerk, een basis van 
gelijkwaardigheid en roeping 
delen.  ‘Luisteren en met 
elkaar spreken in de Geest’ 
noemt hij dat. Die 
uitnodigende ruimte creëert 
een nieuw klimaat in onze 
kerk, er zitten natuurlijk 
risico’s aan, het is een 
leerproces dat we met vallen 
en opstaan zullen moeten 
doormaken.  

Een eerste deel van het 
synodale proces bestaat 
hierin dat iedere deelnemer 
oren en hart opent om te 
begrijpen wat er werkelijk 
gezegd wordt, zo naar 
iemand luisteren dat je gaat 
aanvoelen wat die persoon, 
soms achter de woorden, wil 
zeggen.  
Een uitdaging, want het gaat 

om de bereidheid om te 
verstaan wat de ander ten 
diepste wil zeggen. Het gaat 
om het luisteren naar de ziel 
van mensen, dan kan in 
gesprekken en uitwisseling 
een manier van kerkzijn 
ontstaan waarin Gods werk in 
ons midden blijkt. Een nieuw 
Pinksteren als het ware, met 
de contouren van een Volk 
Gods  samen op weg, 
gestimuleerd door die Geest. 

Op zondag 12 mei zal ik in 
een ‘Van Twaalf tot Een’ 
bijeenkomst verder op het 
thema ‘Wereldsynode’ 
ingaan. U bent van harte 
welkom. 

12 mei: Hoor- en Leerzaal 
12.00 – 13.00 uur 

Pastor Bart Verreijt 
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Eigentijdse 
Pinkster-
noveen 2024 

Diverse voorgangers van 
PKN en OLVA maken weer 
een Pinksternoveen boekje 
met 9 eigentijdse teksten en 
gebeden voor de 
Pinksternoveen. Het boekje 
is bedoeld om je de negen 
‘verweesde’ dagen tussen 
Hemelvaart en Pinksteren 
mee te nemen in de 
geestkracht die verscholen 
ligt in geloof en het leven. Bij 
het boekje hoort een kaars 
die negen dagen lang licht 
zal geven.  

Een noveenkaars inclusief 
boekje kost € 7,50. Rond 
Hemelvaartsdag wordt de 
kaars en boekje bij je 
thuisgebracht. Wil je graag 
zo’n kaars en boekje 
ontvangen, geef dan je naam 
en adres op via email 
Pinksternoveen@ziggo.nl. 

Betalen kan via een 
betaalverzoek via de telefoon 
of bij het afleveren van de 
kaars.  

Wie een kaars wil, graag 
opgeven vóór 1 mei. Op 
bovengenoemd emailadres 
kun je je ook aanmelden als 
je het leuk vindt om op 
Hemelvaartsdag te helpen 
met de verspreiding van de 
kaarsen.  

Agapè maaltijd 
In de avond van Witte 
Donderdag hebben een 
Agapè maaltijd gevierd, een 
vriendschapsmaaltijd. We 
waren benieuwd naar de 
ervaring van de deelnemers. 
We hebben spontane 
reacties van mensen 
ontvangen. Ook hebben we 
een aantal  mensen via de 
mail benaderd om hun 
ervaring te peilen.  

Opmerkingen: 

• Inrichting van de kerk 
(voor in de kerk de stoelen 
in een cirkel, achterin een 
lange tafel om aan te 
eten). Op beide plekken 

voelde men zich met elkaar 
verbonden. 

• Gesprek aan tafel is een 
goede vorm zo bleek uit de 
reacties. Zinvol was het dat 
er een vraag bij gesteld 
werd: dat maakt het begin 
van het gesprek 
makkelijker. 

• Vooraan in een kring zitten 
roept een sfeer op van 
verbondenheid. Letterlijk op 
gelijke hoogte zitten roept 
gelijkwaardigheid op én 
openheid. Deze vorm drukt 
‘samen’ uit. 

• Het einde van de viering  
werd als rommelig ervaren 

• Is Witte Donderdag wel een 
geschikte dag om Agapè te 
vieren? Het is het begin van 
drie dagen van stilte/
inkeer. Zo vroegen enkele 
mensen zich af of onder de 
maaltijd praten wel past bij 
deze dag.  

Voor de voorgangers is de 
ervaring op Witte Donderdag  
positief. We willen dit jaar 
dan ook nog drie keer een 
Agapè maaltijd vieren, 
rekening houdend met de 
gemaakt opmerkingen. 

Adriaan van Es en Phil Jacobs 

Viering rondom de tafel 
Toen ik op Witte Donderdag 
de kerk inliep, was ik gelijk 
ontroerd. De tafels die mooi 
gedekt klaar stonden, 
maakten dat ik 
me  uitgenodigd voelde. En 
heel verwachtingsvol nam ik 
deel aan het eerste deel van 
de viering. Daarin werden 
door Phil en Adriaan 
woorden  gezegd die hoewel 
niet allemaal nieuw, toch 
nieuw klonken in deze 
setting. Het neerzetten van 
onze gaven voor de 
Voedselbank was een nieuw 
ritueel maar voelde als heel 
betrokken op arme mensen 
die ik niet persoonlijk ken 
maar graag wil steunen. 

Samen het lied zingen “De 

tafel der armen ”bevestigde 
dit. En als vanzelf deelden we 
brood, wijn of vruchtensap. 
Om me heen hoorde ik 
mensen met elkaar spreken. 
Ik had een mooi gesprek met 
iemand over de betekenis 
van Jezus in ons leven. Wat 
hij nu betekende maar ook 
hoe je als kind met hem in 
contact bent gekomen. Het 
kostte me moeite om 
afscheid te nemen, omdat ik 
daarmee iets heel kostbaars 
achter me moest laten. 

Dank  aan Ien, Marijke, Joyce 
en Martin die op zo’n mooie 
manier deze heilige tafels 
hebben verzorgd. En Adriaan 
en Phil wil ik extra bedanken 
voor het mooie boekje 

“Maaltijden in de Bijbel”. 
Jullie gebruikten op het 
omslag van de viering een 
afbeelding van een maaltijd 
in Noord Kameroen met de 
Mafa bevolking. Dat bracht 
me meteen bij het feit dat op 
deze dag ruim 1,3 miljard 
Katholieken Witte Donderdag 
vieren. Ook dacht ik aan de 
vele “andere” Christenen  en 
aan Moslims die nu Ramadan 
hebben en Iftar maaltijden 
vieren. 

Lineke Schakenbos 

PS Als ik het goed begreep 
zou deze Agape-viering 
herhaald worden in maanden 
met een 5de zondag, ben 
gelijk gaan tellen…. 
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St. Joriskerk 
Tussen 1 mei en 1 okt. is de 
St.Joriskerk open op 
zondagmiddag van 14.40 tot 
16:00u. met een 
Momentum: 15 minuten 
bezinning met stilte en/of 
bijbellezing en/of livemuziek. 
Iedereen is welkom!  

Pinksterpro-
jectkoor 2024 

Veni Sancte Spiritus  

Meld je aan om mee te 
zingen. 

Pinksterprojectkoor zingt op 
eerste pinksterdag in de 
Martinuskerk.  
Naar (inmiddels) goede 
gewoonte zingt op Eerste 
Pinksterdag in ons 
Eucharistisch Centrum het 
Pinksterprojectkoor. Het is 
heel mooi om juist met 
Pinksteren, waar een 
universele klank en taal de 
centrale boodschap is, we 
vanuit alle 
geloofsgemeenschappen 
samen kunnen zingen. 

Het koor staat onder leiding 
van Marian Overmaat. De 
muzikale begeleiding wordt 
verzorgd door Luud van 
Loenhout (piano) en Herma 
van der Heijden (fluit).  

Repetitie: Er is één repetitie 
voor deze viering: op 
vrijdagavond 17 mei  van 
19.30 – 21.30 uur in de 
Martinuskerk. Op deze avond 
krijg je alle muziek 
aangereikt.  

AANMELDEN: Wil je 
meezingen? Van harte 
welkom! Meld je uiterlijk 12 
mei aan via een email aan 
marian.overmaat@gmail.com  

Is het niet leuk om mensen onze mooie kerk 
te laten zien?  
Al enige decennia is onze 
kerk op zaterdag open voor 
mensen die onze kerk willen 
bezoeken, even stil willen 
zijn in het gele licht van de 
ramen, een kaarsje willen 
aansteken of iets willen 
vertellen. Als binnenstad 
kerk is de Franciscus 
Xaverius een plek van rust 
en verwondering. 

Maar…….. 

Er zijn te weinig 
Zandwachten. Met veel 
moeite krijgen we het rooster 
gevuld en er wordt frequent 
te vaak een beroep op 
dezelfde mensen gedaan. 
Kunnen we het volhouden om 
het kerkgebouw en de 
stilteplek open te houden 
voor bezoekers en toeristen? 

Je begrijpt het: we zoeken 
nieuwe enthousiaste mensen 
die bezoekers van onze kerk 
te woord taan en uitleg over 
de kerk geven. Voel je een 
klein vlammetje van 
enthousiasme, meld je dan 
aan bij het secretariaat 
(secretariaat 
sfx@gmail.com). Voor 
informatie kun je mailen naar 
pmm.jacobs@gmail.com.  

Vakantiegeld delen 



't Zand 31 

3811 GB Amersfoort 

Telefoon: (033) 4721705 

E-mail secretariaat: 

secretariaatsfx@gmail.com 

E-mail Pastoraatsgroep 

pastoraatsgroepsfx@gmail.com 

E-mail Zandraad 

secretariszandraad@gmail.com 

E-mail Zandloper en website 

redactiessfx@gmail.com 

Website geloofsgemeenschap: 

katholiekamersfoort/sfx 

NL39 INGB 0000177507 

tnv RK Parochie OLVA 

Franciscus Xaverius  

te Amersfoort  

Website parochie OLVvA: 

www.katholiekamersfoort.nl 

Geloofsgemeenschap  
Sint Franciscus Xaverius 

behorend tot  

Parochie Onze Lieve Vrouw 
van Amersfoort 

Gastvrij en 
spiritueel in stad 

en regio 

De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets 

te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.  

Redactieadres: redactiessfx@gmail.com. Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap 

voor het laatste nieuws: katholiekamersfoort/sfx. Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap St. 

Franciscus Xaverius) en Twitter (SFXoptZand) kunt u ons vinden. 

Let op! De volgende reguliere Zandloper ver-
schijnt op 26 mei 2024. Kopij uiterlijk 19 mei. 

Zondag 28 april 

Viering van Woord en Gebed 

Lex van de Haterd 

Ruth van der Vliet 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 5 mei 

Viering van Woord en Gebed 

Adriaan van Es 

Lineke Schakenbosch 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 12 mei 

Viering van Woord en Gebed 

Huib Klamer 

Monique Derks 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 19 mei 

Viering van Woord en Gebed 

Fred van Kan 

Monique Nusselein 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 26 mei 

11.00uur 

Eucharistieviering 

Pastor Frans Zwarts 

Koorgroep ‘t Zand 

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

Zondagsvieringen 

 

Overleden 

8 april 2024 

Jan de Froe 

94 jaar  

Op Eerste Paasdag, na de 
prachtige Paasviering, begon 
onze koster en 
Koorgroepzanger André 
Wopereis aan zijn voetreis 
naar Rome. Hij begint samen 
met zijn reisgenoot Patrick 
die hij op een eerdere 
voetreis  ontmoette. Patrick 
is een gepensioneerd 
politieman uit England is en 
ze lopen samen op tot aan 
Metz. 

Na de prachtige zegen van 
St.Patrick, over ons 
uitgesproken door Huib 
Klamer,  

en eerst even nog samen 
koffie, haalden beiden hun 
rugzak tevoorschijn uit de 
pastorie en werden ze 
zingend door de Koorgroep 
uitgeleide gedaan met  ‘An 
Irish Blessing’.  

André Wopereis op voettocht naar Rome 
Onder luid applaus liepen ze 
daarna de stilte van 
Paaszondag in op weg naar 
Maastricht want dat is hun 
eerste doel om van daaruit 
de GR5 te volgen naar 
Zwitserland waar ze op de ‘ 
Via  Francigena ‘ komen, de 
oude pelgrimsroute van 
Engeland naar Rome. 

Veel geluk mannen !  

May the road rise to meet 
you. 
May the wind be always at 
your back. 
May the sun shine warm 
upon your face. 
And until we meet again, 
may God hold you in the 
palm of his hand 

U kunt de reisverslagen van 
André meelezen op https://
wopopreis.wordpress.com/ 


