Het Manteltye

No 03, 2024, 50¢ jaargang.

wo. 13 mrt. t/m woensdag 10 April.

E-mail: st-henricus@katholiekamersfoort.nl
Bankrekeningnummer
Geloofsgemeenschap St. Henricus:
NL84INGB0003002792.

Aan alle belangstellenden van het Spiritueel Cultureel Centrum,
Wij nodigen u uit voor een bijzonder concert: Passiezondag
‘Timor et Tremor'

datum: zondag 24 maart

tijd: 15.00 tot circa 16.15 uur

door: Kamerkoor MusiCanta

in: Franciscus Xaveriuskerk, 't Zand 29, Amersfoort

bijdrage: € 7,-- QRcode of cash aan de zaal

aanmelden: niet nodig

Sam's Kledingactie op zaterdag 20 april, in de Emmais kerk.
Dit voorjaar organiseren wij weer een inzamelactie, deze keer ten
behoeve van verbetering

van de kwaliteit en de toegang tot het basisonderwijs in het
Shabee Sombo district, Ethiopié.

Zoals Nelson Mandela ooit zei: “Onderwijs is het machtigste
wapen dat je kunt gebruiken om

de wereld te veranderen, het biedt toekomst.” Kwalitatief goed
onderwijs is dus van groot

belang om kinderen te kunnen laten ontsnappen uit de
armoedecirkel en te helpen bij het

creéren van kansen voor de toekomst.

Met uw hulp in de vorm van een inzamelactie kunnen we op deze
manier heel veel mensen

en met name kinderen in nood ondersteunen.

Doet u weer mee?

Toekomstplan parochie OLVVA krijgt meer vorm Sinds april
vorig jaar hebben locatieraden, pastoraatsgroep, pastoraal team
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en parochiebestuur diverse keren aan tafel gezeten om te komen
tot een toekomstplan voor onze parochie. Tijdens de meest
recente ‘Avond van vier’ op 4 februari, werd een aantal
voorstellen gepresenteerd die voortkwamen uit de eerdere
discussieavonden. De onderstaande vragen zijn leidraad
geweest om met elkaar de gesprekken te voeren: Hoe ziet par.
OLVA er in 2028 uit wat betreft locaties om te vieren? Hoe ziet
par. OLVA er in 2028 bestuurlijk en organisatorisch uit? Hoe
‘draait’ par. OLVA in 2028 financieel, hoe komen we uit met
hoeveel euro’s? Hoe ziet par. OLVA er in 2028 uit qua pastorale
zorg; dit onderwerp bezien vanuit de locatieraden en
pastoraatsgroepen? Het verslag van parochiebestuur is verder te
lezen op https://katholiekamersfoort.nl/toekomstplan-parochie-

krijgt-meer

Pelgrims van hoop, biddend voor vrede” Dit is de
gebedsintentie van de Stille Omgang van 2024

Heilige Geest, geef dat wij vrede brengen daar waar
tegenstellingen zijn, en geef dat ons leven een weerglans zijn
mag van Gods barmhartigheid. Ja, geef ons het vermogen lief te
hebben en dat met ons leven te laten zien. Roger Schitz
(oprichter Taizé)

Koffiedrinken

In maart is, uiteraard, op de laatste woensdag van de maand
koffie drinken, 27 maart, midden in de stille week.

De koffie wordt geschonken vanaf 10.00, u bent van dat moment
hartelijk welkom in de Puntenburg. Een leuk moment om elkaar
te ontmoeten. Giny

Woord- en Communie viering.

Op de eerste maandag van de maand om 14.30 uur in de
Puntenburg. De maand april wordt een uitzondering doordat de
eerste maandag van de maand 1 april is, tweede paasdag.

De eerstvolgende Woord- en Communieviering is op maandag 6
Mei 2024. U wordt hierbij van harte uitgenodigd.
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Spreuk van de maand:
Blijf niet hangen in het verleden.
Dat is voorbij.

Raak niet gestrest van de toekomst.
Zo ver is het nog niet.

Leef in het heden en geniet.

Op weg naar Pasen.

In de stille week, de week voor Pasen, is er iedere avond een
vesper-viering in de Emmaus kerk. Tijd: 19.30 uur. Behalve Witte
donderdag dan om 19.00 uur en op Paaszaterdag is het om
21.00 uur. Ik vind het fijn om mijn steentje ook daar, bij te kunnen
dragen. Dat is op Goede / Stille vrijdag. De liturgie commissie
heeft dit jaar voor het thema: ‘veertig’ gekozen. Een tijd van
veertig dagen of veertig jaren is een tijd om je te bezinnen, om te
leren wat God van ons vraagt. Van harte welkom. Giny

Tekens van hoop.

Kijk vooral naar de tekens van hoop
en de signalen van vertrouwen.

Volg de weg van gerechtigheid,

en een spoor van liefde zal de aarde
opnieuw bewoonbaar maken.
Morgen kun je beginnen.

De Bron van leven stroomt altijd door.
Jurjen Beumer.

Gezamenlijk op groot scherm kijken naar The Passion

Op Witte Donderdag 28 maart 2024 is het weer tijd voor The Passion:
Het muzikale

paasevenement van Nederland !!

De boodschap van Jezus is van alle tijden: "Behandel anderen zoals je
zelf behandeld wilt

worden, heb vertrouwen en sluit niemand uit".

Al enkele jaren, en dus ook dit jaar weer, geeft de Emmaltiskerk de
mogelijkheid om dit



spektakel weer gezamenlijk op een groot scherm te bekijken.

De Emmaiuskerk is op 28 maart vanaf 20.15 uur geopend, dan staan
koffie en thee klaar, de

uitzending van the Passion begint om 20.30 uur.

U bent uiteraard ook van harte welkom om de vesperviering van Witte
Donderdag,

voorafgaand aan The Passion mee te vieren. Dit is ook een dienst van
Schrift en Tafel. Deze

vesper begint om 19.00 uur.

Van harte uitgenodigd op 28 maart in de Emmaltskerk!

Namens de kerkenraad van de Emmauskerk,

Edwin ten Haken

Een eigentijdse uitvoering van het passieverhaal - Passion
4U In de Goede week voor Pasen, op dinsdagavond 26 maart, is
er de 10e uitvoering van Passion 4U. Een moderne vertelling van
het passieverhaal omlijst met beeld en muziek.

Passion 4U vertelt het meeslepende passieverhaal afgewisseld
met uitvoeringen van bekende popsongs en muziek uit musicals.
Zo wordt een eigentijds beeld gegeven van de lijdensweg

van Jezus. Met woorden en muziek van nu, voorzien van
prachtige beelden geprojecteerd op een groot scherm. De
Ansfriduskerk is van binnen kleurrijk en sfeervol verlicht. Het
programma is geinspireerd op de succesvolle TV uitvoeringen
van ‘The Passion’. De tekst van het passieverhaal is geschreven
door Bertie Franke;

verteller is Jelle Koolstra. De muzikale vormgeving is in

handen van Ron Adelaar (dirigent/pianist). Aan de uitvoering
werken mee; Marcela Rocha en Michiel van der Ploeg (solozang)
en Koor 4U van de Sint Ansfriduskerk. Uitvoering van Passion
4U is op dinsdagavond 26 maart 2024 in de Sint Ansfriduskerk,
Jacob Catslaan 28 in Amersfoort. De aanvangstijd is 20.30u en
de toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage is van harte welkom.
Voor meer informatie: www.sintansfridus.n/passion4U



