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De Pastorie deelt haar overvioed

In Hoogland steekt de kerktoren boven
alle huizen uit. Het prachtige gebouw,
daterend uit 1888, heeft een rijk verleden
en is altijd het kloppende hart van het
dorp geweest. Nu de kerkgang
terugloopt, hebben Gerard Hillhorst en
Ad van Dijk, beheerders van de kerk en
de naastliggende Pastorie, grootse
plannen.

Naast de kerk staat een gebouw vol mogelijkheden. De Pastorie
heeft verschillende zalen, geschikt voor lezingen,
huiskamerconcerten en vergaderingen. Buiten ligt een ruime tuin,
wachtend op streekmarkten en bijzondere evenementen. De heren
van de Pastorie staan te popelen om de ruimtes beschikbaar te
stellen voor (nog) meer mooie initiatieven.

Ruimtes met bezieling
Ad regelt de verhuur van de Pastorie. Ze merken dat het
zwaartepunt tegenwoordig van het kerkschip naar de Pastorie is



verplaatst. Ze zien het als een ontmoetingsplek van het hele dorp en
de wijde omgeving; daarom organiseren ze hier allerlei activiteiten.
Dat varieert van grote evenementen zoals de Hooglandse
Wintersferen met 5000 bezoekers, tot lezingen die Gerard
organiseert. Ook verhuren ze de Pastorie aan allerlei gelegenheden.
Veel niet-commerciéle organisaties geven hier trainingen, cursussen
en workshops. Veel van de organisaties hebben een link met
spiritualiteit. “Wat je hoort is dat organisaties een plek zoeken met
bezieling. Je merkt dat veel mensen met verwondering hier naar toe
komen en het prettig vinden om hier te zijn”, vertelt Gerard.

Bouwen op vrijwilligers

De catering van de evenementen wordt gedaan door vrijwilligers. Ze
schenken koffie, maken uitgebreide lunches en bieden hun
gastvrijheid. De vrijwilligers zorgen niet alleen voor lekkers te eten,
maar ook voor onderhoud van de monumentale tuin, het gebouw en
de wisselende expositie. Vrijwilligers in de tuin zorgen bijvoorbeeld
voor het snoeiwerk, het maaien van het gras, maar houden ook een
bijzondere border bij. Hier staan heilige boontjes, laurier,
judaspenning en olijffbomen. Het zijn allemaal planten gerelateerd
aan de Bijbel. Deze border wordt door een bepaalde groep mensen
bijgehouden. Er is ook een bloemengroep. Vrijwilligers uit die groep
werken met de bloemen in de tuin en maken daar bijvoorbeeld
stukjes van.

Zingeving

Kortom, er is genoeg te doen bij de Pastorie en daarvoor zijn
mensen nodig. Er werken hier 150 vrijwilligers, maar meer is altijd
welkom. Wil je als vrijwilliger een specifieke taak doen? “Wij hebben
er wel een klus voor”, lacht Ad. “Doe met ons mee! Het geeft
zingeving in je leven, is een mooi tijdverdrijf. Ook als je op zoek bent
naar een functie in de samenleving, kun je hier terecht. Deze functie
kun je hier geboren laten worden”, zegt Gerard. “Hier geven we je de
kans om gewoon mee te doen. Met veel handen kunnen we
verbinding maken en leuke dingen doen!”



Een bruisende toekomst

Ad en Gerard dromen van een bruisende plek, écht een kloppend
hart voor een grote omgeving. Waar mensen creatief bezig zijn, een
zinvolle plek vinden, gezien, gekend en gekoesterd worden. Dat is
het ideaal”, volgens Ad. Een kleine, circulaire maatschappij, waarbij
er oog is voor de aarde. Met een pluktuin en een appelgaard Dan
zouden ze een oogstdag kunnen organiseren en de oogst kunnen
verwerken tot producten voor de regio. En dat het liefste in contact
met iedereen, ongeacht religie. Ze willen niemand uitsluiten.

Ben je geinspireerd geraakt door de dromen van Ad en Gerard? Je
kunt je via de website https://katholiekamersfoort.nl/pastorie/
aanmelden als vrijwilliger of een ruimte huren.

Foto en tekst: Femke van Dinther Lees meer:
https://wijamersfoort.nl/de-ziel/de-pastorie-deelt-zijn-overvioed/

Rondetafelgesprek Synodaal proces 19 februari

Op maandag 19 februari zal er in de Pastorie in
Hoogland een rondetafelgesprek

plaatsvinden in het kader van het Synodaal Synode
proces. 202 4%

Het onderwerp is de positie van de vrouw jk‘t !-j in
de kerk veer gen synedale etk

Op de agenda staan vragen als: ‘Wat is jouw roeping in de kerk?
Hoe krijgen vrouwen meer verantwoordelijkheid in de leiding van de
kerk? Wat betekent een veilige kerk voor jou?

Je bent van harte welkom op:

Maandag 19 februari om 20.00 uur in de Pastorie in Hoogland
(Kerklaan 22)

In verband met de catering gaarne even opgeven

bij pastor Wies Sarot Sarot@marthamaria.nl



https://katholiekamersfoort.nl/pastorie/
https://wijamersfoort.nl/de-ziel/de-pastorie-deelt-zijn-overvloed/
mailto:Sarot@marthamaria.nl

Sobere maaltijd 2024 29 februari

Hoewel de Veertigdagentijd hog moet beginnen, willen we al wel
laten weten dat op donderdag 29 februari er weer een sobere
maaltijd is in De Pastorie. De avond zal in het teken staan van het
Afrikaanse land Zimbabwe.

Aanvang 18.00 uur. Opgave via ansbruins54@gmail.com of via de
intekenlijst die achter in de kerk zal liggen.

Er zal ook een sobere maaltijd zijn in De Inham, woensdag 20
maaurt, 18.00 uur. Die avond zal

Oeganda centraal staan. U kunt zich opgeven via
geeshummel@gmail.com

Werkgroep M.O.V.

Stille Omgang 16 maart 2024

“Pelgrims van hoop, biddend voor vrede”

Dit is de gebedsintentie van de Stille Omgang van 2024
Heilige Geest,

geef dat wij vrede brengen

daar waar tegenstellingen zijn,

en geef dat ons leven

een weerglans zijh mag



van Gods barmhartigheid.
Ja, geef ons het vermogen lief te hebben
en dat met ons leven te laten zien.

Roger Schiitz (oprichter Taizé)

In Martinusbericht nr. 2 heeft u kunnen lezen dat het bisdom u
uitnodigt voor de Stille Omgang 2024. Hierbij wordt u aanbevolen
om de trein naar Amsterdam te nemen.

Maar ... de SO- contactpersonen van Achterveld, Hooglanderveen
en Hoogland verzorgen al jaren een bus naar de Stille Omgang.
Elk jaar vertrekt er een bus vanuit Achterveld, via Hooglanderveen,
Hoogland en daarna, dit jaar, als laatste opstapplaats Laren.

In Amsterdam vieren wij eerst de Eucharistie om 21.00 u. in het
Begijnhof en daarna lopen wij de “Stille Omgang”

U kunt instappen in de bus om 18.50 u. in Achterveld, om 19.10 u. in
Hooglanderveen en om 19.30 u. in Hoogland.

Heeft u/ heb jij belangstelling om met ons mee te gaan?

De kosten bedragen € 30,-- p.p. / voor jongeren t/m 18 jaar € 15,00

p-p.

Gluren bij de Buren 2024
Alma Mater gaat optreden en vraagt aandacht voor
Suriname

Op zondagmiddag 4 februari a.s. verandert de Pastorie tijdelijk
in een buurttheater voor Gluren bij de Buren.

De lokale muzikanten van Alma Latina speelt Surinaamse muziek.
Deze ad-hoc Latin- Americanformatie treedt op om aandacht te
vragen voor het slavernijverleden van Suriname. Daarnaast vraagt
zij aandacht voor Stichting Jan Veldema, waarvoor Raymond Buth
en Ruth Jitte al 30 jaar actief zijn.



Ruth heeft naast haar passie voor schilderkunst nog een passie. Zij
en haar man zetten zij zich al ruim 30 jaar in voor de Stichting Jan
Veldema. Vanuit hun huis aan de Engweg verzamelen zij medische
artikelen, apparatuur en schoolspullen voor projecten in Suriname.
Een paar keer per jaar staat er een muur van spullen in hun
woonkamer. Dit zijn dozen met o.a. incontinentiematerialen. Ook de
schuur staat vol met rollators, rolstoelen of krukken. “Alle spullen
worden schoongemaakt en geteld tot ieder gaasje.” aldus Ruth. Er
wordt een douanebrief opgesteld en alles wordt opnieuw ingepakt in
speciale dozen van Shipping Compagny. Hierna kunnen alle spullen
verscheept worden naar Suriname. Om dit te realiseren is er veel
geld nodig.

De actuele situatie in Suriname is slecht en met de economie gaat
het niet goed. De mensen hebben ondersteuning hard nodig. De
boodschappen zijn erg duur. Er is veel armoede en mensen komen
nauwelijks rond. Ruth vult aan: “Om een idee te geven, een aantal
jaren geleden heb ik een bezoek gebracht aan het Vincentius
Ziekenhuis. Daar zag ik dat de OK- handschoenen na gebruik
uitgespoeld werden en te drogen werden gehangen.

De overtocht van een container is door de omstandigheden in de
huidige wereld erg duur geworden en kan oplopen tot 5000 euro. De
spullen die ze overzee vervoeren zijn daar hard nodig.

De lokale amateurmuzikanten van Alma Latina gaan optreden voor
dit doel. Ze hopen hiermee een container met goederen te kunnen
bekostigen en hiermee wordt ook de Stichting in beeld gebracht



Ruth: “Een financiéle bijdrage is welkom. Met elkaar in gesprek
komen doet ons goed! Voor en door deze activiteit creéren we uit
vanuit onze eigen gemeenschap een stukje betrokkenheid.”

Voor Raymond is dit thuiskomen. Op de vraag wat hem herinnert
aan Suriname, denkt hij aan een kinderliedje dat zijn vader voor hem
en ook voor zijn kinderen zong: “Me go bai wan kaw . (Ik ga een
koe kopen) Alma Latina zal dit liedje zeker spelen!

De optredens van deze groep zijn op zondagmiddag 4 februari a.s.
en beginnen om: 13:30/ 15:00 / 16:30 uur! In de pastorie van de
geloofsgemeenschap Sint Martinus te Hoogland. Kom in stemming
met deze

reportage: https://www.youtube.com/watch?v=owDDEelzdMs Lees
meer over gluren bij de buren

op: https://glurenbijdeburen.nl/nl/programma/amersfoort.

Geslaagde Lezing met boswachter Joris Hellevoort

Afgelopen woensdagavond 17 januari, was er een geslaagde lezing
met boswachter Joris Hellevoort. Hij kwam het e.e.a. vertellen over
DE WORTELS VAN ONS LAND. Hij liet in zijn lezing de
Cultuurgeschiedenis zien van de 21 beroemdste bomen van ons
land. Zo ook van onze pastorietuin, want daar staat een aantal
prachtige beukenbomen. Deze zijn naast de andere bomen
bijzonder te noemen. Ze zijn gezichtsbepalend voor onze Sint-
Martinuskerk en voor Hoogland. Hoe dit verliep is te zien in de korte
reportage van deze avond.


https://www.youtube.com/watch?v=owDDEe1zdMs
https://glurenbijdeburen.nl/nl/programma/amersfoort

De Boom van het jaar verkiezingen.

Bomen vertellen verhalen

SBNL Natuurfonds heeft sinds 2018 het initiatief genomen om
ervoor te zorgen dat ook de verhalen achter Nederlandse bomen
bekendheid krijgen.

Bomen vertellen ons verhalen. Verhalen om gedeeld en steeds weer
opnieuw verteld te worden. Door de plek waar ze staan, zijn bomen
stille getuigen van menselijke emoties en verhalen ‘groot en klein.’

Verkiezing Boom van het Jaar 2024

De verkiezing van De Boom van het Jaar gaat dit jaar het zevende
seizoen in. ledereen kan tot 20 mei weer een boom nomineren met
een bijzonder verhaal. Dit kan legende zijn, een historisch verhaal of
een boom met een bijzondere betekenis binnen de gemeenschap.
Lees hier meer over deze verkiezingen. Later dit jaar nodigen we u
uit om te stemmen en hopelijk op de beukenboom in onze
pastorietuin!

Bekijk de reportage
op: https://youtu.be/o4sU9MUM Kg?si=4aRgXFrzDbqgssgz4

Boekpresentatie Schaakbord AARDE

Op 25 februari presenteert Sietse la Roi zijn boek ‘Schaakbord
Aarde’ in Het Brandpunt. Hij neemt u mee op een reis in beeld en
gelwd door zijn boek. De presentatie wordt muzikaal omlijst door
Martin Lorijn, organist/ pianist bij de St. Franciscus
Xaveriuskerk.

De naamloze verteller wordt, samen met vijftig
schakers, onderdeel van een spel, dat gespeeld lijkt
te worden door een man (Speler) die tot schier
onmogelijke dingen in staat is. Het spel dat hij
speelt, is de spiegel die hij ons voorhoudt; het

Sietse la Roi
palmive



https://www.deboomvanhetjaar.nl/
https://youtu.be/o4sU9MUM_Kg?si=4aRqXFrzDbqssgz4

schaakbord dat hij gebruikt, verbeeldt onze wereld. Bedreigend en
hoopvol tegelijk. De dreiging ligt echter in de toekomst die hij ons
laat zien.

U bent van harte welkom uit om aanwezig te zijn bij de presentatie
op zondagmiddag 25 februari, 15.30 uur in Het Brandpunt.

De presentatie duurt een klein uur en na afloop is er gelegenheid om
gezamenlijk iets te drinken en na te praten.

Tafelen met Jezus

Wie Jezus meemaakt bij een etentje, leert hem pas echt goed
kennen! Zoiets moet de evangelist Lucas gedacht hebben, toen hij
besloot om voor zijn verhaal over Jezus zoveel eet-verhalen te
gebruiken. In die tijd zijn moraal, maatschappijvisie en geloof nauw
verbonden met tafel-etiquette. Daarom kun je aan iemands
tafelgedrag laten zien, hoe hij in het leven staat. Soms is Jezus zelf
gastheer, en vaak begint hij over voedsel en honger, armoede en
rijkdom.

We gaan Lucas’ eet- verhaal over Jezus verkennen. Vergelijking met
onze eigen eetcultuur zorgt voor de nodige eye-openers. En dan zijn
er nog de vele beelden van de antieke en moderne eetcultuur.
Begeleiding: ds. Willem Klamer, oud predikant van De Inham-
Hoogland

Woensdagavond 28 febr. 6, 13 en 20 maart; tijd: 20.00-22.00 uur
Deelnameprijs: €15.00 (voor hele 'leerhuis')

Plaats: Fonteinkerk/ Huis van Zuid

Aanmelden: vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl
Info: Willem Klamer 06-37280576

Ruimte voor vergeving

Twee avonden met Bijbelse verhalen vanuit contextueel
gedachtengoed. De benadering van psychiater en familietherapeut


mailto:vormingdoorontmoeting@fonteinkerk-amersfoort.nl
tel:06-37280576

Ivan Boszormenyi-Nagy geeft verrassende inzichten. Hij ziet de
mens altijd in context (de familie). Een mens staat (ook ten
overstaan van God) altijd met anderen aan de hand.

Wanneer:

woensdag 31 januari: vergeving

dinsdag 12 maart 2024: eer uw vader en uw moeder.

Ook als je maar een van de twee avonden aanwezig kunt zijn, ben je
van harte welkom.

Door ds. Martin Snaterse en Annewieke Balk-van Eijsden.
Annewieke is contextueel therapeut, www.praktijkinverbinding.nl
Plaats en tijd: De Inham, 20.00-22.00 uur.

Opgeven kan via mail: avaneijsden@hetnet.nl, geen kosten, alleen
eigen bijdrage voor de koffie/thee.

Overleden

Op donderdag 25 januari 2024 is overleden, Mw. Petronella Aleida
(Nel) Horst — Hilhorst

Haar uitvaart was donderdag 1 februari 2024 in de Sint-
Martinuskerk.

Gebeds- en misintenties

Zondag 4 februari 2024

Jaargedachtenis:

Richarda Hilhorst — Kuijer.

Intentie:

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie
Henk van Hamersveld

Gerardus Hilhorst;
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http://www.praktijkinverbinding.nl/
mailto:avaneijsden@hetnet.nl

Annie Kok van Houdijk

Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst;

Jeroen van Ophoven;

Joop en Ali Tondeur;

Als herinnering aan de trouwdag familie Hoogland.

Zondag 11 februari 2024

Jaargedachtenis:

Wim Boersen;

Marjolein Jansen - van Driel;

Henk Zwanenburg.

Intentie:

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel:

Tonia Eggenkamp - van den Tweel en Antoon Eggenkamp;
Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van
de Grootevheen.

Komende vieringen

week 6
Zondag 4 februari om 09.00u | Donderdag 15 februari om
Eucharistieviering; 09.00u

Voorganger: Pastor G. Nijland; | Gebedsviering;
Zang: Gemengd Koor H. Kruis. | o.l.v. Theo Hoogenboom.
5° zondag door het jaar Lauden

Donderdag 8 februari 09.00u | Vrijdag 16 februari om 09.30u

Gebedsviering; Eucharistieviering;
o0.l.v. Theo Hoogenboom. Voorganger: Pastoor J. Skiba.
Lauden Vrijdagmorgenviering
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week 7 week 8

Zondag 11 februari om Zondag 18 februari om 9.00u
09.00u Eucharistieviering;
Eucharistieviering; Voorganger: Pastoor J. Skiba;
Voorganger: Pastoor J. Skiba; | Zang: Parochiekoor Hoogland.
Zang: Martinuskoor. 1° zondag veertigdagentijd

6° zondag door het jaar
Donderdag 22 februari om

Woensdag 14 februari om 09.00u
19.00u Gebedsviering;
Eucharistieviering; 0.l.v. Theo Hoogenboom.

Voorganger: Pastoor J. Skiba; | Lauden
Zang: Parochiekoor Hoogland.

Aswoensdag Zaterdag 24 februari om

19.00u

Gebedsviering;

Voorganger: F. Sieraal,
Eucharistische Aanbidding

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland.&033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat
@06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:
NL61RAB00123012902. Voor overige betalingen: NL36RAB0O0123000742 t.n.v.
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@Xkatholiekamersfoort.nl

e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/

Het volgende Martinusbericht komt uit op zondag 18 februari 2024 Daarom
graag kopij uiterlijk tot donderdag 15 februari 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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