
Zalig de voeten van de vreugdebode  

Met deze lijfspreuk voor ogen heb ik de afgelopen vijftien jaar gewerkt in 

de parochies HH. Martha en Maria en Onze Lieve Vrouw van Amersfoort. 

Steeds heb ik ervaren dat je een gelukkig mens bent als je het Evangelie 

mag doorvertellen en uitleggen aan anderen. Gaandeweg werd de Blijde 

Boodschap verdiept en concreet gemaakt door contacten met anderen. Zo 

leerde ik vrijer bidden en werd ik steeds overtuigder gelovig.  

 

De voeten gaan zich nu bewegen richting twee andere parochies, te weten 

de H. Suitbertus en paus Johannes XXIII. Graag neem ik afscheid van alle 

mensen die zoveel voor mij betekend hebben de afgelopen jaren.  

Wies Sarot p.w. 

 

Cadeautip 

Helemaal afscheid nemen wil ik eigenlijk niet. Daarom heb ik bedacht dat 

ik de digitale Vastenkalender en de Adventskalender net zo goed kan 

rondsturen in vier parochies. Maar, daar hangt een prijskaartje aan. 

Daarom zou je me heel blij maken met een bijdrage die het mogelijk 

maakt om de kalender breed rond te sturen.  

 

Je kan deze bijdrage storten op NL22 RABO 0128 8971 39 

t.n.v. HH. Martha en Mariaparochie, ovv cadeau Wies Sarot 


