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Martinusbericht 

 
 

 

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

 
 Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland  

   
 nr  26  24 december 2023 tot en met 6 januari 2024 

 

 

 
                                   Kerststallententoonstelling 2023 Sint Martinus 

 

Een droom van een kind 

 

Wat droomde ik als kind van 

Kerstmis? Lichtjes, sneeuw, 

gezelligheid, een stalletje, en een 

hele grote versierde kerstboom. 

Die eerste nachtmis was net een 

droom, zo’n hele volle kerk, een 

groot koor en allemaal mooie 

kerstliederen. 

Dromen over mijn eigen leven, die 
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waren nog niet zo groot. Die waren zo groot als mijn belevingswereld. 

In die wereld zou ik zelf eens een rol gaan spelen, het liefst net als 

mijn eigen moeder. Alles gezellig maken en alle mensen helpen. 

In mijn kinderdromen ging alles wat later zou gebeuren ook goed.  

 

Alles zou vanzelf gaan. 

Bidden deed ik als kind met mijn moeder, in rijmpjes en simpele 

bewoordingen. En mijn vrienden in de hemel waren het kind Jezus en 

Maria, een moeder. En God zei je nog niet zoveel, die was zo groot 

en ver weg. 

In de loop der jaren werden die kinderdromen anders. Mijn ogen 

gingen open voor het werkelijke leven. In je dromen wilde je iets 

tastbaars. Je wilde dat God zich met jou bezig hield.Toch wil ik mijn 

kinderdromen over Kerst bewaren. Kerstmis blijft een droomfeest. 

Terwijl je het terdege beseft, dat dit niet de werkelijkheid is, dat er een 

maar geen staakt-het-vuren komt, dat er geen opvang georganiseerd 

kan worden, dat er mensen te ziek, ongelukkig of te arm zijn om Kerst 

te vieren, zoals ik kan doen. 

De Vredesdroom van het kerstverhaal is de hoop op een groot 

wonder. En als ik eraan denk dat er met Kerst miljoenen mensen over 

de hele wereld ‘Stille nacht’ zingen, word ik stil en weer als een kind, 

dat zelfs de grootste wonderen heel gewoon vindt. 

 

Een zalig Kerstfeest en een mooi nieuw jaar om van te dromen. 

Locatieraad en Pastoraatsgroep 
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Kerststallententoonstelling 2023 

 

Na maanden van voorbereiding was het afgelopen vrijdag 15 

december dan zo ver. Vele enthousiastelingen hadden hun kerststal 

aangeboden om te exposeren in de Sint Martinuskerk. De een kwam 

met een schoenendoos, de ander met een yoghurtemmertje en 

sommigen hadden alles heel professioneel in plastic dozen ingepakt 

en genummerd. De een gaf zonder blikken of blozen de stal af en de 

ander zette toch liever zelf de kerststal op. Geen probleem. Als alles 

vrijdagmiddag om 15.00 uur maar klaar stond. De kerk was sfeervol 

rood verlicht en op de kerkbanken stonden alle 125 kerststallen te 

pronken tussen groene dennentakken met appels en knipperende 

kerstlampjes. De menigte bleef stromen en voor bijna elke kerststal 

hoorde je wel een “Oeh” of “Ah”, want ze stonden er in alle maten, 

kleuren, materialen, groottes ed. Onder het genot van een kop 

warme chocolademelk, thee of koffie kon er achterin de kerk nog 

nagepraat worden.  

Kortom: het was een groot succes… met dank aan alle vrijwilligers.  

Wij wensen u gezellige feestdagen en een gezond 2024!  

Team Martinus Verbindt 
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Oudejaarsavond: oecumenische gebedsviering 
 in De Inham 

 

 

 

 

 

Dit jaar is er geen top- 2000 viering, maar wel deze muzikale en 

liturgische afsluiting van het jaar. De muziek wordt verzorgd door  

Henk Kruiselbrink, zanggroep En-bloc o.l.v. Truus van Middelaar en 

Henk v.d. Werfhorst; Rob en Jan van Straalen zingen en spelen het 

nummer Suzanne. De viering is voorbereid door Ans Kruisselbrink-

Borgonjen en Martin Snaterse met als thema 'met hem meegaan 

samen naar de overkant' naar het lied Suzanne van Herman van 

Veen.   

We nemen de oversteek naar een nieuw jaar, laten het oude achter 

en varen het nieuwe tegemoet. Fijn om dat met de 

geloofsgemeenschappen in Hoogland- Amersfoort Noord samen te 

kunnen doen. Aanvang 19.00 uur. 

 

 

De kerstcollecte en de Stichting Leergeld Amersfoort 

Wat doet de Stichting Leerweg Amersfoort 

Alle kinderen moeten kunnen meedoen aan 

binnen- en buitenschoolse activiteiten. Zo 

ontwikkelen zij zich om later volwaardig deel te 

kunnen nemen in de samenleving. Stichting 

Leergeld Amersfoort kijkt niet alleen naar de 

schoolkosten. Wij bieden ook toegang tot 
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huiswerkbegeleiding en sport- en cultuuractiviteiten, en helpen met 

schoolspullen, laptops en fietsen. Stichting Leergeld Amersfoort 

helpt schoolgaande kinderen van 4 tot 18 jaar uit gezinnen met 

financiële problemen in Amersfoort om mee te doen met binnen- en 

buitenschoolse activiteiten. 

 

Met uw donatie helpt u een kind uit een dreigend sociaal isolement. 

Daar wordt het kind beter van en daarmee ook onze stad en ons 

dorp. Elk bedrag is welkom, zonder enige verplichting. Hiermee helpt 

u een kind bijvoorbeeld aan een goede fiets of kan het mee met een 

schoolreisje. We maken met beperkte middelen heel veel kinderen 

gelukkig. Maar veel kinderen wachten nog op hulp. Tijdens de 

Kerstvieringen in de Sint- Martinuskerk is een deel van de collecte 

bestemd voor de Stichting Leergeld Amersfoort. Het is ook 

mogelijk om uw bijdrage rechtstreeks over te maken naar ons 

bankrekeningnummer NL95ABNA0977568245 t.n.v. Stichting 

Leergeld Amersfoort. 

  

(Leergeld Amersfoort is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). 

Daardoor zijn giften aan Leergeld Amersfoort fiscaal aftrekbaar.) 

 

 

 
 

 

 

 

https://leergeldamersfoort.nl/geef-steun/anbi/
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Wie komt ons helpen? 

 
Toch nog maar een poging wagen! 

De actieperiode van Kerkbalans 2024 is 

van zaterdag 13 januari tot zaterdag 27 

januari. En dat is al snel! De 

voorbereidingen zijn al in volle gang. De 

vacature van coördinator staat nog open. 

Deze wordt nu interim ingevuld. 

De taak van de coördinator is het 

organiseren van het laten wegbrengen, 

laten ophalen en verwerken van de 

enveloppen. Dat betekent dat u in de 

voorbereiding (nov/dec) een aantal uren bezig bent om de lopers per 

mail te vragen of zij weer beschikbaar willen zijn in de actieperiode, 

er een wijkindeling wordt vastgesteld en de organisatie oppakt van 

het klaarmaken van de pakketjes enveloppen. 

Na de actieperiode (jan) worden de ontvangen enveloppen verwerkt. 

Wilt u zich inzetten om deze vrijwilligerstaak in te vullen? 

Geef u naam, mailadres en telefoonnummer door aan 

hanvanschagen@gmail.com o.v.v. coördinator. 

Als u beschikbaar bent voor het rondbrengen (en eventueel ophalen) 

van de enveloppen, kunt u zich ook aanmelden op 

hanvanschagen@gmail.com o.v.v. Loper.  

 

Alvast bedankt!   Locatieraad en 

Pastoraatsgroep 
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Leerhuis Amersfoort Noach 

 
Na ons de zondvloed 

Hoe het verhaal van Noach (Nuh) ons een spiegel voorhoudt.  

 

Het is een vreemd en op het eerste oog wreed verhaal: Het 

verwoestende gedrag van de mensheid dat hemeltergend is. En die 

Hemel slaat dan terug met een grote vloed. Slechts Noach, zijn 

directe verwanten en wat dieren mogen met een schone lei opnieuw 

beginnen. 

Maar ook: het verhaal van Noach/Nuh lijkt geschreven voor mensen 

van vandaag die stil durven staan bij de grote vragen rond de 

klimaatverandering van nu. De vloed, de ark, het nieuwe begin; het 

zijn iconische beelden van een eeuwenoud verhaal over verwoesting 

en redding die nog steeds uitdagen tot nadenken en gesprek. 

Bij ons gesprek maken we gebruik van teksten uit de Bijbel, de rijke 

rabbijnse commentaren en de Koran. 

Begeleiding: Paul van der Harst, Dineke Houtman, Jan Roelof 

Nienhuis. 

 

Tijd en plaats: woensdag 24 en 31 januari en 7 en 14 februari 2024 

(10.00 – 12.00 uur). 

Huis van Zuid, Robert Kochlaan 4 Amersfoort 

 

 

Voedselkastje en ruilbibliotheek bij de Martinuskerk 

We lezen regelmatig over het steeds moeilijker rondkomen van 

jonge gezinnen, alleenstaanden, ouderen met een klein pensioentje, 

of voor wie de stijgende prijzen en hoge energielasten bijna niet 

meer te betalen zijn. Daarom staat er vanaf begin december een 

voedselkastje en ruilbibliotheek op het plein van de Martinuskerk. 
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Zo voeren we op een praktische wijze de Martinusgedachte van 

delen van je mantel van overvloed uit. Delen van wat je over hebt, 

de ander iets gunnen, geven en samen werken tegen verspilling.  

Kijk eens in je keukenkastjes; waar kun je 

iemand blij mee maken wat je zelf niet 

nodig hebt?  

Wie kun je verrassen met een deel van 

het kerstpakket wat je straks misschien 

krijgt?  

Heb jij de mogelijkheden om iets extra’s 

te kopen voor je naaste,      

           wanneer je zelf boodschappen doet? 

Iedereen voor wie deze boodschappen een noodzakelijke en 

welkome aanvulling zijn, mag uit het kastje iets meenemen. 

We starten een proef van een 3 maanden. Dit kan alleen slagen als 

we allemaal meedoen en samen het voedselbankje vullen met 

houdbare producten, zoals rijst, pasta, voedsel in blik en potten 

groenten. Ook schoonmaakproducten of maandverband zijn van 

harte welkom. 

Heb je boeken over? Zoek je iets te lezen tijdens de lange avonden? 

Ook hiervoor is het kastje bedoeld. We horen nu al dat mensen dit 

een mooi initiatief vinden. Fijn dat we hierin gesteund worden. Nóg 

fijner is het als iemand bereid is om tijdens de proefperiode het 

kastje netjes wil houden. Dat zal ongeveer 30 minuten per week tijd 

kosten. Wie helpt ons hiermee? Meer informatie bij Ad van Dijk 06-

10717871 of advandijk1@gmail.com 

De Locatieraad en Pastoraatsgroep 
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Schuif aan bij een nieuwe Alphacursus in Amersfoort 

Kerst is het feest van gezelligheid, 

vrede en samenzijn. Maar Kerst is 

bovenal het feest van de geboorte 

van het kind Jezus. Een belangrijk 

feest voor christenen. Het is zo 

vanzelfsprekend, of toch niet 

(meer)? Wat geloven christenen 

eigenlijk? De Alphacursus is een 

mooie manier om daarover meer te 

weten te komen. 

Op de Alphacursus ontmoet je nieuwe mensen, stel je vragen en 

praat je met andere deelnemers over uiteenlopende 

onderwerpen. Thema's als 'Is er meer?', 'wie is Jezus?', 'waarom 

zou je de Bijbel lezen?' en 'hoe zit het nou met de kerk?' Je ontdekt 

altijd iets nieuws. De Alphacursus is voor jong en oud, voor iedereen 

met vragen over het leven of het christelijk geloof. 

Schuif aan! 

De bijeenkomsten starten met een eenvoudige maaltijd, gevolgd 

door een korte inleiding en een gesprek in kleine groepen. Iedere 

bijeenkomst staat een ander onderwerp centraal. Er is geen 

discussie, vragen zijn nooit raar en twijfelen mag. 

Zin in deze uitdaging van tien avondbijeenkomsten en een 

zaterdag? Meld je 

aan via alphacursusOLVA@pm.me. De Alphacursus 

start maandag 15 januari om 18.45 uur en de avond wordt om 21.15 

uur afgesloten. Daarna volgen nog avonden tot 18 maart. De 

zaterdagbijeenkomst is op 17 februari van 10.00 tot 15.00 uur. De 

cursusbijeenkomsten worden door vrijwilligers uit de hele parochie 

vezorgd en gehouden in Parochiezaal St. Joseph (van Tuyllstraat 

mailto:alphacursusOLVA@pm.me
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29in Hooglanderveen, op wandelafstand van station Amersfoort-

Vathorst).  

De deelname is gratis, voor de maaltijd wordt een kleine, vrijwillige 

bijdrage gevraagd 

 

Boswachter Joris Hellevoort  geeft een lezing  

op 17 januari 2024. De beuk gaat erin. 

 

 

In en rondom de pastorietuin staat een aantal prachtige 

beukenbomen. Ze zijn gezichtsbepalend voor onze Sint- 

Martinuskerk en voor Hoogland. Boswachter van het Utrechts 

Landschap Joris Hellevoort komt hierover een lezing geven op 17 

januari 2024, Hij komt vertellen hoe bijzonder deze bomen zijn. Wat 

is er zo bijzonder aan deze bomen? Is die grote beuk nu een rode of 

een gele beuk? 

De beuk is de kroon op het werk van een bos. Het is ook de kroon 

op onze schepping en onze contreien. Het is de laatste boom die het 

bos echt bos maakt.” 

In het volgende Martinusbericht een uitgebreid interview, maar u 

kunt al wel de video bekijken 

 

Lezing 

Op woensdagavond 17 januari a.s. om 20:00 uur bent u door 
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boswachter Joris Hellevoort uitgenodigd voor een lezing, waarin hij 

nog meer zijn gedachtes, bevindingen e.d.. met ons gaat delen.  Na 

afloop vragen we aan u een Energieke vrijwillige bijdrage! 

Bekijk ook de youtubereportage: De beukenboom is een heerlijke 

boom: https://youtu.be/_xOX9z95biM?si=FxlOJGWizR5ckY7b 

 

 

Gratis koffieconcert in Xaveriuskerk op 8 januari 

 

Gezellig genieten van mooie muziek 

 

 
 

Pianist Wouter Harbers trakteert u graag op een mooie ochtend.  

 

Het jaar starten met een leuk uitje? Kom dan naar het koffieconcert 

op maandagochtend 8 januari in de Xaveriuskerk. Een uurtje Chopin 

tijdens een gezellig koffieconcert met pianist Wouter Harbers. En 

deze keer is er iets bijzonders aan de hand: het repertoire wordt 

gekozen door het publiek! Harbers geeft al sinds 2018 elke maand 

een gratis koffieconcert in Amersfoort. De belangstelling is enorm: 

de kerk zit elke keer helemaal vol. Komt u ook een keer 

kennismaken? Deze keer staat muziek van Chopin op het 

programma, en Wouter is benieuwd wat uw lievelingsstuk is… U 

mag dit bij de entree van het concert invullen op een formuliertje. 

https://youtu.be/_xOX9z95biM?si=FxlOJGWizR5ckY7b
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Alle verzoeken verdwijnen in een grabbelton, die pas open gaat als 

het concert begint. Spannend! Vrolijke tonen en vingervlugheid, of 

juist donkere akkoorden en zware heimwee: Chopins muziek heeft 

het allemaal. Tijdens het concert vertelt Wouter de mooie verhalen 

die bij de composities horen. Hebt u zelf een speciale herinnering bij 

uw verzoeknummer, dan is daar ook ruimte voor. Zo ontstaat 

ongetwijfeld een unieke ervaring… Komt u ook meegenieten? De 

koffie staat klaar vanaf tien uur, het concert begint om 10:30u. De 

entree is gratis (collecte bij de uitgang). Reserveer wel tijdig via 

www.koffieconcerten.nl, want het loopt storm bij de koffieconcerten. 

 

 

Gebeds- en misintenties 

 
Zondag 24 december 2023  

Intentie: 

Wim Boersen; 

Cecilia van Dijk – van Dijk; 

Dhr. en mevr. Groen - van den Tweel; 

Piet Hilhorst; 

Joke van Middelaar- Midden; 

Jan Smink; 

Piet vd Wolfshaar (Zeldertseweg). 

 
Nachtmis Zondag 24 december 2023 

Jaargedachtenis: 

Piet van Middelaar. 

Intentie: 

Ronald van den Hoven; 

Henk van Middelaar (Hogekamp); 

Jan Tolboom; 

Gerbrand Voorburg en familie. 
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1e Kerstdag Maandag 25 december 2023 

Intentie: 

Cecillia van Dijk - van Dijk; 

Jan Emond; 

Ouders van de Grootevheen - van Wijnbergen, Piet en Richard; 

Gijs Hartman: 

Henk en Grada van den Heuvel - Hilhorst.; 

Annie Kok - Houdijk; 

Han van Middelaar en Toos van Middelaar - Boots; 

Jan en Bertha van Middelaar - Hilhorst; 

Richard Noortman; 

Job en Riek Schoonderbeek - van den Berg; 

Ouders Sieraal - van der Veer en hun zoon Kees; 

Ouders Smink - van Valkenhoef en Henk 

Dhr van Straalen en mw van Straalen-Strijbos 

Rijk Voskuilen. 
 
 
 
2e Kerstdag Dinsdag 26 december 2023 

Intentie: 

Ouders Sieraal - van der Veer en hun zoon Kees; 

Bennie Te-Uiten. 

 
Zondag 31 december 2023 

Jaargedachtenis: 

Grad van den Tweel – Hilhorst. 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - 

van den Tweel: 

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders; 

Piet van den Tweel en Antoon Smink; 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Uit dankbaarheid familie Coesen. 
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Komende vieringen 

      

week 52 

Zondag 24 december 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J.Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

4e zondag Advent. 

 
Kerstavond  

Zondag 24 december 17.00u 

Kerstviering 

Voorganger: werkgroep; 

peuterviering. 

 

Zondag 24 december 19.00u 

Gebedsdienst; 

Voorganger: werkgroep; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten. 

Familieviering 

 

Zondag 24 december 22.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Young Spirits 

Nachtmis 

 

Maandag 25 december 

09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J.Skiba; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

1e Kerstdag 

 

week 1 
Zondag 31 december 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Sint Martinuskoor; 

Oudjaar 

 

 

 

Maandag 1 januari 10.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Gemengd Koor H. Kruis; 

Nieuwjaar 

 

Donderdag 4 januari 09.00u 

Gebedsviering; 

o.l.v. Theo Hoogenboom. 

 

Vrijdag 5 januari 09.30u 

Themabijeenkomst; 

Voorganger: werkgroep 

Vrijdagmorgenviering. 

 

week 2 

 

 

Zondag 7 januari 09.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 
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Dinsdag 26 december 10.00u 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Gemengd Koor H. Kruis 

2e Kerstdag 

 

Donderdag 28 december 

09.00u 

Gebedsviering; Lauden 

O.l.v.  TheoHoogenboom;  

Donderdag 11 januari 09.00u 

Gebedsviering; 

o.l.v. Theo Hoogenboom; 

Lauden. 

 

Zaterdag 13 januari 19.00u 

Gebedsviering; 

Voorganger: Werkgroep; 

Zang: Taizékoor; 

Taizéviering. 

 

 

 

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland.033-4801223. 
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
 06-57541222    Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur.   Voor 
Kerkbalans: NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: 
NL36RABO0123000742 t.n.v. Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie 
Hoogland. 
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com 
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com 
e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl  
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
website: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/ 
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op zondag 7 januari 2024. Daarom 
graag kopij uiterlijk tot donderdag 4 januari 17:00 uur insturen  
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.  

 
 
. 

mailto:martinus.berichten@gmail.com
mailto:martinus.intenties@gmail.com
mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
mailto:martinus.locatie@gmail.com
https://katholiekamersfoort.nl/martinus/
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Kerststallententoonstelling 2023 Koos van Dijk 

 
De makers van het Martinusbericht wensen u zalig 
Kerstmis en een gezegend Nieuwjaar. 
 


