
Bij het horen van de naam ‘Dalai Lama’ denken we doorgaans allereerst aan de 
vriendelijk glimlachende Aziaat Tenzin Gyatso, geboren in 1934. Hij wordt 
gezien als de belichaming van het lot van Tibet en het Tibetaanse volk in de 20e 
eeuw. Nadat Tibet in 1949 ingenomen werd door China, is de Dalai Lama in 
1959 gevlucht naar India. Daar verblijft hij met zijn regering in ballingschap. 
Hij wordt geregeld geconsulteerd bijvoorbeeld bij ethische, politieke, culturele 
en maatschappelijke problemen. Hij neemt deel aan talloze conferenties en 
geeft over de hele wereld lezingen, die vaak grote mensenmassa’s 
bijeenbrengen. Voor zijn enorme inzet heeft hij in 1989 de Nobelprijs voor de 
vrede ontvangen.  

 
De titel ‘Dalai Lama’ roept in Tibet zelf echter iets anders op dan ons westerse 
beeld. Binnen het Tibetaanse boeddhisme wordt de Dalai Lama gezien als een 
manifestatie van een Bodhisattva, een ‘verlichtingswezen’. Deze Bodhisattva  
heeft vele vormen gehad in de loop van de geschiedenis, maar telkens opnieuw 
verscheen hij met een specifiek doel dat het universum nodig zou hebben. Dat 
maakt dat Tibetanen de Dalai Lama heel anders zien dan we in het Westen 
denken. Zien Tibetanen de Dalai Lama dan kijken ze dwars door tijd en ruimte 
heen en zien ze een manifestatie van hun alleroudste voorvader. Aan dit soort 
beeldvorming en de verschillende functies en aspecten van de Dalai Lama gaan 
we in deze presentatie aandacht besteden. 


Over de inleider: Prof. dr. Paul J.C.L. van der Velde (1959) studeerde Indiase 
talen en culturen aan de universiteiten van Utrecht en Leiden. Hij werkt als 
hoogleraar Aziatische religies en de talen Sanskriet en Hindi aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen; hij publiceert geregeld over de Aziatische religies, talen   
en culturen.  


Lezing in de serie Bezield en Bezielend                  
De Dalai Lama en zijn vele verschijningen
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Bijdrage: 5 euro

Informatie en aanmelding:

secretariaatscc@gmail.com


Franciscus Xaveriuskerk 

of -pastorie,  
‘t Zand 29-31 Amersfoort
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