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Marialof in Hooglanderveen. 
De geloofsgemeenschap van de St.Joseph kerk Hooglanderveen – Vathorst 

organiseert in de Mariamaand Oktober elke donderdagavond om 19:30 uur 

een Mariaviering, met als slot op de laatste donderdagavond in oktober( de 

26e) een plechtig Marialof. 

Tijdens het lof willen wij, samen met Maria, Christus lof en eer brengen. 

Als gelovigen samen in gebed zijn om troost en kracht te vragen aan God. U 

bent/jullie zijn voor alle vieringen van harte uitgenodigd. 
 

Allerzielen 2 november 2023 vieringen begraafplaatsen 
Op Allerzielen zijn er overdag twee vieringen.  

Om 15.00 uur gaat Diaken Frank Sieraal voor in een viering van Woord en 

Gebed op de begraafplaats aan de Utrechtseweg. 

In de koffiekamer tegenover de Torenzaal van de begraafplaats Rusthof is 

een gedachtenisviering. Kitty Adrichem, geestelijk verzorger en bestuurslid 

van de R.K. Begraafplaatsen Amersfoort, gaat voor. Deze viering begint ook 

om 15.00 uur.  
 

'Requiem’ 
Mozart’s Davide Penitente en Requiem Capella Amersfoort o.l.v. Anthony 

Scheffer voert op zaterdag 4 november 2023 het beroemde Requiem van 

W.A. Mozart uit in onze Sint-Martinuskerk te Hoogland, samen met 

Mozarts minder bekende maar even dramatische cantate Davide Penitente. 

Het concert Vind plaats in de Sint Martinuskerk en begint om 20.00 uur. 

De prijzen zijn Volwassene € 25 tijdens de voorverkoop; € 30, in de kerk. 

Studenten en kinderen? Neem contact op via penningmeester@capella-

amersfoort.nl 
 

Spreuk van de maand: 
“Als je begrijpt waar de ander inzit, als je de aard van pijn begrijpt, 

verdwijnt de boosheid, want die zet zich om in mededogen.” 
(Auteur: Thich Nhat Hanh.) 
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Beste Parochianen,  
Vanaf 21 juli, mijn wijdingsdatum, namen de feestelijkheden al een aanvang 

met een gezellig samenzijn met collega’s werkzaam in onze parochies en 

met enkele vertegenwoordigers van besturen. In die dagen werden we ook 

omgeven met een zee van felicitaties en bloemen, waarvoor onze dank. 

Voor mij en Eke een ware verrassing. 

Ook willen we allen bedanken voor de goede wensen en zeker ook voor uw 

gulle gaven ter ondersteuning van de gekozen projecten voor Kerk in nood, 

steun aan parochies in Syrië en Vluchtelingenwerk Nederland. Dankzij uw 

hulp is het bedrag geworden € 8.000,=. Daar word je best even stil van. Het 

is hartverwarmend en ontroerend. 

We wensen dat het de betrokken mensen steun geeft in moeilijke tijden. 

Onvergetelijke herinneringen zijn er vele, maar dit wordt wel een heel 

dankbare. Je wordt je immers bewust hoe bijzonder het is, dat je na zoveel 

jaren dit mag meemaken. Op de dag van de viering, 17 september, was 

merkbaar, dat dat gevoel er niet alleen was aan onze kant, maar evenzo bij 

de aanwezigen. Dank aan eenieder, die dit mogelijk heeft gemaakt. 

Mede namens Eke, Frans Zwarts, pastor, 
 

Missiezondag 2023 
Elke christen is geroepen om te getuigen van Christus, aldus paus Franciscus. 

Dat houdt in dat we in ons spreken, in onze woorden en daden laten horen en 

zien dat we de boodschap van Jezus, dus medemenselijkheid, navolgen. Dat ons 

hart brandt van liefde voor de naaste. Missiezondag, 22 oktober 2023, is een 

dag van solidariteit. Missio brengt in deze oktobermaand de christenen in 

Libanon onder de aandacht. Zeker nu in deze regio iedereen, christenen, joden 

en moslims lijden 5 onder het vreselijke geweld, kunnen we op heel bescheiden 

wijze verantwoordelijkheid nemen voor elkaar. Libanon was in deze regio voor 

christenen lange tijd een veilige haven. Maar ook dit land is in een enorme 

crisis beland. Veel mensen verlaten het land, maar er zijn er die blijven, niet 

anders kunnen. Missio ondersteunt de parochies die er alles aan doen een 

leefwaardig bestaan voor hun mensen mogelijk te maken. Wij kunnen meedoen 

aan de wereldwijde collecte die Missiezondag tot de grootste solidariteitsactie 

van katholieken maakt. Op Missiezondag 22 oktober wordt over de gehele 

wereld in de katholieke kerken gecollecteerd voor het pastorale werk van 

parochies wereldwijd. Missio is geheel afhankelijk van vrijwillige bijdragen en 

donateurs en ontvangt geen subsidie van de overheid. Wilt u het werk van 

Missio steunen? Geef dan uw bijdrage op NL65 INGB 0000 008725 t.n.v. 

Missio Wereldmissiemaand of in de deurcollecte van zondag 22 oktober a.s. 

Hartelijk dank, werkgroep M.O.V. (Missie, Ontwikkeling en Vrede) 

 



Informatieavond Homies steungezinnen 
Op woensdagavond 15 november organiseert Stichting Present een  

informatieavond over Homies steungezinnen. 

Als Homies ondersteun je een gezin dat hulp kan gebruiken. Bijvoorbeeld 

door een kind een rustige speelplek te bieden, regelmatig mee te nemen 

tijdens een uitstapje in het weekend of juist doordeweeks mee te laten eten, 

net wat bij jullie past. Op die manier kun je klaarstaan voor een kind dat 

even een andere plek nodig heeft, of overbelaste ouders ontlasten. 

Hulpverleners melden de gezinnen die een steuntje in de rug nodig hebben 

bij Present aan, zodat Present een match kan maken met een passend gezin. 
 

Zouden jullie ook wat voor een ander gezin willen betekenen? Op 15 

november vertellen wij je graag alles over deze geweldig leuke 

vrijwilligersrol. Tijdens de avond zijn er twee Homiesgezinnen aanwezig 

om over hun ervaringen te vertellen. Zo krijg je een goed beeld van hoe het 

is om Homies te zijn, en hoe je deze rol in zou kunnen vullen. 

Homies Steungezinnen is actief in Amersfoort, Bunschoten, Leusden en 

Soest. Van harte welkom op Nijverheidsweg Noord 60-35 (achterkant van 

het gebouw) in Amersfoort. Inloop vanaf 19.45, zodat we om 20.00 uur 

kunnen beginnen. Om 21.30 uur willen we de avond afronden. Zien we jou  

daar? Aanmelden gewenst (niet verplicht) via info@presentamersfoort.nl.  
 

Oecumenisch Avondgebed binnenstadskerken  

Elke donderdagavond van 19.00-19.30 uur in de Oud-Katholieke Kerk 

St. Joris op ’t Zand, ’t Zand 13 te Amersfoort. Avondgebed voor iedereen. 

Samenkomen om stil te zijn, te bidden, te bezinnen, om verder te gaan.  
 

Woord- en Communie viering. 
Altijd op de eerste maandag van de maand, 6 november is de eerst volgende 

keer, de viering begint om 14.30 uur in de Puntenburg. 

Voorganger: Frank Sieraal en Jos Konings zorgt voor de muzikale 

omlijsting. Van harte uitgenodigd!. 
 

Koffiedrinken is op de laatste woensdag van de maand, de eerst 

volgende is op 29 november. 
 

Speculaasactie voor Hospice Dôme  
De Speculaasactie ten bate van het Hospice Dôme wordt weer gehouden. Na 

de viering in de St. Ansfridus, van zondag 29 oktober kunt u bij de uitgang 

speculaas kopen. De opbrengst is bestemd voor het Hospice Dôme 

(Appelweg). Een pak overheerlijke speculaas (2 grote brokken) kost € 4,-. 



Vrijwilligers gezocht: 

voor Kerstlichtjestocht 2023 in de binnenstad 
Op zaterdag 16 december tussen 17.00 en 19.00 wordt de traditionele 

Kerstlichtjestocht georganiseerd in de binnenstad van Amersfoort. 

Zie ook www.kerstlichtjestocht.nl. 

Deze sfeervolle en verbindende tocht is een initiatief van de gezamenlijke 

kerken in Amersfoort en wordt ieder jaar druk bezocht. U kunt zich 

voorstellen dat voor een soepele organisatie veel vrijwilligers nodig zijn. 

U kunt dit jaar als vrijwilliger namens de Sint Ansfriduskerk een bijdrage 

leveren aan dit mooie initiatief in de donkere dagen voor Kerst. Het is ook 

mogelijk om u samen met anderen aan te melden. 

Wat kunt u doen als vrijwilliger? De route in de binnenstad wordt verdeeld 

in kleine stukjes (een paar honderd meter). Voor elk stukje worden 

vrijwilligers gezocht die voor dat gedeelte verantwoordelijk willen zijn. Dat 

betekent concreet: - Voor dat stukje van de route (veel!) lege jampotjes 

verzamelen (de idee is dat er op elke 2 meter een potje staat). - Op die 

zaterdag de jampotjes met waxinelichtjes uitzetten op ‘jouw’ gedeelte, en 

zorgen dat de waxinelichtjes aan gaan en blijven. 

De lichtjes zelf worden centraal ingekocht, dat hoef je niet te doen. - En 

koffie/thee verzorgen voor de spelers die mogelijk op ‘jouw’ gedeelte staan 

me hun act. Dat kunnen soms een paar spelers zijn, maar het kan ook zijn 

dat op ‘jouw’ stukje een koortje staat dat af en toe iets warms (en lekkers) 

wil. Dat zijn de drie meest belangrijke dingen. 

Beetje afhankelijk van welke act op dat stuk staat is het soms handig als er 

wat handjes zijn om iets helpen op te bouwen en afbreken, maar dat is nu 

nog niet bekend. Bent u geïnteresseerd om te helpen? Neem dan contact op 

met Josephine van Pampus via jvanpampus@casema.nl 
 

Wetenswaardigheidje - Halloween (bron: berthevansoest.nl) 
Halloween is een feest dat we kennen uit Amerika. 

Het wordt op 31 oktober gevierd. De naam Halloween is een verbastering van 

‘All Hallows´ Eve’, de naam van de avond voorafgaand aan Allerheiligen. 

Het feest is door de Ieren in Amerika geïntroduceerd toen zij in de veertiger en 

vijftiger jaren van de negentiende eeuw naar Amerika waren getrokken 

vanwege de aardappelhongersnood. Het belangrijkste element van dit feest is 

dat kinderen zich verkleden en langs de deuren gaan om te zingen en om snoep 

te bedelen. Dit heet ´trick and treat´. De achtergrond van deze gewoonte is de 

volkstraditie van ´souling´: het geven van voedsel aan armen voor de zielen van 

de overledenen. Halloween wordt in ons land weinig gevierd, maar we kennen 

het wel als een feest uit Amerika dat eind oktober gevierd wordt. 
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