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Martinusbericht 

 
 

 

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

 
 Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland  

   
      nr 19 17 september t/m 30 september  
 

 
 

Zondag 24 september Parochiedag 

 
Op zondag 24 september vieren we de jaarlijkse OLVA parochiedag. 

Dit jaar wordt deze georganiseerd in de Sint- Martinuskerk in 

Hoogland. 

We starten de dag met een viering om 13.00u (Let op!!!! deze 

viering is in plaats van alle andere zondagse vieringen van de 

kerken binnen OLVA). Tijdens de viering wordt gezongen door een 

speciaal samengesteld projectkoor. Na de viering is er een 

feestelijke ontvangst in de pastorie van de kerk waar iedereen, jong 

en oud welkom is. Het thema van de dag is “Samen kerk zijn”. Er 

worden verschillende activiteiten georganiseerd voor jong en oud 

zowel binnen als buiten. Er is gelegenheid voor een goed gesprek, 

een spel, karaoke en een heus watergevecht voor de jeugd (bij goed 

weer, vergeet je droge kleding en een handdoek niet). Uiteraard 

onder het genot van een hapje en een drankje. 

  

We zoeken nog vrijwilligers die iets lekkers willen bakken of 

een hapje voor bij de borrel willen maken.  

Wil je helpen, neem dan contact op 

met saskia@meeuwessen.com van de pastoraatsgroep. 

 Graag tot ziens op 24 september in de Sint Martinus. 

 

mailto:saskia@meeuwessen.com
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Aardbeving Marokko 

 

 
 

Het Rode Kruis opent Giro 6868 vanwege de hevige aardbeving 

in Marokko.  

Daarbij kwamen zeker honderden mensen om het leven. Onze 

toegewijde hulpverleners zijn ter plaatse in onder andere Marrakesh 

en de provincie Taroudant, waar ze eerste hulp bieden, gewonden 

naar ziekenhuizen vervoeren en psychische ondersteuning verlenen 

aan degenen die getroffen zijn door deze tragische gebeurtenis. 

 

In de komende dagen zal steeds meer duidelijk worden. Het Rode 

Kruis richt zich nu op de directe hulpverlening om te zorgen dat 

zoveel mogelijk mensen de hulp krijgen die zij nodig hebben en 

probeert zo snel mogelijk te helpen. 

 

Helpt u mee met een gift?  

We staan voor een immense uitdaging, maar met uw hulp kunnen 

we essentiële steun bieden aan degenen die dit het meest nodig 

hebben. U kunt het verschil maken door te doneren op Giro 6868, 

dat direct zal bijdragen aan de hulpverlening van de Marokkaanse 

Rode Halve Maan, het Rode Kruis in Marokko. 

 



3 

 

Elke bijdrage is hard nodig. Steunt u onze 

hulp ook met een gift? Dat kan op 

rekeningnummer NL83INGB0000006868 

o.v.v. Marokko.  

U kunt ook uw bijdragen mbv de QR-code 

hiernaast 

 

Alvast heel hartelijk dank. 

 

Vredesweek 2023 PAX 75 jaar 

 

 
PAX bestaat 75 jaar. Wat is er gebeurd in al die 75 jaar dat wij ons 

hebben ingezet voor vrede, veiligheid en democratie. Waar staan we 

nu en hoe willen wij verder? Daarom willen wij deze Vredesweek in 

gesprek over vrede en democratie in ons eigen land. 

 

Activiteiten in Amersfoort en omgeving 

16 september 2023 van 16:00 tot 17:00 uur 

Opening van de Vredesweek in Het Brandpunt ( Laan naar 

Emiclaer) door de kinderburgemeester Lynn Verhoeven en 

burgemeester Lucas Bolsius met een tentoonstelling van 

vredestekeningen van kinderen van verschillende basisscholen en 

kinderateliers. Het koor Gospelkidz treedt op. 

De expositie is daarna van maandag tot en met donderdag van 

10.00 tot 12.00 uur te bezichtigen in Het Brandpunt. 

 

19 september 2023  van 20.00 tot 21.30 uur                                                                                           

Dialoogavond in samenwerking met het Amersfoorts Platform voor 
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Levensbeschouwingen en Religies in de Mevlana moskee (Van 

Galenstraat). Osman Ziylan, theoloog, geestelijk verzorger, leidt de 

dialoog over het thema “(On)Vrede, wat nu?” Om te weten wat er nu 

in de samenleving leeft, gaat PAX in samenwerking met de lokale 

groepen in gesprek: in jouw stad, gemeente en wijk!    

 

21 september 2023 van 12:30 tot 14:00 uur                                                                                           

Vredeslunch in het gebouw van het Apostolisch Genootschap.                                                                    

Tijdens de lunch gaat het in eerste instantie om de ontmoeting met 

elkaar. Men kan tijdens de lunch ook in gesprek gaan over het 

onderwerp van de Vredesweek 2023: “(On)vrede, en nu? 

Democratie onder druk”. Let op: deelname aan dit gesprek is niet 

verplicht.  

Voor deze lunch kunt u zich aanmelden. (Apostolisch Genootschap, 

Meridiaan 39)  

 

23 september 2023 van 17:00 tot 18:00 uur 

Afsluiting met oecumenische viering in Franciscus Xaveriuskerk                                                           

Samen het gevoel van onmacht in deze onzekere tijden omzetten in 

hoop met zang, muziek, inspirerende teksten en overweging en het 

projectkoor onder leiding van Rens van Duffelen, orgel/piano Bram 

Boers.. 

De expositie kindertekeningen is eveneens te bezichtigen. 

 

Uurwerk Martinustoren “bijna goed” 

Drie van de vier wijzerplaten geven vrijwel de goede tijd aan.  

Donderdag 14 september hebben we de 

installatie nagekeken en support 

gekregen van Eijsbouts. De aandrijfas 

van de wijzers aan de voorzijde is niet 

gemonteerd. Daardoor konden we het 

aandrijfwerk van de wijzers inschakelen. 
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We zijn tevreden dat nu de drie wijzerplaten vrijwel de goede tijd 

aangeven.  

Volgende week is de kraan geregeld; we herstellen dan de 

wijzerplaat aan de voorzijde. We zetten dan de tijd gelijk op de vier 

wijzerplaten, schakelen alles in. We gaan ervan uit dat volgend 

weekend de klok op tijd loopt en de tijd slaat als vanouds. 

Groeten 

Theo Keizer, Gerard van Wee Theo Meyer Theo van der Linden 

 

 

Hulp gevraagd 'ik mis je, overal en nergens' 

 
Net als vorig jaar zullen we rond Allerzielen het winkelend publiek op 

Kraailandhof, Hoogland, bij een kraam uitnodigen met de vraag: 

‘Voor wie steek jij een kaarsje aan?’ We laten merken dat mensen in 

hun verdriet en gemis niet alleen zijn. Het 

is een mooie en bijzondere activiteit. Wilt 

u, wil jij hieraan meewerken? Dan kan, 

graag zelfs. 

De kraam op Kraailandhof staat er op 

zaterdag 28 oktober van 10 uur tot 16 uur. 

Wil je twee uur (korter mag ook) bij de 

kraam met lichtjes staan en bezoekers de 

weg wijzen en in gesprek gaan? Meld je 

dan bij Heleen Bulthuis, 

heleen.bulthuis@inham.net  

We zoeken ook (lage) glazen potjes voor de waxinelichtjes. Die kun 

je inleveren in De Inham. Is er niemand in de kerk, laat ze dan 

achter in het fietsenhok. 

 

Hartelijk dank alvast. 

Namens de projectgroep ‘Ik mis je, overal en nergens’, 

Bea van de Hoef 

mailto:heleen.bulthuis@inham.net
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Cursus RK voor beginners 

 
Nieuwe cursus RK voor beginners 

Start woensdag 4 oktober 2023 

 

“Ciborie, Synodaal Proces, Goede (?) Vrijdag, Sociale Leer,”  als je 

spreekt met een doorgewinterde Katholiek, dan tuiten je oren 

misschien en vraag je je af waarom het allemaal zo moeilijk moet. 

En dan heb je gelijk, het hoeft niet allemaal zo moeilijk. Maar tegelijk 

is het zo dat we in de kerk met dingen bezig zijn die buiten de kerk 

steeds verder uit beeld raken. En dat vraagt dus om toerusting. 

Gelukkig is daar ook een mogelijkheid voor. In oktober start er 

opnieuw een cursus RK voor beginners. Deze cursus is bedoeld 

voor mensen die Rooms- Katholiek willen worden, voor hen die 

alsnog hun vormsel willen doen, voor Katholieken van huis uit 

die hun kennis willen opfrissen en voor belangstellenden die meer 

willen weten van de RK Kerk. Tot Pasen 

komen we gemiddeld eens in de twee 

weken op woensdagavond bij elkaar om 

nader kennis te maken met het geloof van 

onze kerk. 

Veel aandacht is er voor wat we vieren in de 

loop van het kerkelijk jaar, maar we zullen 

ook aandacht besteden aan het Synodaal Proces en de Sociale Leer 

van de kerk. De cursus wordt gegeven in De pastorie in Hoogland 

door bekwame vrijwilligers 

en pastores uit onze parochies. Er komen dus verschillende 

stemmen aan het woord. 

 

Vraag je je af of deze cursus misschien iets voor jou is? Neem dan 

contact op met 

Ivonne Stronks, de cursusleidster of met pastor Wies Sarot. 

Ivonne Stronks: ivonnestronks@gmail.com 

Wies Sarot: sarot@marthamaria.nl 

mailto:sarot@marthamaria.nl
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Het Sint- Martinuskoor en het Parochiekoor Hoogland  

doen weer een beroep op u. 

Rabo ClubSupport 
Rabobank Amersfoort Eemland 

 

Ook dit jaar doen het Sint-Martinuskoor en het Parochiekoor 

Hoogland weer mee aan de jaarlijkse actie Rabo ClubSupport van 

de Rabobank 

U kunt nog stemmen tot en met dinsdag 26 september 

Kijk op Rabobank.nl/clubsupport  

We hebben een goede bestemming voor uw bijdrage. 
 
Sint- Martinuskoor  
Samen met de koorleden willen we een project opzetten rond het 

Requiem van Fauré. We willen daar mensen uit Hoogland en 

omgeving voor uitnodigen die geen lid van het koor zijn, maar wel 

graag meedoen aan een uitvoering van mooie muziek. Een gedeelte 

van de kosten rond het opzetten van het project willen we met het 

geld van de clubactie betalen. 

 

Parochiekoor 

Het Parochiekoor wil graag kussentjes op de houten stoelen in de 

oefenruimte i.v.m. rugproblemen van de oudere leden en zal 

daaraan uw bijdrage besteden. 

Aan alle leden van de Rabobank vragen wij:  

Maak nog gebruik van uw stem en stem op het Sint- Martinuskoor 

en het Parochiekoor Hoogland  

 

We zullen er heel blij mee zijn. Dank u wel,  

Sint- Martinuskoor  en Parochiekoor Hoogland. 

 



8 

 

Kennismaking met nieuwe vrijwilligers 

 

 
 

Enige weken geleden meldden Ilfredo Regales (68) en zijn vrouw 

Elna (73) zich aan om vrijwilliger te worden in de cateringgroep van 

onze geloofsgemeenschap. Wat is dan een mooiere  plek om aan de 

keukentafel de ontmoeting met hen te organiseren.  

 

Wonen op het gaafste punt in onze stad  

In 1980 gingen zij wonen in Spakenburg en vanaf dat moment 

kregen zij al contact met Parochie Sint Martinus. En al gauw gingen 

zij trouwen in de Adventkerk, waar Open Kontakt actief was.. Een 

aantal jaren later zijn ze vertrokken naar Curaçao en aldaar werd hij 

goudsmid en tennisleraar. Ze zijn Spakenburg nooit vergeten 

doordat zij gedurende die jaren continue met jongeren deelnamen 

aan tennistoernooien in Amersfoort en verbleven in Spakenburg. Nu 

18 jaar in Curaçao gewoond te hebben, zijn zij recentelijk verhuisd 

naar Amersfoort op “het gaafste punt in onze stad”. Zij hebben aan 

de Puntenburgerlaan een mooie seniorenwoning gevonden. 

Inmiddels zijn ze al bij diverse buren op koffiebezoek geweest en zij 

hebben het nu samen erg fijn.  

  

Vrijwilligerswerk moet fonkelen als goud  

Vrijwilligerswerk doen in onze geloofsgemeenschap lijkt hun erg 

leuk. Elna denkt erover zich aan te sluiten bij en van de 

groepen.:Een andere vrijwilliger vroeg haar zich misschien aan te 
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sluiten bij de groep die de jaarlijkse schoonmaak van de kerk doet.  

Alfredo wil wat meer doen in de catering en later ook hierin wat 

organiseren om financiën te genereren bij een leuke activiteit. Dat 

deed hij ook in de tijd dat ze samen naar de Curaçaose katholieke 

kerk gingen. Na afloop maakten de parochianen allerlei diverse 

lekkernijen en die werden verkocht ten bate van de parochie. “Dit 

alles moet gaan, om in de goudsmidtaal te spreken, fonkelen als 

goud en blinken!”  

  

Mensen bij elkaar brengen  

Dit vind hij ook belangrijk. “Ik zie dit nu al als je na afloop van een 

viering koffie en thee krijgt. Bij dit moment komt mijn Curaçaose 

bloed naar boven ” Ilfredo en Elna staan hebben er zin in om u te 

ontmoeten en mee te doen.   

 

OLVA-Parochiedag 2023  

Op zondagmiddag 24 september is er weer een parochiedag.(zie 

bericht hierboven) Misschien zult u dan ook Ilfredo en 

Elna Regales samen bezig zien in de cateringgroep.  

 

1e wandeling Inham /Sint Martinus op  
vrijdag 29 september a.s. 

 
Al een aantal jaren wandelen mensen vanuit 

de Inham, de Martinus en het Brandpunt met 

elkaar op de laatste vrijdag van de maand. We 

kijken weer terug op een mooi wandelseizoen 

met boeiende gesprekken. Over het thema van dat seizoen, maar 

ook en misschien wel vooral over de zaken die ons bezighouden: in 

de wereld om ons heen, maar zeker ook om de invloed die dat in 

ons eigen leven en denken heeft. 

 

We staan nu aan het begin van een nieuw (kerkelijk) seizoen:  
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op vrijdag 29 september gaan we weer beginnen. We verzamelen 

om 9.00 uur in de Inham, waar we beginnen met een kort meditatief 

moment rondom het jaarthema van dit jaar:  ‘Ga mee! Samen 

getuigen van geloof, hoop en liefde. 

Met het thema en een gedachte die ons dan wordt aangereikt, 

wandelen we een uurtje door het Schothorsterbos. We praten 

onderweg met elkaar over het thema en zijn samen stil. 

 

Als we zo tegen 10 uur weer terugkomen in de Inham, drinken we 

koffie/thee in de ontmoetingsruimte – eventueel op een andere plek 

dan we gewend zijn (afhankelijk van de grootte van de groep). 

 

In 2023 wandelen we op 29 september, 27 oktober en 24 november. 

De decemberwandeling staat nu nog gepland op 29 december maar 

we bespreken nog met elkaar of we deze datum aanhouden of dat 

we gaan schuiven.  

  

Spreekt het u aan en heeft u nog nooit meegewandeld? 

Kom gerust eens kijken.  

Ook als u voor één keer komt of niet alle data kunt, bent u uiteraard 

van harte welkom. 

 

Alvast van harte welkom op 29 september, 

Met een hartelijke groet, 

Ria van Voorst (ria.voorst@kpnmail.nl) 

 

Lieddag 'De weg die je goeddoet' 

 
Op  14 oktober wordt in Het Brandpunt weer 

een lieddag gehouden: ‘De weg die je 

goeddoet’, met liturgische liederen van Andries 

Govaart. Veel van zijn liederen zijn opgenomen 

in protestantse en katholieke liedbundels.  

mailto:ria.voorst@kpnmail.nl
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We gaan een dag lekker zingen met elkaar, o.a. liederen als ‘Dat je 

de weg mag gaan die je goeddoet’ en ‘Zing voor Gods licht’.Andries 

Govaart zelf zal een toelichting geven bij zijn liederen.  

Er is koffie en thee met iets lekkers en ruim voldoende tijd om elkaar 

te ontmoeten. Komt en zingt het voort! 

Welkom 

MuCoBra – Muziek Commissie Brandpunt – nodigt iedereen die van 

zingen houdt van harte uit! We gaan bekende en minder bekende 

liederen zingen, je hoeft geen lid te zijn van een koor en ook geen 

bepaald niveau te hebben. Gewoon een dag lekker meerstemmig 

zingen met elkaar, onder bezielende leiding van dirigent Kees van 

Mechelen en begeleid door Dick van der Niet op vleugel en Anja van 

den Bedem op fluit. 

Waar en wanneer 

Op zaterdag 14 oktober 2023 van 10.30 tot 16.00 uur,  

in de kerkzaal van de Oecumenisch Centrum Het Brandpunt, Laan 

naar Emiclaer 101 in Amersfoort. De zaal is open vanaf 10.00 uur. 

Gedurende de dag is er voldoende gelegenheid om elkaar te 

ontmoeten. Lunch zelf meebrengen; voor koffie en thee met iets 

lekkers wordt gezorgd. 

 

Aanmelden en kosten 

Tickets voor deze lieddag zijn €15,00 (Vrienden van Het Brandpunt 

betalen €10,00) en te koop via deze 

link: https://mucobra.weticket.com of via 

https://hetbrandpunt.net/lieddag/   

 

U krijgt de tickets dan per mail toegestuurd, daarnaast ontvangt u 

een week van tevoren een pfd met de muziek. Heeft u nog vragen, 

mail dan naar mucobra@hetbrandpunt.net . 

 

 

https://mucobra.weticket.com/
https://hetbrandpunt.net/lieddag/
mailto:mucobra@hetbrandpunt.net
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Gregoriaans zingen 

bij Gregoriaanse kring Veluwe Rijn 

 
Voor iedereen die interesse heeft in het Gregoriaans. 

Vanaf 28 oktober tot juni 2024 elke laatste zaterdagochtend van de 

maand van 10:00 -12:30 uur onder leiding van Ronald de Haan. 

 
 

Een Gregoriaanse Kring is een groep 

liefhebbers van het Gregoriaans, waarbij iedereen van harte welkom 

is.  Eenmaal per maand komt men samen om zich te verdiepen in 

het Gregoriaanse repertoire, behorend bij de betreffende periode 

van het kerkelijk jaar.  Er is geen ander doel dan de vreugde van het 

zingen zelf: geen uitvoeringen en geen verplichtingen. Na de start in 

2016 van de Gregoriaanse kringen zijn er op dit moment meer dan 

tien verspreid over het hele land; ze vallen onder de auspiciën van 

de Amici Cantus Gregoriani  

De Gregoriaanse kring Veluwe- Rijn is de meest recente nieuwe 

kring. Iedereen die interesse heeft in het Gregoriaans, is welkom op 

een laatste zaterdagochtend van de maand in de Antoniuskerk te 

Ede, te beginnen op zaterdag 28 oktober.  

 

Per seizoen gaan we uit van acht zaterdagochtenden.  

Voor 2023 – 2024 is dat: 28 oktober, 25 november, 27 januari,  

24 februari, 30 maart, 20 april (i.p.v. van 27 april), 25 mei en 29 juni 

van 10.00 – 12.30 uur.  

De Gregoriaanse kring Veluwe – Rijn staat onder leiding van Ronald 

de Haan (dirigent Sint- Martinuskoor). 
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Adres locatie: Antoniuskerk, Stationsweg 112, 6711 PZ Ede.  

Bij de kerk is ruime parkeergelegenheid. Het gebouw bevindt zich op 

een steenworpafstand van station Ede- Wageningen. 

 

De kosten zijn € 12,50 per keer. De gezangen krijgt u ruim van te 

voren per mail gestuurd. 

Nadere informatie en aanmelding: rjadehaan@hetnet.nl ,  

tel: 06-30254852 

Verdere informatie over de Gregoriaanse kringen vindt u op de 

volgende website: 

https://www.gregoriaans-platform.nl/gregoriaanse-kringen/ 

 

 

Sint Joseph  Zondags Ontbijt  

met singer -songwriter Nico Knibbe 

24 september - 10.00 uur 

Parochiezaal St. Joseph, van Tuyllstraat 29, 3929 AB 

Hooglanderveen  

Het Zondags Ontbijt in Parochiezaal St. Joseph is een ontspannen 

manier om de dag te beginnen, met een inspirerende gast aan tafel. 

We hebben deze keer een muzikale editie op 24 september. Een 

mooie opmaat voor de Parochiedag. 

 

Te gast is singer-songwriter Nico Knibbe van de 

Barneveldse band Nobuts. Hij schrijft 

indrukwekkend inspirerende teksten over het 

dagelijks leven, kleine onderwerpen en grote 

gebeurtenissen. Nico schrijft, zingt en speelt 

gitaar. En hij komt bij het Zondags Ontbijt 

vertellen over zijn liedjes, bevlogenheid en inspiratiebronnen. Over 

‘Tot Morgen’, ‘Kermis In De Hel’ en ‘OLV Van Het Metrostation’. 

Voor de kinderen is er een spellentafel. 

mailto:rjadehaan@hetnet.nl
https://www.gregoriaans-platform.nl/gregoriaanse-kringen/
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In de serie Bezield en Bezielend Simone Well 

Eigenzinnig, spiritueel, solidair tot het 
uiterste. 
Simone Weil (1909-1943) was niet alleen 

filosoof, maar ook spiritueel denker en 

politiek activist. Ze was docent, maar 

schreef ook over arbeid en de zorg voor 

de ziel, had mystieke ervaringen en 

formuleerde een eigen visie op God.  

Ze voelde zich christen maar wilde niet 

toetreden tot de kerk.  

Een terugkerend begrip in haar werk is aandacht. Het vraagt stil 

worden, denken opschorten, wachten, je open stellen en over je 

laten komen.  

Aandacht brengt licht in de ziel, is een aanzet tot gebed.  

Weils radicale solidariteit met onderdrukten, ongelukkigen en armen 

liet ze zien in haar manier van leven. Ze werkte aan de lopende 

band in een fabriek, vocht mee in de Spaanse burgeroorlog, 

weigerde als docent een salaris hoger dan een bijstandsuitkering. Ze 

vluchtte voor de nazi’s (van huis uit was ze joods), maar wilde vanuit 

Engeland weer terug naar Frankrijk om mee te doen in het Franse 

verzet. Pas na haar vroege dood in 1943 werd ze echt bekend. 

 

Over de inleider:  

Govert- Jan Bach is theoloog, pastoraal psycholoog, 

psychotherapeut. Werkte in het justitiepastoraat en de GGZ. Werd 

na zijn pensionering programmamaker bij de Concertzender. 

Schreef meerdere boeken over zijn naamgenoot Bach. Past 

aandacht toe in zijn leven en werk, is gecertificeerd mindfullnes 

trainer. 

 

Dag/tijd: zaterdag 30 september 10.30 - 12.30 uur 

Plaats: pastorie Franciscus Xaveriuskerk, ’t Zand 31 

Aanmelden en informatie: secretariaatscc@gmail.com Bijdrage: € 5,00 

 

mailto:secretariaatscc@gmail.com
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Overleden 

 
Vrijdag 8 september is in verpleeghuis Birkhoven op 85 jarige leeftijd 

overleden: Greet Brundel - Tijmense. 

De afscheidsbijeenkomst heeft plaatsgevonden op woensdag 13 

september in crematorium Amersfoort. 

 

Gebeds- en misintenties 

 
Zondag 17 september 2023 

Intentie: 

Dhr. en mevr. Groen -Van den Tweel; 

Kees Kuijer en Bep Kuijer -Botterblom. 

 
Zondag 24 september 2023 

Intentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp 

- van den Tweel: 

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders; 

Joop en Ali Tondeur; 

Grad van den Tweel - Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon 

Smink; 

Uit dankbaarheid familie Cheng. 

 

Komende vieringen 

Week 38 

Zondag 17 september om 

09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

Vervolg week 39 

 

Donderdag 28 september om 

09.00 uur 

Gebedsviering; 

olv. Theo Hoogenboom;Lauden. 
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Donderdag 21 september om 

09.00 uur 

Gebedsviering; 

o.l.v. Theo Hoogenboom; 

Lauden. 

 

Zaterdag 23 september om 

19.00 uur 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Eucharistische Aanbidding. 

 

Week 39 

Zondag 24 september om 

13.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: team+; 

Zang: Gelegenheidskoor 

OLVA Parochiedag 

 

 

Week 40 

Zondag 1 oktober om 09.00 

uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland. 

 

Donderdag 5 oktober om 

09.00 uur 

Gebedsviering; 

o.l.v. Theo Hoogenboom; 

Lauden. 

 

Vrijdag 6 oktober om 09.00 

uur 

Themaviering; 

Voorganger: parochianen; 

Vrijdagmorgenviering 

 

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland.033-4801223. 
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
 06-57541222    Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur.   Voor Kerkbalans: 
NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v. 
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland. 
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com 
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com 
e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl  
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
website: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/ 
 
Het volgende Martinusbericht komt uit op 1 oktober. Daarom graag kopij 
uiterlijk tot donderdag 28 september 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 
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