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Het H. Vormsel 14 April 2024. 
Voor de kinderen van groep 8 van de basisschool of de brugklas middelbare 

school start eind oktober de voorbereiding op het Heilig Vormsel. De bij 

onze parochie ingeschreven kinderen worden begin september uitgenodigd 

per brief. Niet ingeschreven en toch mee willen doen? Informatie en 

aanmelding via vormselolva@gmail.com. 

De viering zal zijn op zondag 14 april met Vormheer Kardinaal Eijk. De 

eerste ouderavond is eind september en de eerste les is in oktober in De 

Pastorie van de Sint Martinus in Hoogland. Alle 12 lessen zijn op 

afwisselend maandag- en dinsdagavonden van 18.30 - 20.00 uur. De exacte 

data volgen z.s.m. na de zomervakantie. Ook zal er een stage- avond bij de 

Voedselbank zijn en een stagemoment op een zondagochtend bij de crèche/ 

kinderwoorddienst. Kosten van het hele traject zijn € 50,-; dit is inclusief 

werkboek, materialen en fotograaf. Mocht u nog mogelijke vormelingen 

kennen die deze berichten misschien niet lezen, graag hen ook op de hoogte 

brengen! Als een “Lopend Vuurtje”, dank alvast! Werkgroep 

Vormselvoorbereiding, Sint- Martinusparochie Hoogland 
 

Delen van onze overvloed.  
Het is nu volop de tijd om te oogsten van al het goede dat de natuur ons 

geeft. Vele parochianen maakten van de zoete vruchten al heerlijke jam, 

saus of sap. Vanaf zondag 6 augustus verkopen we deze zelfgemaakte 

‘Hooglandse Streekproducten’ na de viering in de Sint- Martinuskerk. De 

opbrengst is bestemd voor de realisatie van een jeugdhonk op de zolder van 

de Pastorie. Fijn als u meedoet! Achter in de kerk blijft de mand staan, 

waarin u zelf ingemaakte potjes met heerlijkheden kunt neerzetten. Verse 

producten kunt u vrijdagochtend inleveren bij de Pastorie of op zaterdag bij 

Ad (Kloosterlaan 23). Elk potje is te koop voor de prijs van € 3,00. Dit jaar 

hebben we ook kleine potjes met bramenjam voor € 1,50 Tip: neem een 

Hooglands streekproduct mee als u bij iemand op bezoek gaat. 

Alvast hartelijke dank. Margreet & Margreet, Brigitte en Ad. 
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Cursus voorbeden maken  
Vlak na Pasen, in april, hadden we een bijeenkomst gehouden rond het 

maken van voorbeden. 

Voorbeden zijn de gebeden van de gemeenschap voor de noden in kerk en 

wereld. Voor iedere viering in de kerk zijn er wel ergens kant en klare 

voorbeden te vinden. 

Die hebben echter een groot nadeel: ze zijn niet actueel en ook niet 

aangepast aan de plaatselijke geloofsgemeenschap. Bovendien zijn ze 

dikwijls gesteld in een wat hoogdravende taal. 

In april hebben we vooral de theorie achter het maken van voorbeden 

behandeld. Aan de praktijk en het samen oefenen kwamen we niet toe. Voor 

het oefenen hebben we een vervolg gepland, zaterdag 16 september. 

We zullen bespreken hoe je voorbeden maakt en we gaan oefenen, zowel in 

het schrijven van de voorbeden als in het bidden van de voorbeden achter de 

ambo.  

Deze middag is op de eerste plaats bedoeld voor lectoren en voorgangers. 

Maar andere belangstellenden zijn ook van harte welkom. 

Zaterdag 16 september 14.00-16.00 uur in de pastorie van de Sint Martinus 

te Hoogland. Graag van tevoren opgave bij sarot@marthamaria.nl 
 

Hulp gevraagd, 

voor de nieuwe noodopvang asielzoekers in Amersfoort 
Sinds 3 juli is er een nieuwe noodopvang voor asielzoekers voor de duur 

van 4 maanden. Hiermee helpt de (burgerlijke) gemeente Amersfoort om het 

aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten. 

Locatie: Plotterweg 26-28 Amersfoort (Zielhorst). 

Inmiddels zijn er ongeveer 200 personen ‘ingestroomd’, onder wie 46 

kinderen. Het betreft vooral kansrijke asielzoekers. Dat betekent dat deze 

mensen ook geïnteresseerd kunnen zijn om Nederlands te leren. 

Kerken/vrijwilligers kunnen als volgt helpen: - er is behoefte aan actief 

speelgoed voor buiten voor kinderen (alle leeftijden), en aan fietsen (voor 

volwassenen). Dit kan worden gebracht op de opvanglocatie. - meehelpen 

bij sportactiviteiten, kinderactiviteiten (in overleg). - wandelingen en 

wegwijs maken in de omgeving. Communicatie is mogelijk via Engels en 

vertaalapp. Het management van de deze noodopvanglocatie is in handen 

van de AZC-Amersfoort/COA. Vrijwilligers kunnen zich concreet melden 

bij: FMMZAmersfoortPlotterNoodopvang@coa.nl of 06 27 65 58 16. 

 

 



Jubileum Straatpastoraat. 
Beste vriend/vriendin van het straatpastoraat in Amersfoort, Dankzij uw 

warme betrokkenheid kunnen wij al vijftien jaar mee oplopen met mensen 

van de straat, zonder aanzien des persoons. Dank hiervoor! 

Graag willen we met u stilstaan bij de verhalen van mensen van de straat 

tijdens een jubileumbijeenkomst vol gesprek en ontmoeting op 

vrijdagmiddag vijftien september in Amersfoort, met als thema: 

Mee oplopen. 
De ervaringen van de straatpastores en de verhalen van de straat staan 

centraal tijdens deze bijeenkomst. Wat is mee oplopen in de praktijk? Welke 

lastige en mooie ontmoetingen zijn er? We delen dilemma’s en ervaringen 

van de straatpastores en gaan met elkaar in gesprek. 

Graag verwelkomen we u! In verband met de voorbereiding zien we uw 

aanmelding graag tegemoet voor 1 september. Tijdens de middag bieden we 

u een handzaam inspiratieboekje aan, “Mee oplopen, met de vele gezichten 

van het Straatpastoraat Amersfoort”. Het boekje mag ruim verspreid worden 

om ook in uw netwerk een gezicht te geven aan de mensen van de straat. 

We kijken ernaar uit om de komende jaren met u het werk voor mensen op 

straat te kunnen voortzetten. Omzien zonder aanziens des persoons is en 

blijft onze missie. In ons jaarverslag leest u meer. 

Graag tot ziens, vriendelijke groet, Irene Vriens, voorzitter Stichting 

Straatpastoraat Amersfoort WAT? 15-jarig jubileum Straatpastoraat  

Amersfoort 

WAAR? Kerkgebouw ‘De Bron’, Vogelplein 1, 3815 GV Amersfoort 

WANNEER? 15 september tussen 14.30 en 17.00 uur 

AANMELDEN? Graag voor 1 september via een mail aan 

jubileum@straatpastor.nl STEUN? We waarderen uw steun en eventuele 

jubileumgift: U kunt uw gift overmaken op: 

NL34 TRIO 0338 6719 19. Bij voorbaat hartelijke dank. 
 

Woord- en Communie viering. 
Altijd op de eerste maandag van de maand om 14.30 uur in de Puntenburg. 

De eerstvolgende is op maandagmiddag 7 augustus. 

Frank Sieraal is onze trouwe voorganger en Jos Konings zorgt voor de 

muzikale begeleiding. U bent hierbij van harte uitgenodigd. 

U kunt gerust iemand meebrengen. 
 

Koffiedrinken. 
Op de laatste woensdag van de maand. 

In augustus is dat op 30 augustus. Van harte welkom. 



Spreuk van de maand: 
 

Geluk heeft geen groot huis nodig om in te wonen, 

maar wel een deur om binnen te gaan. 
Auteur: ombekend. 

 

Waar wacht je nog op? 
(een verhaaltje) 

Een oude man zat op het dak van zijn huis omdat een overstroming zijn 

dorp onder water had gezet. Het water was tot aan het dak gestegen, toen er 

een reddingsploeg in een roeiboot aankwam. Ze probeerden met veel moeite 

bij hem te komen en toen dat tenslotte lukte riepen ze: 

"Kom op, spring in de boot!" 

En hij zei: "Nee, nee! Ik heb gebeden en God zal me redden." 

Het water steeg hoger en de oude man klom steeds hoger het dak op. Het 

water stroomde woest om het huis heen en een grote sloep van de brandweer 

slaagde er uiteindelijk nog in om bij het huis van de oude man te komen. 

Weer smeekten ze hem om in de boot te springen en zichzelf te redden. 

Weer zei hij: "Nee, nee, nee. God zal me redden! Ik bid dat God me redt!" 

Op het laatst was het water hem letterlijk tot de lippen gestegen, alleen zijn 

hoofd stak nog boven de golven uit. Toen kwam er een helikopter. Die ging 

vlak boven hem hangen en ze riepen: 

"Kom op, dit is je laatste kans! Kom erin!"  

Maar toch zei hij: "Nee, nee, nee... God zal me redden!" 

Ten slotte verdween zijn hoofd onder water en hij verdronk. 

Toen hij in de hemel kwam klaagde hij tegen God: 

"God, ik heb zo gebeden, waarom heeft u mij niet gered?" 

God bleef rustig en zei tegen hem: "Ik heb een roeiboot gestuurd, toen een 

sloep en daarna nog een helikopter. Daarmee heb ik je willen redden. Maar 

je hebt er niets mee gedaan. Heb je niet geleerd om de zintuigen en het 

verstand die ik je gegeven heb te gebruiken?" 

 

 

 


