
Beste mensen, 

Wat fijn dat jullie er zijn! En wat fijn dat het allemaal weer mogelijk is. En wat een mooie 

dag! 

We hebben een nare coronaperiode min of meer kunnen afsluiten en dat was voor de 

Locatieraad en Pastoraatsgroep een goede reden om na deze periode het Martinus 

Vrijwilligersmoment weer leven in te blazen. 

Ik wil beginnen met het aansteken van een Martinuskaars voor jullie allemaal, de 

vrijwilligers, die hier vandaag niet kunnen zijn, o.a. op vakantie, naar Lourdes, oud-

vrijwilligers, maar in het bijzonder ook voor de vrijwilligers, die niet meer bij ons zijn. En stel 

voor om met hen in onze gedachten een korte stilte te houden. 

Gelukkig heeft de Martinus nog heel veel vrijwilligers. Zeker 200 mensen houden de 

Martinus levendig, liturgisch in orde, ze kosteren, muziceren, regisseren, restaureren, 

repareren, onderhouden de tuin, collecteren en controleren, besturen, maken schoon, 

schrobben, stoffen, poetsen, verzorgen de bloemen, bezoeken mensen, doen boodschappen, 

zijn gastvrouw of gastheer, catering in zijn algemeen, verhuren, bereiden Eerste H. 

Communie en H. Vormsel voor, houden seniorenvieringen, uitvaartvieringen, catechese, 

publiceren, PR, organiseren van exposities, BHV-en, en verlenen assistentie bij tal van 

netgenoemde werkzaamheden. De inschatting is dat het zeker 400 vrijwilligerstaken zijn. Dat 

zijn wij dus! 

Daar zijn wij, Locatieraad en Pastoraatsgroep, enorm trots op, en willen jullie ook heel erg 

bedanken voor jullie inzet. En vandaar dit Martinus Vrijwilligersmoment. 

Het Martinus Vrijwilligersmoment, een moment om de VERBONDENHEID te vieren met 

elkaar, om dankbaar en trots te zijn op wat wij voor elkaar doen en betekenen. En dat gevoel 

willen we vasthouden. Dat vraagt om continuïteit. Continuïteit is geen vanzelfsprekendheid. 

We moeten gemotiveerd en geïnspireerd blijven. Dat betekent ook de mogelijkheid moet 

bestaan dat mensen kunnen stoppen of om de ruimte te krijgen een andere vrijwilligerstaak 

op te pakken. Liefst binnen de Martinus, maar mag natuurlijk ook daar buiten. 

Een mooi bruggetje. We willen graag een aantal mensen, die zijn gestopt, bedanken voor hun 

lange inzet. 

Annette Boersen en Marian van Nimwegen kom er even bij. 

Annette, Marian, jullie hebben je ruim 10 jaar ingezet met het organiseren, tezamen met 

Bernadette van Wegen, van de Actie Kerkbalans. Geen onbelangrijk onderdeel van een 

geloofsgemeenschap, dat zeker door de penningmeester zal worden bevestigd. Maar ook wij 

zijn jullie heel dankbaar, want vrijwilligers kunnen heel veel, maar geld blijft noodzakelijk. 

Uit ervaring kan ik zeggen dat de Actie Kerkbalans door jullie altijd goed georganiseerd werd. 

Ik weet ook dat jullie vaak wensen hebben ingebracht om het nog beter te doen. Dat getuigt 

van gevoel van verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Na 10 jaar vonden jullie het de tijd 

om het stokje over te dragen. Helaas hebben we nog niemand gevonden, die het stokje 

hebben opgepakt. We blijven zoeken. Annette, jij hebt al weer vrijwilligerswerk gevonden bij 



Buurtbudget Hoogland. Marian, jij bent nog BHV-er en nu niet zo vaak meer communie-

uitreiker en misschien zal ik nog wel dingen vergeten. 

Wij willen jullie namens de Martinus een Martinuskaars aanbieden en jullie heel hartelijk 

bedanken voor jullie inzet en tijd. Dankjewel! 

Het is een soort traditie geworden om ook een aantal vrijwilligers in het zonnetje te zetten. 

Ik vind het altijd een moeilijke beslissing, want ik ben jullie allemaal heel dankbaar voor jullie 

inzet. Zichtbaar en onzichtbaar. 

Maar ook dit jaar hebben we gemeend een aantal mensen te noemen. 

Margreet Franck, wie kent haar niet! Weet van alle reilen en zeilen! Trouw te vinden als 

gastvrouw in De Pastorie, aanspreekpunt bij overlijden, het overluiden, ook in de 

Pastoraatsgroep actief geweest. Je hebt de laatste tijd veel voor je kiezen gekregen. Je eigen 

gezondheid liet je een aantal keren in de steek. Je zorgzame karakter voor Henk. En ik weet 

zeker dat ik nu niet alles opnoem, waarvoor wij je als geloofgemeenschap Sint Martinus 

enorm dankbaar om zijn. Ook jou wil ik je namens de Martinus een Martinuskaars aanbieden 

en je nogmaals  hartelijk danken voor alles wat je hebt gedaan en zal doen. 

Ans Bruins, jij bent ook al zo lang binnen de Martinus actief. Ook jij zat in de Pastoraatsgroep, 

bereidde vieringen voor, inititiatiefnemer van en onderhoud van de Hortus Martinicus, de 

catechetische tuin, zorgt ervoor dat iedere week de juiste mededelingen worden 

voorgelezen, er iedere week iemand de bloemgroet, teken van verbondenheid, krijgt. Ook 

teveel om op te noemen. Dankbaarheid is dan ook wat bij mij opkomt en daarom willen wij 

jou ook een Martinuskaars geven en je enorm bedanken voor je inzet. 

Ans Kruisselbrink, nog zo’n duizendpoot. Altijd druk bezig bij evenementen, de organisatie 

van de catering, de Martinussoep, klaarzetten van glazen. Daarnaast het organiseren van de 

avondcatering, lange tijd was je lid van (ook) de Pastoraatsgroep. Deed tal van vieringen 

onder leiding van parochianen. Je aandacht voor duurzaamheid, klimaat, Laudato si, de 

oecumene en veranderingen in de kerk. Gestopt met de Pastoraatsgroep, maar nog steeds 

(te) regelmatig te vinden in De Pastorie. Ook een uiting van betrokkenheid en de wilom de 

Martinus levendig te houden. Ook jij verdient voor al jouw inzet een Martinuskaars. Heel 

hartelijk dank voor al jouw werk voor deze geloofsgemeenschap. 

Saskia sprak Gerard van Wee en Ton Schoonderbeek, omdat zij beide koster zijn en ook altijd 

beschikbaar zijn. 

 

Nogmaals willen wij jullie allemaal bedanken en laat deze middag daar een uiting voor zijn. 

Naast het drinken en eten, dat sommigen van jullie hebben meegebracht en ook de hapjes, 

die door Wim zijn gemaakt, is het ook vooral een moment van elkaar ontmoeten, maar zijn 

ook nog wat activiteiten mogelijk. Jeu de boules, badminton, sjoelen, een woordzoeker, en 

nog wat andere spellen. Kortom genoeg te doen! Geniet ervan!  


