
OVERWEGING op zondag 14 Mei 2023 

De laatste zondagen hoorden we steeds gedeeltes uit de 
afscheidsrede van Jezus, tijdens het laatste avondmaal. Dat 
moet voor de leerlingen wel heftig geweest zijn... Accepteren 
dat jouw leermeester gaat sterven.. Dat je zonder Hem verder 
moet… 

Het gedeelte van vandaag, begint met de oproep van Jezus 
aan zijn leerlingen, om alles ter harte te nemen wat Hij hun 
heeft opgedragen... Dit omwille van de band die er door de 
jaren heen, tussen hen is gegroeid…  Ook een band die hen in 
Jezus verbindt met de Vader... Dan zal Jezus de Vader vragen 
om een andere en blijvende helper te sturen: de Geest van de 
waarheid…  De wereld zal deze plaatsvervanger van Jezus niet 
zien of herkennen... Maar de leerlingen wel… Omdat de Geest 
blijvend in hun hart zal leven… Zo zal Jezus op een nieuwe 
manier bij hen blijven en mogen de leerlingen vanuit die Geest 
van Jezus leven… Zo mogen ook wij, staande in die traditie, 
leven vanuit diezelfde Geest… 

Als thema voor vandaag hebben we gekozen: ‘vol vertrouwen 
verder leven’… Dit heeft alles te maken met onze 
levenshouding… Onze houding, naar God, naar de medemens, 
naar moederaarde… Maar wel vol vertrouwen…Het thema van 
vandaag zou je ook in twee gedeeltes kunnen zien... Het eerste 
is: vol vertrouwen... Is dat zo? Staan wij vol vertrouwen in het 
leven?.. Voelen wij de trouw van onze God?... Zijn we trouw 
aan onze opdracht?.. Trouw aan elkaar?.. Trouw aan wat leeft 
in je hart?... Hopelijk geeft de Geest van God, die aan de 
leerlingen geschonken is, ook ons kracht, inzicht, en volharding. 

Bij het tweede gedeelte van het thema:’ verder leven’ moet ik 
vandaag op Moederdag aan mijn moeder denken… Zij heeft mij 
gedragen... Van haar heb ik het leven ontvangen… Nu mag ik 
het ontvangen leven, op mijn manier, verder gestalte geven…. 
Dat gaat soms via rechte en gekronkelde wegen… Ook als de 
gezinssituatie niet zo geweldig is geweest, dan hoop ik dat het 



ontvangen leven, vol van de Geest van Jezus was…. Dat het 
kracht geeft om als volgeling van de leerlingen te leven…. En 
als we het over Moederdag hebben, dan is Maria, dé moeder 
van liefde bij uitstek! Voor velen is zij een troost.. Zoals zij in het 
leven stond, met alle ups en downs, die er ook voor haar zijn 
geweest, is ze trouw gebleven aan haar opdracht: leven geven, 
er zijn…. Door haar zoon Jezus de ruimte te geven om zijn 
levensopdracht te volbrengen, gaf ze Hem de kans om zijn 
leven te leven… 

Vandaag is het wereldcommunicatie dag.. Bij 
wereldcommunicatie moet ik aan Titus Brandsma denken, en 
aan nepnieuws. Één jaar geleden, 15 mei, werd Titus heilig 
verklaard; hij is patroonheilige van de journalistiek. Hij stond 
voor 'waar' nieuws; dat werd zijn ondergang! 
Waar staan wij?...  In hoeverre communiceren wij echt met de 
wereld, laten wij de wereld toe?... Willen we wel weten wat er 
speelt… Wat er wereldwijd allemaal gebeurt is bijna niet bij te 
houden… Toch moeten we wel op de hoogte zijn van wat er 
gaande is. Al zou je soms de t.v. of radio graag uit willen 
zetten… Als wij christenen, leerlingen van Jezus zijn, zijn we 
erfgenamen… En mogen wij zijn testament uitvoeren… En die 
testament maakt Jezus duidelijk met de woorden: je zult je 
naaste liefhebben als jezelf…. Vanuit die houding kunnen we 
communiceren met mensen dicht om ons heen... Staan we 
open voor wat de ander ons wil zeggen… Kunnen we elkaar 
verstaan en in gesprek komen... Uiteindelijk delen we ons 
leven, en kan er verbondenheid, vriendschap ontstaan.  

Soms is er geen communicatie, en moet het vuur tussen 
mensen ook weer aangewakkerd worden…. Dat gebeurt door 
kleine attenties, kleine blijken van goede wil… Dan maken we 
de Geest van God, die in ons is, zichtbaar… 

Dat we elkaar daarbij helpen als dat nodig is..  

Over twee weken vieren we het feest van Pinksteren, het feest 
van de heilige Geest… Jezus heeft de leerlingen en ook ons de 
Geest beloofd, als een helper, maar we moeten deze Geest, 



die vuur en liefde is, wel de kans geven om haar vernieuwende 
werk te doen… Dat wij elkaar hierbij tot steun mogen zijn., 
Amen. 

 

 
 

 


