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4 Mei 2023 Dodenherdenking 

met als thema: Leven zonder oorlog. 
 

Elk jaar organiseren de gezamenlijke kerken uit de wijk een 4 mei 

herdenking met een korte bijeenkomst in de Emmauskerk, een stille tocht 

naar een gedenksteen en 2 minuten stilte en krans/bloemleggen aldaar.  

Ook dit jaar zullen we weer stil staan bij mensen die hun leven gegeven 

hebben, slachtoffers van oorlogen, vroeger en nu, verder weg en in 

Nederland. Dat doen we in een korte herdenking in de kerk met muziek, 

verhalen, een meditatie. Deze herdenking begint om 19.00 uur in de 

Emmaüskerk. Daarna gaan we in een stille tocht naar de gedenksteen van de 

NS bij de Wagenwerkplaats waar ook zoveel gebeurd is in de tweede 

wereldoorlog. Daarna kun je na 20.00u. doorlopen als je wilt en een bloem 

leggen op de joodse begraafplaats bij de gedenksteen of op de algemene 

begraafplaats bij de gedenksteen. Van harte uitgenodigd. 
 

‘Laat de Geest maar waaien’ 

- PINKSTERPROJECTKOOR 2023  
Meld je aan om mee te zingen. 

Pinksterprojectkoor zingt op eerste pinksterdag in de Martinuskerk. 
 

Naar (inmiddels) goede gewoonte zingt op Eerste Pinksterdag in ons Eucharistisch 

Centrum het Pinksterprojectkoor. Het is heel mooi om juist met Pinksteren, waar 

een universele klank en taal de centrale boodschap is, we vanuit alle 

geloofsgemeenschappen samen kunnen zingen. 

Het koor zal onder leiding staan van Marian Overmaat. 

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Luud van Loenhout (piano) en 

Herma van der Heijden (fluit). 
 

Repetitie: Er is één repetitie voor deze viering: op zaterdagochtend 27 mei van 

10.00 – 12.00 in de Martinuskerk. Op deze ochtend krijg je alle muziek aangereikt.  

Aanmelden: Wil je meezingen? Van harte welkom! Meld je uiterlijk 13 mei aan via 

een email aan marian.overmaat@gmail.com 
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Overlijden Mieke Reuverkamp.. 
Mieke is op 18 April j.l. op 86 jarige leeftijd overleden. 

Eerst woonde ze met haar man Rinus in de Beukhof. 

Na het overlijden van haar man verhuisde ze naar de Plataan. 

Haar afscheid is op woensdag 26 April om 13.00 uur in de Lichtzaal, 

van begraafplaats Rusthof. Dat Mieke mag rusten in vrede. 
 

Liederen Huub Oosterhuis. 
Op zaterdag 29 april is er voor iedereen die dat wil de gelegenheid om 

samen Oosterhuis liederen te zingen in de Franciscus Xaveriuskerk op t 

Zand 31 om hem zo dankbaar voor zijn liederenschat te herdenken. 

Gert Bremer dirigeert en Martin Lorijn begeleidt de zang met de piano. 

Het begint om 16.00 uur (inloop vanaf half vier) en de bijeenkomst eindigt 

rond 17.30 uur. Iedereen van harte welkom!  
 

Vieren van oecumenische verbondenheid 

met RK voorgangers OLVvA 
 

Met de kerkjuridische onthechting van de parochie OLVvA uit Het 

Brandpunt is de intentie uitgesproken om pastorale zorg te blijven verlenen 

aan parochianen die kerken in Het Brandpunt. 

Daarnaast is gezocht op welke wijze Rooms-Katholieke voorgangers in Het 

Brandpunt inbedding kunnen vinden vanuit de parochie. Om binnen de 

oecumene de katholieke identiteit te kunnen blijven waarborgen stellen 

zowel voorgangers als parochianen daar prijs op. 

In overleg met de parochiebrede pastoraatsgroep van de parochie OLVvA 

zijn daartoe twee voorstellen gedaan aan het pastorale team van de parochie: 

• Rond de ‘katholieke voorgangers’ in Het Brandpunt komt een kring van 

katholieke Brandpunters die enerzijds een afstemmingsgroep vormt voor 

de ‘katholieke voorgangers’ en anderzijds, zelf, actief verbinding 

onderhouden met de RK parochie OLVvA, in het bijzonder de 

Pastoraatsgroep OLVvA-breed. 

• Bovengenoemde kring van katholieke Brandpunters onderhoudt tevens 

actief contact met de pastoraatsgroepen van de verschillende 

geloofsgemeenschappen van de RK parochie OLVA om zo de 

betrokkenheid van die pastoraatsgroepen bij het Brandpunt concreet te 

maken en actueel te houden en, andersom, het Brandpunt als 

oecumenisch centrum van betekenis te laten zijn voor de verschillende 

geloofsgemeenschappen van de RK Parochie OLVvA.  
 



Deze vorm van verbondenheid sluit aan bij de wens vanuit de diverse 

geloofsgemeenschappen binnen OLVvA om de oecumene gestalte te blijven 

geven binnen OLVvA. De pastoraatsgroep OLVvA-breed heeft daarop 

uitgesproken dat zij graag binnen de parochie de verbindende schakel wil 

zijn tussen katholieke voorgangers en het pastorale team. Een afgevaardigde 

vanuit Het Brandpunt in de pastoraatsgroep OLVvA-breed zal zorgdragen 

en de borging bieden voor de directe verbinding met de parochie. 

In het pastorale team van de parochie is dit besproken en pastoor J. Skiba 

stemt van harte in met deze vorm van inbedding in de parochie. Het gaat 

nadrukkelijk niet om een zending van de voorgangers, maar wel om een 

verbindende verankering met de katholieke kerk. Vanuit deze verankering 

kunnen de katholieke voorgangers uit de parochie zich gedragen weten door 

de RK Kerk en in het bijzonder de RK parochie OLVvA.  

• Deze eerste stap willen we markeren. In de viering van zondag 30 april 

besteden we aandacht aan deze intentieverklaring. Anna Walsma is deze 

zondag voorganger. De katholieke voorgangers die in verbinding met de 

parochie staan zullen samen met leden van pastoraatsgroepen van 

OLVvA deze intentie benadrukken. In een kort moment zullen de leden 

van het parochiebrede pastoraatsgroepenoverleg hun steun uitspreken en 

de voorgangers symbolisch laten weten dat zij zich door de parochie 

gedragen mogen weten.  

• Stap twee in dit proces, het vormen van een kring van katholieke 

Brandpunters die contact met de verschillende geloofsgemeenschappen 

onderhoudt zal hierna vormgegeven gaan worden.  

Namens de pastoraatsgroep OLVvA-Breed, 

Irene Vriens 
 

Koffie drinken. 
Altijd op de laatste woensdag van de maand. Dat is komende woensdag 26 April, 

op 10 uur. In mei zou dit dan 31 mei zijn. U bent van harte uitgenodigd. 
 

Woord- en Communie viering. 
Altijd op de eerst maandag van de maand. 

In de maand Mei, is dat op maandag 1 mei, om 14.30 uur in de Puntenburg. 

Frank Sieraal is onze trouwe voorganger en Jos Konings zorgt voor de muzikale 

begeleiding. U bent van harte uitgenodigd en nodig gerust iemand uit. 
 

Spreuk van de maand: 
 

De wereld groeit als we delen! 
(thema van de Vastenactie 2011) 

 



In de serie Bezield en bezielend mensen die ons uitdagen 

Titus Brandsma 

Zaterdag 29 april 10.30 tot 12.30 Franciscus Xaveriuskerk. 
 

Een jaar geleden - op 15 mei 2022 - werd Titus Brandsma (1881- 1942) 

door paus Franciscus heilig verklaard. Zoals gebruikelijk werd daarvoor een 

uitvoerig onderzoek uitgevoerd. Maar wat zegt ons dat: heilig-zijn? Titus 

Brandsma was karmeliet-theoloog, journalist, hoogleraar aan de Radboud 

Universiteit, aldaar rector-magnificus van 1932-1933. Al in een vroeg 

stadium stelde hij zich teweer tegen de ideologie van het nazisme. 

Tegenover de rassenwaan en leer van de sterksten verdedigde hij de 

waardigheid van ieder mens en het recht van de zwakke. Hardnekkig 

verdedigde hij tijdens de oorlog de persvrijheid. Om die reden werd hij 

gearresteerd, geïnterneerd in Kamp Amersfoort en gedeporteerd naar Kamp 

Dachau, alwaar hij omkwam in 1942. Ondanks zijn zwakke gezondheid 

ging hij in zijn verzet tot het uiterste. In zijn detentie was hij een steun en 

toeverlaat voor velen. U gaat meer horen wie Brandsma was, zijn 

opvattingen en zijn optreden. En we stellen ons de vraag wat ‘heilig’ is, toen 

en nu. Over de inleider: Anne-Marie Bos is zuster karmeliet, gepromoveerd 

en wetenschappelijk medewerker aan het Titus Brandsma Instituut te 

Nijmegen; ze doet onderzoek naar het leven van Brandsma, en beheert een 

internationale website met zijn publicaties en voordrachten. Plaats: 

Franciscus Xaveriuskerk: kerk ‘t Zand 29; of pastorie ’t Zand 31 Bijdrage: 

5,00 euro Informatie en aanmelding: secretariaatscc@gmail.co 
 

Licht. 
Steek een kaars aan in het duister 

laat het licht toe in je hart. 

Maak je handen niet tot vuisten 

streel maar zacht wat is verhard. 
 

Steek een kaars aan in het duister 

en zaai vrede waar je gaat. 

Strek je armen uit en luister 

naar de mens die naast je staat. 
 

Steek een kaars aan in het duister 

eer wat kwetsbaar is en klein. 

Ga geduldig tot het uiterst 

laat waar jij bent liefde zijn. 
 

Hein Stufkens. 
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