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Zonnepanelen geplaatst 
Goed te weten 
Voor contact met een 
mede-parochiaan of voor 
een pastoraal gesprek 
kunt u contact opnemen 
met coördinator  
Phil Jacobs,  
tel. 06-19 00 09 47 of 
pmm.jacobs@gmail.com. 

In de week van 27 maart 
zijn er 76 zonnepanelen 
op het dak van onze kerk 

geplaatst. Hierdoor 
hebben wij weer een 
belangrijke stap gezet in 

ons streven meer en 
meer een groene kerk te 
worden. 
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DE ZANDLOPER 

Wanneer: zaterdag 29 april 
10.30-12.30 uur 

Waar: Franciscus 
Xaveriuskerk ‘t Zand 29 of 
pastorie ’t Zand 31  

Bijdrage: 5 euro 

Een jaar geleden - op 15 mei 
2022 - werd Titus Brandsma 
(1881-1942) door paus 
Franciscus heilig verklaard. 
Zoals gebruikelijk werd 
daarvoor een uitvoerig 
onderzoek uitgevoerd. Maar 
wat zegt ons dat: heilig-zijn?  
Titus Brandsma was 
karmeliet-theoloog, 
journalist, hoogleraar aan de 
Radboud Universiteit, aldaar 
rector-magnificus van 1932-

in de serie Bezield en bezielend 
mensen die ons uitdagen  

Titus Brandsma 

1933. Al in een vroeg 
stadium stelde hij zich teweer 
tegen de ideologie van het 
nazisme. Tegenover de 
rassenwaan en leer van de 
sterksten verdedigde hij het 
de waardigheid van ieder 
mens en het recht van de 
zwakke. Hardnekkig 
verdedigde hij tijdens de 
oorlog de persvrijheid. Om 
die reden werd hij 
gearresteerd, geïnterneerd in 
Kamp Amersfoort en 
gedeporteerd naar Kamp 

Dachau alwaar hij omkwam, 
in 1942. Ondanks zijn zwakke 
gezondheid ging hij in zijn 
verzet tot het uiterste. In zijn 
detentie was hij een steun en 
toeverlaat voor velen.  
U gaat meer horen wie 
Brandsma was, zijn 
opvattingen en zijn optreden. 
En we stellen ons de vraag 
wat ‘heilig’ is, toen en nu.  
 
Over de inleider:  
Anne-Marie Bos is zuster 
karmeliet, gepromoveerd en 
wetenschappelijk 
medewerker aan het Titus 
Brandsma Instituut te 
Nijmegen; ze doet onderzoek 
naar het leven van 
Brandsma, en beheert een 
internationale website met 
zijn publicaties en 
voordrachten.  

Informatie en aanmelding: 
secretariaatscc@gmail.com  

Paasgroeten werden weer 
bezorgd in de Stille Week bij 
meer dan veertig senioren 
van onze 
geloofsgemeenschap. Zij 
werden bezocht met een 
bloemetje en een fleurige 
kaart met ‘Vrolijk Pasen’. 
Veel dank aan de leden van 
de werkgroep Bezoek en 
Activiteiten! 

Paasgroeten 

Gluren bij de buren 
Gluren bij de Buren vindt 
deze zomer plaats op 2 juli 
a.s. en we hebben onze tuin 
weer opgegeven als 
mogelijke locatie voor een 
groep musici. Dat wordt 
weer een gezellige 
zondagmiddag, waarvoor we 

u allemaal uitnodigen. In de 
lokale krant komt natuurlijk 
veel meer informatie te 
staan. We hebben die middag 
gastheren en gastvrouwen 
nodig voor periodes van twee 
à drie uur, waarvoor we jullie 
ook uitnodigen; met name 

onze jonge mensen zijn van 
harte welkom. Doe jij ook 
mee en zet je onze tuin en 
kerk ‘op de kaart’? Van harte 
welkom!! 

Geef je op bij 
secretariaatsfx@gmail.com. 

Een kaarsje laten aansteken 
Veel mensen hebben de 
behoefte om een kaarsje aan 
te steken voor zichzelf of 
voor iemand anders. Je kunt 
er een wens bij uitspreken of 
een beetje steun vragen, je 
kunt er je verdriet in kwijt 
om iemand die je mist, of je 
hoopt dat je iemand 
tegenkomt die van je houdt. 

In de My Home Community 
kun je ook ergens in een kerk 
een kaarsje laten aansteken 
voor jezelf of voor iemand 
anders. Je kunt je voor een 
kaarsje met wens erbij 
opgeven bij  
Ikenius Antuma (e-mail: 
kerken.met.stip@gmail.com; 
tel. 06-13 55 29 54). 

Zondag 30 april zal Ruth van 
der Vliet vertellen wat haar 
heeft bewogen in het 
verleden en wat haar tot op 
de dag van vandaag 
inspireert. 

We kennen Ruth als één van 
de voorgangers in onze 
geloofsgemeenschap.  

Het begint  na het 
koffiedrinken om ongeveer 
11.45 uur in de tuinzaal en 
duurt tot uiterlijk 12.45 uur. 

U bent allen welkom. 

Ria Sweers 

Wat ons  
beweegt 

De film ‘Onder het Maaiveld’ 
is een tip voor iedereen die 
zich wil verwonderen over de 
bodem onder onze voeten. 
Daarnaast geeft het een 
mooi inzicht hoe we kunnen 
samenwerken met de 
natuur. In de stad, op het 
dorp en rond de abdij 

natuurlijk. 

De docu is een verslag van 
een lopend onderzoek naar 
bodemleven en is in beeld 
gebracht door de makers van 
o.a. de Nieuwe Wildernis. 

Vanaf 2 maart 2023 in de 
bioscoop en het filmtheater. 

Voor meer info  
https://onder-het-
maaiveld.nl/ 

Trailer https://youtu.be/
cPCG5_G0HYk 

Monique Derks, 
pastoraatsgroep 

Filmtip 

Op donderdag 4 mei a.s. 
vindt weer het jaarlijkse 
Herdenkingsconcert plaats in 
onze kerk. 

Dit jaar met als thema: 
'Leven met oorlog, 
herdenken in vrede' 

Het concert begint om 21.00 
uur. 
De kerk is open vanaf 20.15 
uur 
Toegang: gratis 

Herdenkings-
concert 
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16 april 2023 In herinnering Ans den Ouden-Leussink 

Een moedige vrouw was Ans, 
met humor en zelfspot, en 
met een ongelofelijk sterke 
visie hoe zij haar eigen leven 
wilde leven. Dat ze daarbij 
vaak over anderen heenging 
wist ze zelf ook wel. Ze 
kende de  bijnamen die 
mensen haar gaven, als 
‘directrice’ of ‘de koningin’; 
en koesterde die als een 
geuzennaam. Ans maakte 
haar leven - maar het leven 
heeft Ans omgekeerd nog 
meer gemaakt.   

Muziek was haar passie en ze 
was als twintigjarige heel blij 
met haar eerste baantje in de 
muziekwinkel in Zwolle. Maar 
toen werd haar moeder ziek, 
en op het sterfbed van haar 
moeder heeft ze moeten 
beloven om haar geliefde 
werk op te geven en als 
oudste voor de 9 jongere 
kinderen en haar vader te 
gaan zorgen. In de jaren, 
waarin twintigers normaal het 
leven gaan ontdekken, werd 
het voor Ans stil gezet. Vijf 
jaar later kon Ans haar eigen 
draad weer oppakken, 
trouwde met Henk en werd 
een bekend gezicht in 
Amersfoort en in deze kerk. 
Maar de ervaring dat je leven 
opeens zomaar radicaal kan 
veranderen heeft Ans altijd 
met zich meegedragen. De 
medische encyclopedie die ze 
naar eigen zeggen van A tot 
Z doorliep; een leven dat af 
en toe een tik uitdeelde: Ans 
hield de regie. Maar haar 
andere kant, de zorg, de 
kwetsbaarheid bewaarde ze 
voor haar lief was. Voor de 
hulptroepen van het laatste 
jaar. En voor Joost, die ze 
vanaf jongs af aan heeft 
gezien, heeft opgenomen in 
haar zorg als haar eigen kind, 

en die ze toeliet tot het 
uiterste moment.  

Bij Ans lazen we psalm 8, in 
een omtaling van Gert 
Bremer.  

Wat ben ik dan helemaal 
dat Jij mij wilde, 
één van zo velen gekend 
door Jou! 

Een psalm van een intens 
verlangen, om gekend en 
geliefd te zijn, door mens en 
door God.  

Is dat niet het verlangen van 
ieder mens? In een liefde die 
niet af te dwingen is, die er is 
– om niet?  
Maar met het loslaten van 
het leven, zo helder als ze 
kon, heeft ze zich ook 
overgeven aan de Liefde, de 
bron, haar schepper – de 
plek waar ze eindelijk thuis 
mag zijn. 

Maandag 27 maart namen we 
afscheid van haar vanuit haar 
geliefde Sint Franciscus 
Xaveriuskerk. Met Martin aan 
de vleugel, en Gert voor het 
koor zongen we haar de 
hemel in, op Adelaarswieken 
gedragen.  

Josephine van Pampus 

Beste leden van onze 
geloofsgemeenschap, 
 
De Stille Week ligt achter ons 
en daarmee de prachtige 
vieringen, die we mochten 
beleven op Witte Donderdag, 
Goede Vrijdag, Stille 
Zaterdag en Paasmorgen. 
Juweeltjes van zang en 
muziek, stilten en teksten, 
die ons dichtbij het lijden van 
Jezus brachten. Wij konden 
de verhalen intens 
meebeleven en ons door de 
diepten  laten leiden naar het 
feest van de opstanding, 
Pasen. 
De mens, die ons hielp met 
het uitdrukken van ons 
geloof  in tekst en muziek, is 
Huub Oosterhuis, die ons op 
Paaszondag is ontvallen. Wij 
treuren diep om dit verlies. 
Hij zal nog heel lang in onze 
zang en in onze harten 
voortleven. 

Zandraad en Pastoraatsgroep 
SFX 

Misschien nog een 
toevoeging of kan dit een 
actie van jullie zijn: 
Wij nodigen u/jou uit op 
papier te zetten wat Huub 
Oosterhuis voor u/jou 
betekende. Mail het aan 
secretariaatsfx@gmail.com. 

Hartelijke groet van Francien 
W. 

Overlijden 
Huub  
Oosterhuis 

Overweldigende belangstelling voor  
theaterstuk Etty Hillesum 

Etty Hillesum heeft een 
boodschap voor onze tijd. 
Dat werd duidelijk uit het 
hartverwarmende applaus na 
de twee 
muziektheateruitvoeringen 
die georganiseerd waren 
door de protestantse kerk De 
Brug samen met het 
Spiritueel Cultureel Centrum 
op 12 en 25 maart. De 
belangstelling was 
overweldigend. De Brugkerk 
en de Xaveriuskerk zaten 
stampvol. De rol van Etty 

werd overtuigend gespeeld 
door Eva Peijman, die de 
citaten vertolkte uit haar 
wereldberoemd geworden 
dagboek; én door Stephanie 
Bloothooft die Etty’s 
innerlijke tegenstem, criticus 
en twijfelaar verwoordde. De 
historische context en Etty's 
innerlijke ontwikkeling 
werden verwoord door Bert 
Meeuwsen als verteller. Dat 
alles ondersteund met 
filmbeelden uit de oorlog die 
duidelijk maakten hoe Etty 

worstelde met de 
tegenstrijdigheden en 
dilemma’s in en om haar 
heen. Hoe ze worstelde met 
de spanning tussen de 
oorlogscrisis en haar eigen 
lijden. Midden in de hectiek 
wist Etty toch ook innerlijk te 
groeien, ja te bloeien ‘zoals 
de jasmijnstruik’ achter het 
huis waar ze een kamer had. 
Ze wilde “een pleister zijn op 
elke wonde”. Kon compassie 
ervaren voor slachtoffers én 
zelfs met de daders. Het 
theaterspel werd afgewisseld 
met eigentijdse muziek - 
Bløf, Stef Bos, Herman van 
Veen, Huub Oosterhuis e.a. -, 
die gekozen, gearrangeerd en 
gezongen werd door het Brug 
Combo. Het was een prachtig 
oecumenisch project, 
helemaal uitgevoerd door 
enthousiaste vrijwilligers, 
onder begeleiding van 
Marianne Vonkeman (van De 
Brug) die het stuk schreef 
(met de teksten en 
filmbeelden), en Moniek 
Nusselein (van de 
Xaveriuskerk) die de regie 
voerde.    
 
Huib Klamer en Moniek 
Nusselein  
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3811 GB Amersfoort 

Telefoon: (033) 4721705 

E-mail secretariaat: 

secretariaatsfx@gmail.com 

E-mail Pastoraatsgroep 

pastoraatsgroepsfx@gmail.com 

E-mail Zandraad 

secretariszandraad@gmail.com 

E-mail Zandloper en website 

redactiessfx@gmail.com 

Website geloofsgemeenschap: 

katholiekamersfoort/sfx 

NL39 INGB 0000177507 

tnv RK Parochie OLVA 

Franciscus Xaverius  

te Amersfoort  

Website parochie OLVvA: 

www.katholiekamersfoort.nl 

Geloofsgemeenschap  
Sint Franciscus Xaverius 

behorend tot  

Parochie Onze Lieve Vrouw 
van Amersfoort 

Gastvrij en 
spiritueel in stad 

en regio 

De Zandloper verschijnt in ieder geval elke maand en verder wanneer er op korte termijn iets 

te melden is, of wanneer er zich belangrijke ontwikkelingen voordoen.  

Redactieadres: redactiessfx@gmail.com. Bezoek ook de site van onze geloofsgemeenschap 

voor het laatste nieuws: katholiekamersfoort/sfx. Ook op Facebook (Geloofsgemeenschap St. 

Franciscus Xaverius) en Twitter (SFXoptZand) kunt u ons vinden. 

De site van Vereniging Geloofsgemeenschap ‘t Zand is: www.geloofsgemeenschaptzand.nl 

Let op! De volgende Zandloper verschijnt op  
7 mei 2023. Kopij uiterlijk 30 april 2023. 

Zondag 23 april 

Viering van Woord en Gebed 

Phil Jacobs 

Fred van Kan 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 30 april 

Viering van Woord en Gebed 

Ruth van der Vliet 

Lineke Schakenbos 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 7 mei 

Viering van Woord en Gebed 

Monique Derks 

Phil Jacobs 

Cantorij Oorsprong 

Zondag 14 mei 

Viering van Woord en Gebed 

Giny Wierenga 

Huib Klamer 

Koorgroep ‘t Zand 

Zondag 21 mei 

Viering van Woord en Gebed 

Mirjam Verstraelen 

Fred van Kan 

Cantorij Oorsprong 

 

Alle zondagsvieringen beginnen 10.30 uur tenzij anders vermeld!!! 

Zondagsvieringen 

Overleden 

21 maart 

Ans den Ouden-

Leussink (90 jaar)  

 

In 1444 maakt een vondst 
van een Mariabeeldje in het 
water van de beek bij 
Amersfoort van onze stad 
een bedevaartplaats. Sinds 
eeuwen wordt dit Mirakel 
herdacht door de jaarlijkse 
bedevaart ter ere van Onze 
Lieve Vrouw van Amersfoort. 
Deze oude traditie wordt ook 
dit jaar in ere gehouden met 
de “Vrouwevaert” op 
zaterdag 20 mei. 
De start is om 7:30 uur met 
een viering van Woord en 
Gebed in de Oud-Katholieke 

Vrouwevaert in alle vroegte 
Georgiuskerk aan ’t Zand 13 
te Amersfoort. Aansluitend is 
er een stille bidtocht rond de 
oude binnenstad waaronder 
een gebedsmoment in de 
Onze Lieve Vrouwetoren. 

Na de voettocht is er dan een 
afsluitende gebedsviering in 
de Sint Franciscus 
Xaveriuskerk en aansluitend 
ontmoeting met een kop 
koffie. 

diaken Frank Sieraal  
Onze Lieve Vrouwe Gilde - 
Amersfoort. 

Op de website https://
debijbel.nl/bijbeltekst-van-de
-dag van Nederlands- Vlaams 
Bijbelgenootschap kun je er 
de Bijbel in gewone taal en 
de nieuwe Bijbelvertaling 
lezen. Je vindt een schat aan 
achtergrondinformatie bij de 

Leestip 
Bijbelteksten. De Bijbel 
inspireert, bemoedigt, houdt 
ons een spiegel voor en laat 
ons de wereld met andere 
ogen zien. 

Het Nederlands-Vlaams 
Bijbelgenootschap wil helpen 

om de rijkdom van de Bijbel 
te ontdekken. Dat doet men 
onder andere met een 
Bijbelleesrooster, met een 
tekst voor elke dag van het 
jaar. 

Monique Derks, 

Van 17 juni 12.00u tot 18 
juni 12.00u 
Wederom organiseert de 
Johanneskerk (binnenstad) in 
het weekend voorafgaand 
aan wereldvluchtelingendag 
(dat is op 20 juni) een wake 
van 24 uur voor en met 
vluchtelingen.  

Wake voor vluchtelingen 
De Johanneskerk stelt 
gebouw en menskracht ter 
beschikking. Hopelijk zullen 
velen in Amersfoort 
meedoen! Om samen 
aandacht te geven aan de 
situatie van vluchtelingen. 
Met liturgische momenten, 
maar ook met muziek, met 
ontmoeting, misschien wel 

een film. 
Als je iets kunt/wilt bijdragen 
wend je dan tot Dineke Spee: 
diaconie@johanneskerk.nl 
Als banknummer kan worden 
gebruikt NL 54 ABNA 0432 
092 587, t.n.v. Stichting 
Financiële Samenwerking, 
o.v.v. WAKE 

Graag wil ik al diegenen, die 
het voor hen die niet in staat 
waren lijfelijk aanwezig te 
zijn, weer mogelijk gemaakt 
de viering te volgen door 

Woord van dank 
middel van de streaming. Zo 
krijg je van deze sobere maar 
intense viering toch ook een 
vleugje van witte donderdag 
mee. Hoe graag hadden we 

het brood samen mogen 
delen!   

Jeanne de Grefte 
van Bergenhenegouwen 


