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Martinusbericht 

 
 

 

R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw van Amersfoort 

 
 Geloofsgemeenschap Sint Martinus Hoogland  

   
      nr  6        19 maart tot en met 1 april 2023 

 

 

De vrijdagmorgenvieringen 

 
!!!!!!   Op goede vrijdag 7 april 2023  

 is er om 09.00 uur geen seniorenviering in de Sint- Martinuskerk.  

  

Met het vertrek van, toen nog, pastor Mauricio  komt er een eind aan 

2x een Eucharistieviering in de maand op de vrijdagmorgen. 

Er is een enquête gehouden onder de bezoekers van de 

vrijdagmorgenvieringen. 

Wat wil men en wat zijn de mogelijkheden? 

De uitkomst hiervan heeft ons doen besluiten om te proberen om 

toch op de eerste en derde vrijdag van de maand samen te blijven 

komen. Op de eerste vrijdag van de maand zal er een Woord- en 

Communieviering zijn in de kapel. Af en toe zal er een 

Eucharistieviering zijn met pastoor Skiba. Op de derde vrijdag van 

de maand zal er koffie met een thema zijn. De thema’s zijn/ worden 

aangedragen door de bezoekers zelf. Deze samenkomsten zullen in 

de Don- Boscozaal gehouden worden. 

De vieringen/ samenkomsten zullen, in overleg met de vaste 

bezoekers, om 9.30 uur beginnen. Behalve wanneer pastoor Skiba 

een Eucharistieviering houdt; dan is de viering om 9.00 uur, omdat 

pastoor Skiba nog een andere viering heeft.  

Een en ander zal steeds in het Martinusbericht vermeld worden. 

We zien u graag op de eerste en derde vrijdag van de maand. 
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Let op: Op 7 april, de eerste vrijdag van de maand, zal er geen 

viering of samenkomst zijn. 

Het is dan Goede Vrijdag: om 15.00 u is er de Kruisweg en om 

19.00 u de Kruishulde. 

 

Werkgroep vrijdagmorgenvieringen. 

 

Wegens succes geprolongeerd:  

Een middaglezing/ verhaal over zijn Camino  

door pastoor Joachim Skiba 

 

 

 
Afgelopen woensdagavond 1 maart gaf pastoor Joachim Skiba in de 

Don- Boscozaal een lezing over zijn Camino. Aan de hand van zijn 

gemaakte foto’s en verhalen werd een bijzonder inkijk van zijn 

Camino gegeven.  Inmiddels hebben we reacties ontvangen van 

parochianen die het jammer vonden dat zij deze avond niet in de 

agenda hadden opgeschreven. Nu gaan we u een nieuwe kans 

geven. We willen deze lezing, bij voldoende belangstelling,  nu niet 

op een avond doen maar op een middag met een aanvangstijd van 

15:00 uur en inloop vanaf 14:30 uur. Op welke middag we het gaan 

organiseren is afhankelijk of de Don- Boscozaal op korte termijn 

beschikbaar is en ook of pastoor Joachim Skiba op korte termijn een 

mogelijkheid heeft in zijn agenda. Maar voordat we dit gaan doen, 
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verzoeken we u om aan de organisatie een email te zenden dat u 

belangstelling heeft om te komen. 

  

Aanmelden 

U kunt zich tot 31 maart a.s. aanmelden door een email te zenden 

naar Gerard01@planet.nl. Vermeld daarin uw naam en 

telefoonnummer. Als er voldoende belangstelling is voor deze 

bijzondere middaglezing, zullen wij u een email zenden met de dag, 

datum en tijd. Het zal een bijzondere ‘Camino’ worden. Na afloop 

vragen we u om een Energieke bijdrage. U bent van harte welkom! 

 

 

Bouwploeg Martinus                         Bidden en ontmoeten 

 
Bidden en Ontmoeten 2 

 

Begin januari zijn we aan de slag gegaan met 

een kleine club. De contouren  van het plan zijn 

zichtbaar aan het worden. Het was wel even 

wennen voor een aantal van ons; stonden er 

vorige week nog banken en stoelen rondom 

een grote tafel, dan is dat nu weg. Stond er nog 

een buffettafel, is deze plots weg! Een begrijpelijke reactie als je niet 

op de hoogte bent van het plan. Waarom deze verandering en 

aanpak? We willen meer ruimte op de vloer waar we met elkaar in 

gesprek kunnen gaan, lopend of staand aan een statafel. Langs de 

wanden en tegen de achterste banken zetten we banken neer met 

ervoor een klein tafeltje met stoelen. We creëren hiermee als het 

ware terrasjes waar kleine of grotere groepen elkaar kunnen treffen. 

Alle banken, stoelen en tafeltjes zijn licht en daardoor goed te 

verplaatsen. Voor berging van kaarsjes, materiaal voor bijvoorbeeld 

BHV en Catering zijn vier verrijdbare kastjes beschikbaar. In de 

Mariakapel is de bank weg en er staan er nu twee bidstoelen uit de 

H. Kruiskerk. We vinden het fijn dat deze beschikbaar waren; ze 

mailto:Gerard01@planet.nl
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maken de ruimte toegankelijker en ruimer. De Kruisjes voor de 

overledenen gaan we in nieuwe vitrines tegen de buitengevel 

plaatsen.  

 

Hoever zijn we nu? 

De banken achterin en langs de zijmuren zijn inmiddels verwijderd 

en uit elkaar gehaald. We vermaken deze tot banken met een 

grotere zitdiepte, waardoor ze zitten als een parkbank. Het hout van 

de zittingen en de deurtjes van de kolommen zijn gebruikt voor de 

kastjes; deze zijn inmiddels geplaatst en in gebruik genomen. De 

komende week werken we verder aan de “parkbanken”. De zijkanten 

van de kerkbanken hebben we doorgezaagd en vermaakt tot 

zijkanten van de nieuwe banken. De bestaande zittingen gaan we 

doorzagen. Met deze delen stellen we de nieuwe zittingen samen.  

 

 
 

Zijn er vragen en of opmerkingen dan horen we dat graag.  

Theo Keizer 

 

Martinus Techniek 

 

De wijzers op de toren staan stil! 

Hoe laat is het in Hoogland, nog steeds is het volgens de klok op 

onze kerk rond 15:30 uur. 

De tijd tikt geduldig verder in de rest van de wereld en ook bij ons al 

is dat niet zichtbaar. 

Daar kan binnenkort verandering in komen. Het aandrijfwerk voor de 

wijzers is besteld en Eijsbouts verwacht dat eind van deze maand te 
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kunnen leveren. Er zijn nog wat kleine details die uitgewisseld 

dienen te worden. Denk aan de diameter van de as waar de 

wijzers op zijn gemonteerd en het elektrisch schema waar we nog 

wat bekabeling voor moeten aanleggen. In de bestaande situatie zit 

de moederklok in de kapel. Deze blijft hangen, maar wordt 

losgekoppeld van het torenuurwerk. De nieuwe “moederklok” 

monteren we in de toren. We houden jullie verder op de hoogte 

wanneer de wijzers van de klok weer de goede tijd gaan aanwijzen 

en de klok weer gaat slaan van onze Martinuskerk. 

Een ding weten we zeker: met het hoogfeest van Pasen laten we 

alle klokken luiden. 

Gerard van Wee, Theo Meyer en Theo Keizer 

 

Ledverlichting in de Pastorie 

De afgelopen weken hebben we de oude TL/PL- verlichting in de 

Pastorie vervangen door LED verlichting. De bestaande TL- bakken 

waren aan de bovenzijde open. Vliegen en overige insecten lagen 

vervolgens dood op de Plexiplaat aan de onderzijde, een smerig 

gezicht en een vervelend karwei dit elk jaar schoon te maken. 

Kunststof onderdelen braken af en waren niet meer te leveren. De 

nieuwe armaturen zijn gesloten, waardoor dit niet meer kan 

voorkomen. De armaturen zijn bovendien voorzien van een uplight 

dat het plafond aanstraalt; dit is apart te bedienen middels de 

dimmer. Het demonteren van de wandarmaturen was nog erger, 

werkelijk een puzzel om daar een nieuw tl- buisje in te monteren. De 

investering financieel en in arbeid is het dus dubbel en dwars waard. 

Alle zalen en de centrale hal zijn gereed; de trapopgang en de 

overloop volgen binnenkort. De buitenverlichting gaan we monteren 

als het weer wat aangenamer is. De nieuwe verlichting gaat naar 

verwachting 10-15 jaar mee zonder storingen en we besparen 

rondde 50% energie. 

We hebben ook een plan ontwikkeld voor de verlichting in de kerk in 

samenwerking met een professionele partij, de uitrol van dit plan zal 

nog even duren, omdat dat financieel nog niet rond is. 

Gerard van Wee, Theo Meyer, Theo Keizer 
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Voorstellingen in de 40- dagentijd 

 
 Zondag 19 maart, 15.30u: Evensongs in de Sint- Joriskerk 

m.m.v. de Amersfoortse Cantorij.  

Toegang vrij, collecte na afloop. 

Voor meer info: www.evensongsamersfoort.nl 

 

25 maart  15:00 uur  Etty Hillesum, een muzikaal theaterstuk,  

project Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort,  

Protestantse wijkgemeente de Brug en het Brug combo. 

St. Franciscus Xaveriuskerk, ‘t Zand 29, Amersfoort 

Toegang vrij, vrijwillige bijdrage.  

Voor meer info: www.sccamersfoort.nl 

 

De Vrouw van Pilatus – een muzikale vertelling 

 

 
 

Een vertelconcert, waarbij een passieverhaal wordt omlijst en 

ondersteund door klassieke én eigentijdse muziek. Dat 

toegankelijk is voor iedereen, kerkelijk of niet, die zich in de tijd 

voor Pasen wil laten meenemen door een tijdloos verhaal.  

 

We kennen haar slecht. Hoewel ze een naam heeft, Claudia, is zij 

toch voornamelijk de vrouw van. Hem, Pilatus, kennen we wel. Hij 

gaat de geschiedenis in als de man die Jezus van Nazareth uitlevert 

aan zijn beulen, als de man die zijn handen in onschuld wast, de 

http://www.evensongsamersfoort.nl/
http://www.sccamersfoort.nl/
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man die als enige de macht heeft en niet ingrijpt om dit leven te 

redden. In De Vrouw van Pilatus wordt die fatale veroordeling en 

het lijden van Jezus beschreven door haar ogen. Het verhaal werd in 

1990 als monoloog door Imme Dros geschreven en wordt verteld 

door Dieuwertje Blok. 

 

De tekst wordt ondersteund, aangevuld en begeleid door muziek die 

eeuwen overspant. Monteverdi, Bach, Purcell en Strozzi, maar ook 

met muziek van zanger, tekstschrijver en trompettist Jeroen Zijlstra, 

bekend om zijn kleinkunst liederen.  

M.m.v. Henriette Feith - sopraan, Regina Albanez – theorbe, Thijs 

Borsten – piano, Jeroen Zijlstra - trompet en zang, Jasper Somsen – 

contrabas. Regie – Kiki Jaski 

 

De Vrouw van Pilatus, 5 april 20.15 uur in Het Brandpunt, Laan 

naar Emiclaer 101 in Amersfoort  

Kijk voor meer informatie op: 

https://www.hetbrandpunt.net/muziek/vrouw-pilatus/ 

Kaarten à € 18,50 zijn vanaf 8 maart via deze link te koop: 

https://mucobra.weticket.com 

 

Vlootaalmoezenier te gast bij Zondags ontbijt  

op 26 maart in Parochiezaal St. Joseph 

 

 

  

 

Wat betekent het om aalmoezenier bij de marine te zijn? Te midden 

van wat voor mensen kom je terecht, en wat doe je dan als werk? 

https://mucobra.weticket.com/
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Het antwoord op die vragen krijg je tijdens het Zondags Ontbijt op 26 

maart in Parochiezaal St. Joseph. 

Vlootaalmoezenier (én parochiaan) Sebastiaan Benders is te gast 

tijdens het maandelijkse Zondags Ontbijt. Hij neemt je in een 

inspirerende presentatie mee aan boord van Nederlands grootste 

marineschip. Wekenlang alleen water om je heen; wat doet dat met 

de manschappen? Welke gesprekken heb je als aalmoezenier en 

wat kun je voor de mariniers betekenen? Benders licht een tipje van 

de sluier op en laat zien wat er tijdens zijn laatste NAVO-missie in de 

Baltische Zee allemaal gebeurde. 

Het Zondags Ontbijt begint zondag 26 maart om 10.00 uur in 

Parochiezaal St. Joseph aan de Van Tuyllstraat 29 in 

Hooglanderveen en wordt om 11.00 uur afgesloten met een korte 

gebedsviering, zoals vlootaalmoezenier Sebastiaan Benders die ook 

bij de Marine verzorgt. De deelname is gratis, voor de kinderen is er 

een spellentafel. 

Doorstart Hooglandse Wintersferen  
 

“Kom je ons enthousiaste team vrijwilligers ook 
versterken?” 

 

 
 

In december zijn voorlopig de laatste Hooglandse Wintersferen 

gehouden in deze vorm. Het was een daverend succes. Vanwege 

gebrek aan vrijwilligers dreigt dit verbindende evenement in en om 

onze karakteristieke Martinuskerk te verdwijnen. Wij, De Vrienden 

van de Sint- Martinuskerk Hoogland, hopen De Hooglandse 
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Wintersferen met de vele knusse kraampjes en mooie muziek, dit 

jaar een doorstart te geven. Zodat jong en oud elkaar kan blijven 

ontmoeten op ons sfeervolle kerkplein. In onze kraam van De 

vrienden hebben wij tijdens de laatste Wintersferen al nieuwe 

vrijwilligers geworven om dit evenement voort te kunnen zetten, 

mogelijk in een iets andere vorm. Het aantal aangemelde vrijwilligers 

is nu nog te klein.  

Wij zijn op zoek naar: gastvrouwen/heren, – mensen voor de 

catering, – bestuur, – commissies, – ondersteuning muziek en 

kraampjes, – mensen voor de op- en afbouw.  

Komen jullie ons gezellige team versterken? Samen met jullie willen 

we dit evenement een nieuwe vorm gaan geven. Om je aan te 

melden en van gedachten te wisselen hebben wij een Actie 

Bijeenkomst geregeld op woensdagavond 29 maart om 20.00 uur in 

de Don- Boscozaal van de Pastorie bij de St. Martinuskerk in 

Hoogland. Laat je via onderstaand mail adres of telefoon nummer 

even weten of je komt in verband met de koffie?  

 

Vriendelijk groet, 

Rob Goeman Secretaris en interim voorzitter Stichting Vrienden van 

de Sint- Martinuskerk Hoogland  

info@vriendenvanmartinus.nl rob.goeman@kpnmail.nl  

m: 06 - 10 90 33 32 

 

Hooglandse Maatjes organiseert Paasstukjes maken 

 
Woensdag 29 maart 2023 van 10.00 tot 12.00 uur 

In dorpshuis De Neng, Engweg 7 Hoogland 

Geef u tijdig op, er kunnen maximaal 20 

personen deelnemen 

Deelname kosten € 5,00 

Aanmelden via mail of telefonisch 

hooglandsemaatjes@gmail.com 

06-877 38 602 

mailto:rob.goeman@kpnmail.nl
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OVERLEDEN 

 
Mevrouw Maria Lamberta (Marie) van de Hoef-Roest is overleden op 

zondag 5 maart. De begrafenis was afgelopen vrijdag 10 maart  in 

de Sint. Martinus. Zij werd begraven op de Langenoord. 

 

IN MEMORIAM 

 

In Memoriam Ben Keizer 
 

Geboren, getogen en gestorven op 

Hoogland. 

Ben Keizer was een Hooglander in 

hart en nieren, die zich inzette om 

de Hooglandse cultuur en traditie te 

bewaren. Zo zullen velen zich hem 

herinneren van de cabaretoptredens 

met Knuppel Uut de Zak of met ‘t 

Hooglandt’s Genootschap bij de 

jaarlijkse herdenking van de 

annexatie door Amersfoort op 

Oudejaarsmiddag. Hij stond altijd 

klaar voor de mens die bij hem 

aanklopte voor raad. Hij bleef zijn 

vrienden trouw en hechtte veel belang aan een stabiel gezinsleven 

en bood dat zijn gezin ook. Hij was graag thuis, zat 45 jaar op 

hetzelfde notariskantoor en bracht het merendeel van de vakanties 

binnen de landsgrenzen door. Met deze levensstijl was hij tevreden 

en gelukkig, Hij had niet veel nodig om te genieten: een mooi boek, 

zijn tekenmateriaal, zijn vrienden, bromfiets en gezin. Hij vond het 

moeilijk om dit nu allemaal te gaan missen. Maar wij zullen vooral 

hem missen. 
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GEBEDS- EN MISINTENTIES 

 
Zondag 19 maart 2023 

Intentie: 

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp - van 

den Tweel: 

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel; 

Annie Kok - Houdijk; 

Joannes van Middelaar; 

Kees Voorburg en Annie Voorburg - Kuijer; 

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, Xiaoyung. 

 

 
Zondag 26 maart 2023 

Jaargedachtenis: 

Wim Kuijer. 

Intentie: 

Cecilia van Dijk - van Dijk; 

Ronald van den Hoven; 

Gijsbertus Kleter, zijn vrouw Christel en zijn ouders; 

Ouders Smink - Van Valkenhoef en Henk; 

Grad van den Tweel - Hilhorst, Piet van den Tweel en Antoon Smink; 

Uit dankbaarheid familie Cheng; 

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling, Xiaoyung. 

 

 

KOMENDE VIERINGEN 

 
Week 12 

 

Zondag 19 maart 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 
 
4e zondag door het jaar. 

week  14 

 

Zondag 2 april 09.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Jeugdkoor St. Maarten; 

Palmpasen / Familieviering. 
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Donderdag 23 maart 09.00 uur 

Gebedsviering; 

o.l.v. Theo Hoogenboom; 

Lauden. 

 

Zaterdag 25 maart 19.00 uur 

Gebedsviering; 

Voorganger: Diaken F. Sieraal; 

Zang: 

Eucharistische Aanbidding. 

 

Week 13 

 

Zondag 26 maart 09.00 uur 

Eucharistieviering: 

Voorganger: Pastoor J. Skiba; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

5
e
 zondag door het jaar. 

 

Donderdag 30 maart 09.00 uur 

Gebedsviering: 

o.l.v. Theo Hoogenboom; 

Lauden. 

Donderdag 6 april 19.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Witte Donderdag. 

 

Vrijdag 7 april 15.00 uu 

Gebedsviering; 

Voorganger: Ank Ursem; 

Zang: Parochiekoor Hoogland; 

Kruiswegviering. 

 

Vrijdag 7 april 19.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Sint- Martinuskoor; 

Goede -Vrijdagviering. 

 

Zaterdag 8 april 22.00 uur 

Eucharistieviering; 

Voorganger: Pastor G. Nijland; 

Zang: Gemengd Koor St. Joseph; 

Paaswake.  

 

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland.033-4801223. 
 Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat  
 06-57541222    Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur.   Voor Kerkbalans: 
NL61RABO0123012902. Voor overige betalingen: NL36RABO0123000742 t.n.v. 
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland. 
e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com 
e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com 
e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl  
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com  
website: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/ 
Het volgende Martinusbericht komt uit op zondag 2 april 2023. Daarom graag 
kopij uiterlijk tot donderdag 30 maart 17:00 uur insturen. 
Misintenties graag tot en met maandag opgeven. 

 
!!! Op goede vrijdag 7 april 2023 is er geen seniorenvoering in de 
Sint Martinus 

mailto:martinus.berichten@gmail.com
mailto:martinus.intenties@gmail.com
mailto:centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
mailto:martinus.locatie@gmail.com
https://katholiekamersfoort.nl/martinus/

