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Welkom op Vier.nul!

We nodigen je hier van harte uit om de belangrijke
hoogfeesten van het christelijke geloof te vieren!
www.vier.nu

Wat is Pasen?

Pasen wordt jaarlijks gevierd tussen 22 maart en 25 april, op de
eerste zondag na de eerste volle maan in de lente én de maandag
erna. Vanaf Aswoensdag, wordt er veertig dagen lang naar Pasen
toegeleefd in de zogenoemde Veertigdagentijd. In ruime zin valt
onder het Paasfeest ook de Goede Week: de zeven dagen van
Palmzondag tot en met Stille Zaterdag voorafgaand aan Pasen. In


http://www.vier.nu/

enge zin is er sprake van een Driedaags Paasfeest, het zogeheten
Paastriduim. Met Pasen vieren we dat Jezus Christus uit de dood is
verrezen en ons van onze zonden heeft bevrijd. Nadat Hij werd
gekruisigd, verrees Jezus op de derde dag en overwon daarmee de
dood.

En verder op Vier.nu: Veertigdagentijd- Veertig- De vasten-
Aswoensdag- De Goede Week- Witte Donderdag- Goede Vrijdag-
Paaszaterdag of stille zaterdag- Palmzondag- Paastriduim-
Paaswake- Pascha of pesach- Eucharistie-Paastijd

Op de website KRO-NCRV.nl/katholiek is een encyclopedie te
vinden met alle begrippen uit de katholieke Kerk en traditie op
alfabetische volgorde. Onderstaande informatie over Pasen komt uit
deze encyclopedie. Op verschillende woorden kunt u doorklikken en
dan vindt u over dat woord of begrip verdere informatie.

Veertigdagentijd - Vastenactie 2023

Het is de voorbereidingstijd voor Pasen, het grootste christelijke
feest. In deze Veertigdagentijd, ook wel Vastentijd genoemd, is er
ieder jaar aandacht voor de projecten van de organisatie
“Vastenactie”. Inmiddels duurt de oorlog in Oekraine al meer dan
een jaar en zien we nog steeds de hartverscheurende beelden uit
Turkije en Syrié. Toch mogen we de kwetsbare medemensen in
arme landen van bijvoorbeeld Afrika niet vergeten. Het thema van de
Vastenactie van dit jaar is Mensen Onderweg. Het gaat hierbij om al
die vluchtelingen die van huis en haard verdreven worden door
oorlog, geweld en honger. Wilt u daarom de komende zondagen
geven bij de collecte aan het eind van de vieringen? Bent u
misschien niet in de gelegenheid om naar de kerk te komen, dan is
een financiéle bijdrage op NL21INGB 0000 005850 t.n.v.
Vastenactie Den Haag ook van harte welkom.

Werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede.


https://kro-ncrv.nl/katholiek/encyclopedie

Van Vastentijd naar Pasen (deel 1)

Vanaf Aswoensdag hebben we een veertigdagentijd waarin vasten.
De vraag die opdoemt is of dat nog
van deze tijd is. Op elke zondag van
deze veertigdagentijd vertellen
parochianen die het Eucharistisch
Centrum bezoeken voor een viering
hoe zij dat beleven en ervaren.

De aftrap wordt genomen door
lector Ronald Dongor.

Kijk op: https://katholiekamersfoort.nl/van-vastentijd-naar-pasen-
deel-1/ en op youtube: https://youtu.be/Aw3Ci62fWis

Laten we beginnen naar elkaar te luisteren

Wij maken ons zorgen om de
wereldwijd sterk toenemende
polarisatie. Er wordt naar elkaar
geschreeuwd in plaats van
geluisterd. Steeds minder mensen [~
gaan met elkaar in gesprek. Dat kan V'
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te luisteren

Wij geloven dat iedereen
gelijkwaardig is. Maar wanneer
mensen elkaar niet ontmoeten,
staan zij minder open voor elkaars
perspectieven. En worden
schadelijke vooroordelen over de
ander juist versterkt. Als mensen
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niet meer met elkaar praten, groeit het risico op geweld. Dat zien we
in Nederland en in de rest van de wereld.

Wij geloven dat geweld stopt wanneer mensen met elkaar in
gesprek gaan. Dat je polarisatie en geweld kunt tegengaan door
naar elkaar te luisteren. Daarom zetten wij in op dialoog. Want wij
geloven dat de meeste mensen liever leven in een wereld waarin
mensen met elkaar praten in plaats van vechten.

Sobere maaltijd voor Oekraine

Op donderdag 30 maart a.s. is er om 18.00 uur weer een sobere
maaltijd bij ons in De Pastorie. De protestante kerken in Amersfoort -
Noord geven in de Veertigdagentijd aandacht aan speciale
herstelwerkzaamheden in Oekraine door een gemeentelid van de
Veenkerk. Men heeft ons gevraagd om de opbrengst van de sobere
maaltijd te bestemmen voor dit doel. In het kader van de
oecumenische samenwerking voldoen wij graag aan deze wens. U
kunt zich voor deze maailtijd opgeven via ansbruins54@gmail.com
Van harte welkom.

Film Maria Magdalena

In de 40- dagentijd zal in Het Brandpunt de film Mary Magdalena
worden vertoond, op vrijdag 17 maart om 19.30 uur. Dit wordt mede
mogelijk gemaakt door de Vrienden van Het Brandpunt.

De toegang is gratis. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage
gevraagd na afloop.
Na de film is er gelegenheid om onder het genot van koffie en thee

met elkaar na te praten. Van harte welkom!

Hierbij een link naar de trailer en een recensie over de
film https://youtu.be/x18fgYITXwc



https://youtu.be/x18fgYITXwc

Expositie in de Pastorie van de Sint- Martinuskerk in Hoogland

Van maandag 6 maart t/m vrijdag 2 juni 2023 exposeren Piet
Melenhorst en Annemarie Rijkse hun werk in de Pastorie van de Sint
Martinuskerk in Hoogland.

Piet Melenhorst woont sinds
ruim vier jaar in Hoogland.
Tot zijn 56e

levensjaar werkte hij als
bedrijfseconoom bij diverse
bedrijven.

Door een aanmerkelijke
verslechtering van zijn
gezichtsvermogen moest hij
stoppen met werken en is hij
gaan beeldhouwen.

Een aantal van de toen door
hem gemaakte beelden zijn
te zien in de glazen vitrine op
de expositie.

Daarna heeft hij gekozen voor het werken met klei en heeft hij in de
loop van de tijd een voorkeur ontwikkeld voor de Arabische cultuur,
met name architectuur en reliéfs. Een reis naar Andalusié mocht dan
ook niet ontbreken.

Niet alles wat hij maakt is even recht, maar dat is dan de
“handtekening”van een slechtziende.

Annemarie Rijkse is al 33 jaar actief in de kunst en voelt zich een
verbinder met kleur.

Van portrettekenen naar impressionistisch schilderen en vanuit
portret boetseren naar expressionistisch schilderen; dat is de weg
die zij in al die jaren is gegaan.



Zij creéert haar werk vanuit intuitie en
gevoel voor kleur en gebruikt haar kunst
als middel om mensen te helpen, zowel
therapeutisch als om hen te laten
genieten en zo te ontspannen.

Lees meer over Annemarie op:
www.kunstanne.nl

Je kunt haar ook mailen:
anne@kunstanne.nl

U bent van harte welkom deze expositie te bezoeken.

De Pastorie van de Sint- Martinuskerk, Kerklaan 22,

3828EB Hoogland.

Telefoon: 033-4801223. De Pastorie is open van maandag t/m
vrijdagvan 9:00 tot 12:00 uur. Er is dan een gastvrouw aanwezig.
Door op de bel te drukken, wordt u ontvangen. Buiten deze tijden
graag op afspraak.

OVERLEDEN

Op 20 februari j.l. is overleden Albertus Johannes Maria

(Ben) Keizer. Zijn uitvaart was op zaterdag 25 februari 2023 om
11.00 uur in de Sint -Martinuskerk. Aansluitend heeft de begrafenis
op het kerkhof de Langenoord plaatsgevonden.

Op 2 maart j.l is overleden Albertus (Bert) Voskuilen,
Zijn uitvaart zal zijn op donderdag 9 maart om 11.00 uur in
de Sint- Martinuskerk.



IN MEMORIAM

Memoriam Ali Voskuilen- van den Tweel

Ali is geboren op 27 augustus 1935, als 2e kind na broer Theo, op
de Oudeweg in Hoogland.

Rond haar 4e jaar sterft haar moeder plotseling. Na een tijdje trouwt
haar vader opnieuw en krijgt ze een lieve nieuwe moeder. Ze is blij
met ieder nieuw broertje en krijgt zelfs een zusje. Haar broer Henk
overlijdt op 14- jarige leeftijd, een groot verdriet.

Op haar 18e ontmoet ze Piet Voskuilen. Ze hebben 6 jaar verkering
en trouwen op 13 januari 1960. Ze gaan in Hooglanderveen wonen
op de Holleweg 11 en krijgen daar 7 kinderen. Ze is altijd druk, maar
toch heeft ze tijd voor thee met een plakje ontbijtkoek als de
kinderen uit school komen.

In 1971 verhuizen ze naar Hoogland.



Ali heeft veel verdriet om het vroege overlijden van broers Theo en
Nico. Ook broer Richard sterft voor haar té jong. Twee schoonzonen
sterven op jonge leeftijd en een groot verdriet is het verlies van
kleinzoon Johan.

Haar deur staat altijd open, zelden eten ze met alleen met het 10-
koppige gezin. Ook in vakanties zijn er altijd neefjes en nichtjes of
kinderen uit lerland te logeren.

In 1990 wordt het eerste kleinkind geboren en er volgen er nog
twintig. Ali is daar ontzettend trots op en heeft het liefst dat ze zo
vaak mogelijk aankomen.

Als in 1997 de boerderij wordt verkocht, verhuizen ze naar het dorp.
Ali is hier erg gelukkig met Piet en geniet van haar grote
bloementuin en alle beesten. Ook hier komen de kleinkinderen weer
veel en graag. Als Piet in de rolstoel terecht komt, verhuizen ze naar
de Kraailandhof. Ook hier voelt ze zich thuis, zittend op de bank
Zwaait ze naar iedereen.

Ali is gastvrij, iedere dag is er wel bezoek. Altijd zijn er snoepjes voor
kinderen die langslopen.

Op 15 februari overlijdt ze, toch nog onverwacht. Wat zullen we haar
missen!

ledereen heel erg bedankt voor alle blijken van medeleven na het
overlijden van onze lieve (o)ma.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.



GEBEDS- EN MISINTENTIES

Zondag 5 maart 2023

Jaargedachtenis:

Job en Riek Botterblom - Voskuilen

Gerard en Erwin Kok;

Gerda Wilhelmina Maria Snijders Heijmen.
Intentie:

Dhr. en mevr. Groen - Van den Tweel;

Ouders Van de Grootevheen - De Groot en Dinie;
Henk van Hamersveld;

Jeroen van Ophoven;

Jan Smink;

Jan Tolboom;

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling,
Xiaoyung.

Zondag 12 maart 2023

Jaargedachtenis:

Henk van Middelaar - Marie van Middelaar - Kuijer en Bea van
Middelaar.

Intentie:

Antonius Gerbrand Eggenkamp en Antonia Petronella Eggenkamp
- van den Tweel:

Jan van 't Klooster, Rita en Annelies;

Karel Kok en Lies Kok - Abelen;

Voor de zielenrust van Toos Van Noordenburg- Kleuskens;
Gerardus Antonius Voskuilen en Johanna Antonia Voskuilen - van
de Grootevheen;

Henk Zwanenburg;

Uit dankbaarheid voor familie Xiabing, Phung, Xiaoyi, Xiaoling,
Xiaoyung.




KOMENDE VIERINGEN

week 10

Zondag 5 maart 09.00 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor G. Nijland;
Zang: Parochiekoor Hoogland.
2° zondag veertigdagentijd.

Donderdag 9 maart 09.00 uur
Gebedsviering;

0.l.v. Theo Hoogenboom;
Lauden.

Zaterdag 11 maart 19.00 uur
Gebedsviering;

Voorganger: Werkgroep;
Zang: Jeugdkoor St. Maarten.
Familieviering.

Week 11

Zondag 12 maart 09.00 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor J. Skiba;
Zang: Gemengd Koor H. Kruis
3° zondag door het jaar.

Donderdag 16 maart 09.00 uur
Gebedsviering;

o.l.v. Theo Hoogenboom;
Lauden.

Vrijdag 17 maart 09.00 uur
Woord- en gebedsviering;
Voorganger: Werkgroep;
Vrijdagmorgenviering.

Week 12

Zondag 19 maart 09.00 uur
Eucharistieviering;
Voorganger: Pastor G. Nijland;
Zang: MArtinuskoor;

4e zondag door het jaar.

Donderdag 23 maart 09.00 uur
Gebedsviering;

0.l.v. Theo Hoogenboom;
Lauden.

Zaterdag 25 maart 19.00 uur
Gebedsviering;

Voorganger: Diaken F. Sieraal;
Zang:

Eucharistische Aanbidding.
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Zaterdag 18 maart 19.00 uur
Gebedsviering;

Voorganger: Werkgroep;
Zang: Taizékoor;
Taizéviering.

Red.: secretariaat Kerklaan 22, 3828 EB Hoogland. & 033-4801223.

Voor dringende pastorale zorg, buiten de openingstijden secretariaat
@06-57541222 Openingstijden: ma. t/m vr. 09.00 - 12.00 uur. Voor Kerkbalans:
NL61RAB00123012902. Voor overige betalingen: NL36RAB0O0123000742 t.n.v.
Onze Lieve Vrouw Parochie h/o Martinus Locatie Hoogland.

e-mail voor Martinusbericht: martinus.berichten@gmail.com

e-mail voor misintenties: martinus.intenties@gmail.com

e-mail ledenadministratie: centraalsecretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl
e-mail Secretariaat Martinus en Locatieraad: martinus.locatie@gmail.com

website: https://katholiekamersfoort.nl/martinus/

Het volgende Martinusbericht komt uitop ...... Daarom graag kopij uiterlijk tot
donderdag ....... 17:00 uur insturen.
Misintenties graag tot en met maandag opgeven.
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