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        Advent en Kerstmis 

Advent, 
uitzien naar 
Kerstmis in een 
onherbergzame 
wereld

Zoek Maria en Jozef op dit schilderij                           Zoek Maria en Jozef op dit schilderij     
 'Volkstelling in Betlehem’ Pieter Brueghel den Oude 
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      Samen geloven in wonderen



 
            

               

     Gé 
     Nijland
    pastor

  

Doe mee!

Mediteren
Je kunt meedoen aan de mediatie in de christelijke 
traditie. Na een stiltemeditatie lezen we een tekst 
uit de mystiek of de bijbel. Dat doen we volgens de 
benedictijnse methode van de lectio divina. 
Ervaring is geen vereiste, ieder blijft een beginner. 
De meditatieochtend begint om 09.30 uur in de 
pastorie van de St. Franciscus Xaveriuskerk. 
Aanmelden bij Sonja van den Brand 
(koola003@hotmail.com). Kosten: 3 euro. 

Wandelen op Zondag
Vanuit de St. Josephkerk kun je 
om 10.00 uur op pad met een 
wandeling van maximaal 1.5 uur, 
ongeveer 7 kilometer. De start is in de Mariakapel 
met een kaarsje, de psalm en speciale intentie van 
de zondag of van een van de deelnemers. 
Aansluitend is er als beloning koffi e/thee/limonade 
in Parochiezaal St. Joseph. De deelname is gratis.
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Dus zetten mijn kleine broertjes en 
zusje bij de Kerststal autootjes, cow-
boys, hondjes en ander speelgoed. 
Dat was bijzonder rommelig. En het 
paste beslist niet bij mijn opvatting 
van hoe een Kerstgroep eruit zou 
moeten zien. Dus van mij stond er 
geen speelgoed bij de stal. Zo bleef 
ik buitenstaander, maar dat besefte ik 
toen nog niet. 
Vijftien jaar later gingen Marcel en ik, 
twee theologiestudentjes, trouwen. 
Het was vlak voor Kerst. We woonden 
op kamers, hadden niet veel ruimte 
en weinig geld, maar wilden toch een 
Kerstgroep hebben. In hartje Utrecht 
kochten we onze eerste eigen 
Kerstgroep. Het was een flinke hap uit 
ons budget. Maar we vonden ze mooi, 
onze simpele witte beeldjes zonder 
stal. Lang hebben ze bij ons gestaan, 
ieder jaar opnieuw. 

     Gé 
     Nijland
    pastor

            De wereld    
                wacht  
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MiRaKeL verschijnt zeven keer per 
jaar en wordt samengesteld door 
Tom Dirks, Marjet de Jong en 
Marcella Walraven. 
M.m.v. Kitty Adrichem.

Kopij voor nummer 2 is welkom 
voor 7 januari via 
mirakel@katholiekamersfoort.nl 
of per post Redactie Mirakel, 
Kerklaan 22, 3828 EB  Amersfoort. 

Grafi sche verzorging
De Weijer Design, Baarn
Torendruk Grafi sche producties bv, 
Nijkerk
Abonnementen en bezorging
abo-mirakel@katholiekamersfoort.nl 

Steun Mirakel fi nancieel via:
NL98 RABO 0135 1177 39 t.n.v. 
R.K. Parochie Onze Lieve Vrouw 
van Amersfoort.

Colofon

‘Jammer, we hebben   al een Kerststal’ 
Bij ons thuis stond de Kerststal op 
de piano. Het was een zelf getim-
merd hutje met een paar kerststalfi-
guren erin. Tot zover prima. Helaas 
bedacht mijn moeder er iets bij: alles 
wat wij, vijf kindertjes, belangrijk 
vonden mocht ook in de Kerststal 
staan. 

Sinterklaas is inmiddels in ons land. 
Voor kinderen een groot feest, maar 
ook voor ieder ander is het fi jn, leuk 
en wellicht verrassend. Je weet niet 
wat je te verwachten hebt. Een leuk 
onverwacht presentje, een opbou-
wend gedicht of een leuke surprise? 
Zo presenteert de goedheiligman zich 
al heel lang. Volgens mij kun je daar 
geen hekel aan hebben. Hij wil alleen 
maar goed doen. En hoe klein of 
goedkoop het cadeautje ook is, het is 
altijd hartverwarmend. Zo maakt de 
Sint altijd zijn woorden en de ver-
wachting waar, een geheel eigen 
vorm van bestaanszekerheid.  
We hebben meer te verwachten in ons 
land: een nieuwe regering en premier. 
Een verwachting van een heel andere 
aard, maar niet onbelangrijk. 

Benieuwd wat de ongetwijfeld lastige 
formatie zal opleveren. Hopelijk duurt 
het niet al te lang en kunnen verwach-
tingen worden ingelost. Uitdagingen 
genoeg in ieder geval, daarom wijs-
heid, samenwerking en daadkracht 
gevraagd in mijn ogen. Geen kortzich-
tigheid en eigenbelang.
 
Inmiddels is ook die mooie en hoop-
volle adventstijd aangebroken. Een 
tijd van inkeer in de liturgie, van uit-
zien naar en van verwachting bij uit-
stek. Een maagd is zwanger en dat is 
van betekenis voor heel de wereld. 
Want die te verwachten geboorte 
draagt een grote belofte in zich. Het is 
eigenlijk ongehoord wat we op deze 
manier van God mogen vernemen. 
Hij komt zo dichtbij als maar mogelijk 
is. Dat kan niet anders dan heil bete-
kenen voor de wereld! 
We bidden in deze adventstijd in de 
eucharistie: 'God onze Vader, van U 
zijn de eeuwen en de tijden, de dagen 
en de nachten. Laat niet toe alsof wij 
niets meer te verwachten hebben. 
Wek in ons hart een heilzame onrust 
omwille van het uur waarop uw Zoon 
zal wederkomen, Jezus Christus onze 
Heer'. Dat zet onze verwachting in een 
heel weids en altijd actueel perspec-
tief. Maar Jezus' geboorte blijft ge-
voelsmatig dichtbij. 
Mogen wij met een blij en dankbaar 
hart daar naar toe leven. Bereiden we 
ons voor op zijn komst door extra aan-
dacht voor het gebed en het vieren 
van de advent. Dan zal ons hart vol 
vreugde zijn als de Heer ook daar zijn 
thuis mag vinden. En zijn naam 
Immanuel ten volle waar maakt: God 
met ons.     

Een kerststalgeschiedenis door Wies Sarot 



               

 
            

Sint Franciscus van Assisi (1182-
1226) geldt als de bedenker van 
de Kerststal, 800 jaar geleden. 

In de Kerstnacht van 1223 zorgde 
hij ervoor dat de bewoners van het 
stadje Grecchio oog in oog ston-
den met de erbarmelijke omstan-
digheden van Jezus’ geboorte, niet 
in een paleis, maar in een voerbak 
met hooi, tussen een echte os en 
ezel. Het tafereel in de nachtelijke 
buitenlucht werd door fakkels 
verlicht, en Franciscus’ preek ont-
roerde de gelovigen diep.

Christelijke meditatie
Je kunt mediteren als weg naar vereniging 
met God. Per keer word een tekst van John Main 
OSB gelezen, gevolgd door 15 minuten stilte, 
ingekaderd in een vast openingsgebed en een slot-
gebed. We volgen hiermee de christelijke meditatie-
traditie. Elke donderdagavond van 19.30 tot 20.30 
uur in de dagkapel van de St. Ansfriduskerk. 
Informatie bij Herman Roos (06 – 53 64 47 15). 

Kerststallen
Op de Kerststallententoonstelling in de St. 
Ansfriduskerk zijn ruim 100 kerstgroepen uit alle 
werelddelen te bekijken. Ze zijn gemaakt van allerlei 
materialen en in allerlei kleuren. De openingstijden 
zijn op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur, in het 
weekend van 12.30 tot 17.00 uur. In het weekend 
treden er ook koren en muziekgroepen op. 
De toegangsprijs is 2 euro, voor kinderen 0,50 euro. 
De opbrengst is voor War Child.
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Tot oma stierf. De oma van mijn man. 
Ze was oud geworden en had haar 
kleinzoon nog zien vaderen. Er was 
veel te erven van oma en opa maar 
het meeste was niet zo belangrijk. 
De Kerststal was de uitzondering. Die 
wilde mijn man heel graag hebben. 
Vele malen had een kleine Marcel vol 
bewondering naar die stal gekeken. 
Alles stond erin, naast Maria en Jozef 
was er een engel, er waren levendige 
herders, schapen, koningen en een 
kameel en dat allemaal op een bedje 
van mos. We kregen de stal nog in de 
oorspronkelijke doos die met poste-
lastieken aan elkaar hing. Dat lijkt bij-
zaak, maar ieder jaar klinkt er bij het 
uitpakken vergenoegd: ‘…en nog in 
de oorspronkelijke doos’. Een karton-
nen doos van 100 jaren oud. 
Sindsdien staat deze Kerststal bij ons 
op de kast. Toen de kinderen nog 
thuis woonden, hielpen ze Marcel 
vaak mee om de stal op te zetten, heel 
voorzichtig, want de oude beeldjes 
zijn kwetsbaar. Inmiddels doet 
Marcel het vaak met veel aandacht 
alleen. En dan hangt in de kamer de 
sfeer van goede herinneringen, van 
veiligheid. Want dat was wat opa en 
oma meegegeven hebben, met die 
Kerststal. En de witte beeldengroep? 
Die staat sindsdien op mijn werk-
kamer. 
Er kwamen nog meer Kerstgroepen in 
de aanbieding. Mijn tante had ooit uit 
de Filipijnen, waar ze mijn missiona-
ris-oom had bezocht, een stal meege-
nomen. Jarenlang had deze bij haar 
gestaan. Nu ging ze opruimen, want 
ze voelde dat ze minder gezond werd. 
Wilden wij die mooie stal hebben? 
Ja, heel graag, maar helaas, we had-
den al een Kerststal. Was er niet ie-

mand anders? Gelukkig wilde mijn 
zusje hem ook hebben. Zo kunnen we 
deze eveneens geliefde familiestal 
toch nog af en toe zien. 
Maar als pastor word je soms ook 
verrast. Ineens stond er een driedelige 
Kerstgroep in mijn werkkamer. Een 
hele lieve zorgzame groep, waarbij 
Jozef zijn mantel beschermend om 
moeder en kind slaat. En dan kom je 
ook nog schitterende Kerstgroepen 
tegen in de Wereldwinkel. Regelmatig 
verzucht ik dan: ‘Jammer, we hebben 
al een Kerststal’.
Nog even terug naar de Kerststal van 
mijn moeder. Ze had gelijk. Iedereen 
is welkom bij het Kindje Jezus. In de 
Kerststal wordt dit verbeeld door de 
os en de ezel die in de stal verschenen 

zijn omdat de 
profeet Jesaja 
zegt: ‘Een os kent 
z’n bezitter en 
een ezel de 
kribbe van zijn 
meester’. 
Als je niet van 
een rommelige 
stal houdt, wat ik 
me dus heel goed 
kan voorstellen, 
of als je Kerststal 
oud en kwetsbaar 
is, zorg dan voor 
een speelgoed-
exemplaar van de 
Kerststal. 
Dat kan een dure 
Playmobil-stal 
zijn, maar ik heb 

ook wel eens een goedkoop kerst-
groepje bij een voordeeldrogist mee-
genomen. Op veel manieren kan de 
Kerststal tot leven komen.   
Zalig Kerstfeest 

Zondags Avontuur
Voor gezinnen is er om 10.00 uur een avontuurlijk 
uur, met uitdagende opdrachten voor de kinderen 
en een eigen opdracht voor de ouder(s). 
Het thema van het zondagse Bijbelverhaal wordt 
omgezet in beweging, speuren en samenwerken. 
De maandelijkse activiteit wordt gehouden in en 
rond de St. Josephkerk en de parochiezaal. De 
deelname is gratis. 

     ‘Iedereen is welkom 
bij het Kindje Jezus’
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‘Jammer, we hebben   al een Kerststal’ 

Een kerststalgeschiedenis door Wies Sarot 



   
        

eucharistieviering oecumenische vieringgebedsviering woord/communieviering Kinderwoorddienst

Alle vieringen 

St. Ansfriduskerk
•  Iedere woensdag 19:00 uur eucharistie-

viering met pastoor J. Skiba of pastor 
G. Nijland

St. Josephkerk
• Iedere dinsdag 09:00 uur eucharistievie-

ring met pastor G. Nijland

H. Kruiskerk
• Iedere woensdag om 09.00 uur Lauden

                 
St. Ansfridus
zo 11.00 uur

St. F. Xaverius
zo 10.30 uur

St. Joseph
za 19.00 uur

St. Martinus
zo 09.00 uur 

Het Brandpunt 
zo 10.45 uur 

Za. 2 dec Vesper (19.00) diaken W. Kremer
GK Soli Deo Gloria

Zo. 3 dec pastoor J. Skiba
GK Soli Deo Gloria

par. R. vd Vliet / F. v. Kan
Cantorij Oorsprong

Familieviering                     
pastoor J. Skiba

Jeugdkoor  St Maarten
ds T. Woltinge

Za. 9 dec pastor G. Nijland
Gregoriaanse Schola

Zo. 10 dec par. A. van de Wiel
Martinuskoor

par. G. Wierenga / Ph. Jacobs
Koorgroep 't Zand

pastor G. Nijland 
Parochiekoor Hoogland

Lessons & Carrols
E. Vos

Za. 16 dec pastoor J. Skiba       
Gem. Koor H. Kruis

Zo. 17 dec pastor G. Nijland
GK Soli Deo Gloria

par. M. Derks / A. van Es
Cantorij Oorsprong

pastor G. Nijland    
Martinuskoor ds S. Muns

Za. 23 dec pastor G. Nijland 
GK Soli Deo Gloria

Zo. 24 dec pastoor J. Skiba (11.00)
Dameskoor St. Henricus

pastoor Skiba
 Parochiekoor Hoogland D. de Boer

Zo. 24 dec
Kerstavond

Kleuterkerst (17.00) Kleuterviering (17.00) Kinderkerst  (17.00)
M. Bierhaus

Familieviering (19.00)
Mixed Generations

U zijt wellekome (20.30)
par. L. vd Haterd / M. Nusselein

Familiekerst  (19.00)
pastor G. Nijland

GospelKidz

Familieviering (19.00)
Jeugdkoor St Maarten

par. A. van de Wiel
Koor 4U (22.00)

par. F. v Kan / S. vd Brand
Koorgroep 't Zand (23.00)

Zalige Kerstnacht
Veen Vocals (22.00)

pastor G. Nijland
Young Spirits (22.00)

G. Timmerman / 
ds. A. Walsma (21.00)

Ma. 25 dec
1e Kerstdag

pastor F. Zwarts (11.00)
GK Soli Deo Gloria

pastoor J. Skiba (11.00)
Cantorij Oorsprong

pw. S. Benders   (11.00)
Dameskoor St. Henricus

pastoor J. Skiba  (09.00)
Martinuskoor ds. Anna Walsma (10.45)

Open Kerststal (15.00)

Di. 26 dec
2e Kerstdag

pastor G. Nijland (10.00)
Gem. Koor H. Kruis

Za. 30 
december

pastoor Skiba
GK Soli Deo Gloria

Zo. 31 dec
Oudjaarsdag

Oudjaarsviering
par. A. van de Wiel

Dameskoor Henricus

par. H. Klamer / L. Schakenbosch
Cantorij Oorsprong

pastoor J. Skiba
Martinuskoor

Oecumenische viering
 in De Inham (19.00)

Oecumenische viering
 in De Inham (19.00)

Ma. 1 jan
Nieuwjaar

pastor G. Nijland (10.00)
Gem. Koor H. Kruis

Za. 6 jan          Vesper (19.00) pastor G. Nijland 
GK Soli Deo Gloria

Zo. 7 jan par. A. van de Wiel
GK Soli Deo Gloria

par. A. v Es / R. vd Vliet
Koorgroep 't Zand

pastor G. Nijland
Parochiekoor Hoogland B. Roest

Za. 13 jan diaken W. Kremer
Martinuskoor

Zo. 14 jan par. A. van de Wiel
Dameskoor Henricus

M. Derks / L. vd Haterd
Cantorij Oorsprong

pastoor J. Skiba
Martinuskoor ds. R. Klein Kranenburg

Za. 20 jan Rozenkransgebed pastor G. Nijland       
Gregoriaanse Schola

Zo. 21 jan diaken A. van Gaans
GK Soli Deo Gloria

par. F. van Kan / G. Wierenga
Koorgroep 't Zand

presentatie EHC
pastor G. Nijland

Koor 4U
E. Hogema

Za. 27 jan pastoor J. Skiba
Veen Vocals

Eucharistische aanbidding
(19.00)

Zo. 28 jan Oecumenische viering
in de Fonteinkerk

pastor G. Nijland (11.00)
Cantorij Oorsprong

pastor G. Nijland
Martinuskoor

Tafelviering
ds. A. Walsma

      *  alle vermeldingen onder voorbehoud 
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• Iedere woensdag om 09.00 uur Lauden

Een actueel overzicht op    i   www.katholiekamersfoort.nl

St. Martinuskerk
•  Iedere donderdag om 09.00 uur Lauden
•  Voor vrijdagmorgenvieringen:  zie 

Martinusberichten

--1e Advent--

--2e Advent--

--3e Advent--

4

--4e Advent--

Driekoningen



   
        

pastoor Joachim Skiba
E pastoorskiba@marthamaria.nl  
T 035 - 601 13 20 
 06 – 46 93 15 11 (vrij: maandag)

Suhail Tafur (jongerenwerk)
E suhailtafur@katholiekamersfoort.nl
T 06 - 22 99 69 37 (part-time / vrij: maandag)

pw. Wies Sarot 
E l.m.sarot@hetnet.nl
T 035 – 603 28 88 (vrij: dinsdag en vrijdag)

pastor Gé Nijland
E g.nijland@katholiekamersfoort.nl 
T 06-58 88 28 05 (vrij: vrijdag)

Met assistentie van:
diaken Frank Sieraal
E jfrcsieraal@kpnmail.nl
T 033- 472 94 38 (vrij: dinsdag en woendag)

diaken Jan Nieuwenhuis
E diakennieuwenhuis@marthamaria.nl 
T 035 – 542 02 08 (10 uur per week)

diaken Antoon van Gaans
E diakenvangaans@marthamaria.nl
T 06 – 46 19 80 77 (10 uur per week)

diaken Wim Kremer 
E diakenkremer@marthamaria.nl    
T 06 - 17 47 74 44 (10 uur per week)

Vertrouwenspersonen:
Loes Wiggerts  Adriaan van Es
T  06 - 40 41 56 84  T  06 - 51 32 94 90
E  lojowibri46@hotmail.com

Bereikbaarheid pastores    ▼
Meer nieuws op www.katholiekamersfoort.nl

Contact    ▼

Doop, huwelijk
Centraal Secretariaat 
E centraalsecretariaatolva@katholiekamersfoort.nl 
T 033 - 489 35 99 (ma/wo/vr 09.00 - 13.00 uur)

Ziekenzalving
T pastoor Joachim Skiba 06 - 46 93 15 11 (maandag vrij)
T pastor Gé Nijland 06 - 58 88 28 05 (vrijdag vrij)

Uitvaartmelding door uitvaartondernemer
T 06 - 57 54 12 22 (09.00 - 18.00 uur). 

Financiële nood en ondersteuning
E secretaris@caritasamersfoort.nl

E pastoraalteam@katholiekamersfoort.nl

Reünie Heilig Kruiskerk
Bezoekers van de voormalige Heilig Kruiskerk zijn wel-
kom om elkaar te ontmoeten tijdens een gezellige mid-
dag. Een weerzien als geloofsgemeenschap staat dan 
centraal.  

Gezellig, met een hapje en een drankje. Er is een gebeds-
moment gepland, waarin Frank Sieraal zal voorgaan, als-
ook een optreden van een gelegenheidskoor. De middag 
wordt zaterdag 27 januari van 13.30 tot 16.30 uur gehou-
den in de Heilig Kruiskerk aan de Liendertseweg 46. 
Aanmelden is gewenst, maar niet noodzakelijk (centraal-
secretariaatOLVA@katholiekamersfoort.nl | 033 – 
4893599 – ma/woe/vrij van 9 tot 13 uur). Er kan eventueel 
gebruik worden gemaakt van een ophaaldienst. Dit dient u 
aan te geven bij aanmelding.   

Bereikbaarheid pastores    
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Start voorbereiding 
Communie 
Voor kinderen in groep 4 of ho-
ger start binnenkort de voorbe-
reiding op de Eerste Heilige 
Communie. Ingeschreven ouders 
met kinderen in die leeftijd krij-
gen een brief met uitnodiging 
thuis. Geen brief ontvangen? Stuur een berichtje naar de 
OLVA werkgroep EHC (heiligecommunie@katholieka-
mersfoort.nl),    dan zorgen wij dat je alsnog een brief 
krijgt. Twijfel je of het iets is voor jullie? Schrijf je dan in 
voor de informatieavond op dinsdag 12 december om 
20.00 uur in De Pastorie in Hoogland. Na afloop beslis je 
dan of je mee wilt doen met je gezin. We hopen er met el-
kaar weer voor alle kinderen en hun ouders een mooi, leer-
zaam en feestelijk project van te maken. De Eerste Heilige 
Communieviering is gepland op tweede pinksterdag 
maandag 20 mei om 10.00 uur in de St. Martinuskerk.   



             
Doe mee!

Lessons & Carols
Het projectkoor Puer Natus Est verzorgt een uit 
Engeland afkomstige traditionele dienst in het kader 
van Kerst. Lessons zijn lezingen uit de Bijbel, de ca-
rols meestal bekende kerstliederen. Als rode draad 
loopt één lied voor samenzang door de hele dienst. 
Met medewerking van diaken Frank Sieraal, pianist 
Sylvia Schijve, een fl uitist en vier violisten. De dienst 
begint om 16.00 uur in de St. Josephkerk. 

Zondags Ontbijt
Je bent welkom om elkaar onder het genot van een 
heerlijk ontbijt ontspannen te ontmoeten. Het ontbijt 
in Parochiezaal St. Joseph wordt om 10.00 uur ge-
houden. Te gast is Danique Regeling om iets over de 
achtergronden van haar sponsoractie voor het KWF 
te vertellen. Voor de kinderen is er een spellentafel. 
De deelname is gratis.
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Koor 4U geeft tijdens de tentoonstelling in de St. 
Ansfriduskerk een kerstconcert. Het concert biedt 
een veelzijdige mix van Nederlandstalige kerstliede-
ren, Engelse Carols, Amerikaanse Christmas songs, 
een aantal Franse en Duitse Kerstliederen. Het con-
cert wordt gegeven van 20.15 tot 21.30 uur. Er is 
geen pauze. Na afl oop van het concert wordt bij 
de uitgang een deurcollecte gehouden, de helft is 
bestemd voor War Child.  

za

16
dec
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Nieuws uit de parochie 

Via Mirakel blijf je op de hoogte wat er gebeurt in onze parochie en geloofsgemeenschappen. Mirakel wil graag een 
inspiratiebron zijn voor christelijk geloof en spiritualiteit. Mirakel wordt 7x per jaar gratis  verspreid, grotendeels 
door onze vrijwilligers. Maar het drukken en versturen brengt kosten met zich mee en daarom vragen we je om een vrij-
willige bijdrage van 15 euro. Daarmee kan een deel van de kosten gedekt worden. Steun Mirakel door je bijdrage over te 
maken op NL91RABO 0123.041.171 t.n.v. R.K. Parochie OLVA. Graag onder vermelding van 'druk- en verzendkosten'. 
Als je ons blad niet meer wilt ontvangen, laat dat per mail even weten: abo-mirakel@katholiek amersfoort.nl. Vermeld 
wel even je naam en adres, voor de juiste verwerking van de gegevens.     
Juliëtte van den Heuvel, penningmeester

Wethouder Aboyaakoub-Akkouh 
(rechts op de foto) heeft het wijk-
inzamelpunt voor de Voedsel bank 
in de Bergkerk geopend. 

Kerken inzamelpunt Voedselbank 

Steun Mirakel ook in het nieuwe jaar

Ook de St. Ansfriduskerk, St. Francis-
cus Xaveriuskerk en het Brandpunt 
zijn zo’n wijkinzamelpunt. Om de 

Voedselbank te helpen, kunnen er 
voedingsmiddelen gebracht worden, 
de kerken zorgen er vervolgens voor 
dat deze bij de Voedselbank komen. 
Met de Voedselbank is een lijst van 10 
houdbare producten opgesteld waar-
aan altijd behoefte bestaat. Kijk op
i  www.raadvankerkenamersfoort.nl 

voor meer informatie.   

  
Kerst in oorlogstijd en onzekerheid?

We zouden misschien de 
neiging hebben om het ver-
haal van een kind, dat 
wordt geboren aan de rand van de 
toenmalige samen leving en toch de 
naam Vredevorst krijgt, als naïef van 
ons af te schudden. Toch is het ver-
haal van de geboorte van Christus 
niet zo naïef en ook minder zoet dan 
we soms denken! Het kerstverhaal be-
gint al met het noemen van de grootse 
machthebber in die tijd: keizer 
Augustus. Denk maar even aan de in-
drukwekkende bouwwerken, amfi-
theaters en triomfbogen. Niet alleen 

Het Kerstfeest staat dit jaar meer dan ooit in de schaduw van oorlog en con-
flict. Denk aan de voortdurende oorlog in Oekraïne of de gebeurtenissen in 
Gaza. De oplaaiende discussie in ons land, het anti-semitisme, het grote 
zwart-wit-denken dat weer terug is. En dan gaan we Kerst vieren.

in Rome, maar ook in allerlei 
landen rond te Middellandse 
zee zijn ze te vinden. 
Bouwwerken bedoeld om de 
enorme macht van dit rijk te 
laten zien. Toch slaagde die 
machthebber er niet in werke-

lijke vrede te stichten: de Pax 
Romana, de Romeinse vrede, was het 
resultaat van een ongekend wrede 
onderdrukking! Die ‘vrede’ kent geen 
wederzijds begrip, geen verzoening 
en geen hoop op een nieuwe werke-
lijkheid, waar de Bijbel over spreekt: 
‘Zie, Ik ga iets nieuws beginnen, het 
is al begonnen, zie je het niet?’

Onze geschiedenis bestaat zeker uit 
het verhaal van dit soort machtheb-

bers. Maar er is ook een verborgen ge-
schiedenis, teder en kwetsbaar als een 
ontluikend twijgje in de winter. Díe 
geschiedenis spreekt van een messi-
aanse vrede. Vrede waarin mensen 
zich willen inleven in de pijn van de 
ander, en waar kinderen nog in gelo-
ven -al zijn die vaak de eerste slacht-
offers van de Pax Romana. 
Rond Kerstmis voelt iedereen wel iets 
van de zachte krachten, die essentieel 
zijn voor vrede en die uiteindelijk zul-
len overwinnen. Misschien is het een 
kortstondig gevoel, gauw omverge-
blazen door de dagelijkse zorgen of 
door de vreselijke berichten in de me-
dia. Maar zou het niet mooi zijn als we 
dat gevoel niet laten overwoekeren 
door commercie en consumptie? Als 
we die zachte krachten als levenspro-
gram nemen voor het jaar dat komt? 
De mensheid heeft deze messiaanse 
droom van vrede en gerechtigheid 
meer dan nodig! Zalig Kerstfeest!    

door: Marcel Poorthuis ,
em. hoogleraar dialoog 

tussen godsdiensten
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Wandelen door Amersfoort cen-
trum langs een route met meer 
dan 1500 lichtjes. Het kan ook 
dit jaar weer! 

Iedereen is welkom om zaterdag 16 
december tussen 17.00 en 19.00 uur 
de Kerstlichtjestocht mee te maken. 
De route is zo uitgezet dat je op elk 
punt kunt beginnen. Als je met de 
klok mee naar je eigen startpunt 
loopt heb je alles gezien: engelen, 
herders, het Kindje in de stal, de drie 
wijzen, koren, orkesten, dansertjes 
en herbergiers en de wensenboom. 
Een belevenis voor jong en oud, een 
hartverwarmende manier om in het 
Kerstverhaal te stappen. Informatie 
op i  www.kerstlichtjestocht.nl.   

Nodig Gewoon papier, pot-
lood, schaar en lijm. Eventueel 
kleurtjes en dergelijke. 

TIP 1: Natuurlijk mag je de engel kleuren en versieren! 
Dat gaat het makkelijkst als hij/zij nog plat is.  

TIP 2: Je kunt de engel(en) zo groot of klein maken als 
je wilt. 

EngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelenEngelen in dein dein dein dein dein dein dein dein dein dein dein de

Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Advent Maak deze vreugdevolle Engel! 
Of maak er vier, één voor elke 
adventszondag. Om een-voor-een 
bij je adventskaarsen te zetten. De 
knutsel is heel makkelijk te doen. 

Doen

1 Neem het 
model over op 
stevig papier 
als patroon 
(knip alle 
dichte lijnen), 
lijf en vleugels. 

2 Teken het 
patroon over 
op gewoon A-4 
papier, en knip 
het uit. Zoveel 
als je er wilt.

lood, schaar en lijm. Eventueel lood, schaar en lijm. Eventueel lood, schaar en lijm. Eventueel 
kleurtjes en dergelijke. kleurtjes en dergelijke. kleurtjes en dergelijke. kleurtjes en dergelijke. 

  
3 Plak de engel 

rond, met de 
rugranden op 
elkaar. 

  
4. Vouw de armen 

langs de stip-
pellijn iets naar 
voren. 

  
5. De vleugels 

knip je apart 
uit. Heb je ook 
de korte sleuf-
jes ingeknipt?  
Dan schuif je 
de vleugels zo 
op de rug van 
de engel. 

Veel knutselplezier! 

TI P
Tip:  Elke Adventszondag kun je  over  een Enge l  la ten gaan.  Gabr ië l  op de eers te  zondag,  3  dec;  de Enge l  in  Jozefs  droom a ls  tweede, 
10 dec;  de Vreugdebrenger  van Jesa ja  52 a ls  derde ,  17 dec;  de Enge l  b i j  de herders  van Bet lehem a ls  v ie rde ,  24 dec .  H ierb i j  hoor t  een 

Adventsvers je .  Je  v indt  d i t  op i   WWW.G E LOVE NTH U I S.N L.

Iedereen is welkom om zaterdag 16 
december tussen 17.00 en 19.00 uur 
de Kerstlichtjestocht mee te maken. 
De route is zo uitgezet dat je op elk 

herders, het Kindje in de stal, de drie 
wijzen, koren, orkesten, dansertjes 
en herbergiers en de wensenboom. 
Een belevenis voor jong en oud, een 
hartverwarmende manier om in het 
Kerstverhaal te stappen. Informatie 

  1 Neem het 1 Neem het 1 Neem het 
model over op model over op model over op 
stevig papier stevig papier stevig papier 
als patroon als patroon 
(knip alle (knip alle (knip alle 
dichte lijnen), dichte lijnen), 
lijf en vleugels. lijf en vleugels. 

2 Teken het 2 Teken het 2 Teken het 
patroon over patroon over patroon over 
op gewoon A-4 op gewoon A-4 
papier, en knip papier, en knip 
het uit. Zoveel het uit. Zoveel 
als je er wilt.als je er wilt.als je er wilt.
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tekst en ontwerp: Marjet de Jong

Samen geloven Thuis

De jonge parochiaan, die je mogelijk 
kent als acoliet, van de kinderwoord-
dienst in de H. Kruiskerk of als pel-
grim naar de Wereldjongerendagen, 
gaat voor het eerst een een marathon 
lopen. 'Als verpleegkundestudent en 
in mijn omgeving zie ik wat de impact 
van deze ziekte kan zijn. Het lukt mij 
niet om alleen maar stil te staan bij dit 
gegeven.' Je kunt Danique steunen 
door een donatie te doen via i  
https://acties.kwf.nl/fundraisers/
daniquerentvoorkwf. Dank je wel!    

Danique Regeling gaat meedoen 
aan de Marathon van Rotterdam. 
Niet zomaar, maar om geld in te 
zamelen voor baanbrekend onder-
zoek naar kanker. 

In actie 
tegen kanker 

Meer dan 1500 
kerstlichtjes



     
Contactgegevens   ▼

Centraal Secretariaat in De Pastorie
Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland  
T 033 - 489 35 99 (ma/wo/vr  09.00-13.00 uur)
E centraalsecretariaat OLVA@
  katholiekamersfoort.nl 

Secretariaat R.K. Begraafplaatsen Amersfoort
Utrechtseweg 30, 3811 NB  Amersfoort
T 033 - 820 03 55
E secretariaat@rk-begraafplaatsen.nl.

Inloophuis De Ontmoeting 
De Bekroning 2, 3823 EA Amersfoort
T 033 - 456 28 05 
E inloophuis@hetnet.nl
 
Inloophuis Schothorst
Lancelotpad 18, 3813 EW Amersfoort
T 033 – 480 19 02
E info@inloophuisschothorst.nl

De Herberg (oecumenisch)
 Watersteeg 85, 3824 EL  Amersfoort
T 033 - 457 11 41

Sint Ansfridus 
 Jacob Catslaan 28, 3818 WK  Amersfoort
T 033 - 461 59 23
E secretariaat@ansfriduskerk.nl 

Het Brandpunt (oecumenisch)
 Laan naar Emiclaer 101, 3823 EG  Amersfoort
T 033 - 455 46 66 

Sint Joseph
 Van Tuyllstraat 29, 3829 AB  Hooglanderveen
 T 033 - 257 12 85
E secretariaat@stjoseph-olva.nl 

Sint Martinus  
 Kerklaan 22, 3828 EB  Hoogland
T 033 - 480 12 23
E martinus.locatie@gmail.com  

Sint Franciscus Xaverius 
 ’t Zand 31, 3811 GB  Amersfoort
T 033 - 472 17 05
E secretariaatsfx@gmail.com

Sint Henricus 
p/a mw. Giny Wierenga 
Noordewierweg 183, 3812 DE  Amersfoort
 T 033 - 461 16 51
E g.wierenga@kpnmail.nl

Heilig Kruis 
 T 033 - 489 35 99
E wandelhuys@heiligkruis.katholiekamersfoort.nl  

Open Kontakt  Bunschoten
p/a Ben Jonker
T 033 - 298 35 41

Wijkherberg Heilige Geest '' Open huis ''  
Kerkcentrum De Brug, Schuilenburgerweg 2, 
3816 TB Amersfoort.
 T 033 - 472 18 82
E hemels94@outlook.com
 Elke 1e en 3e zondag van de maand 
  14.30 - 16.30 uur "Open huis" met ontmoeting, 
  gesprek en activiteiten. 

 

Geen plaats in de herberg
In de Kerstnacht horen we straks weer het verhaal van de geboorte van Jezus, 
hoe Maria Hem in doeken wikkelde en in een kribbe neerlegde, omdat er voor 
hen geen plaats was in de herberg (Lc 2,7). Dat was toen, maar ook in onze tijd 
moeten mensen huis en haard verlaten. Omdat ze daartoe opgeroepen wor-
den door een leger, een andere mogendheid die uit is op grond of bodem-
schatten of omdat je in je vaderland geen toekomst hebt en je heil elders gaat 
zoeken. Ook zij horen dat er voor hen geen plaats is in de herberg. 
 De nood die ons dagelijks via journaal, mobieltje of krant getoond wordt, is 
te groot en te ver weg om er zelf wat aan te doen. Lijkt het, want toch kunnen 
wij wel wat doen. Je hoeft niet ver te zoeken; hier in Amersfoort vangt 
Vluchtelingenwerk Nederland mensen op in het azc aan de Barchman 
Wuytiersweg 53. Mensen uit Oekraïne hoeven geen asiel aan te vragen en 
worden elders opgevangen. 
Wilt u helpen? Kijk dan op de website i  www.amersfoort.nl/hulp-bieden. 
Hier vindt u tal van mogelijkheden om aan mensen, voor wie geen plaats is 
in de herberg, toch nog iets te bieden. Net zoals Maria doeken en een kribbe 
kreeg om haar pasgeboren zoon warm neer te leggen.   

Meer nieuws op www.katholiekamersfoort.nl
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Diaconie  door: Marcella Walraven

De Alpha-cursus is voor jong en oud, 
voor iedereen met vragen over het 
leven of het christelijk geloof. ‘Het is 
heel verrijkend om verhalen uit het 
leven van andere mensen te horen en 
welke plaats geloof daarin heeft’, al-
dus een van de deelnemers. Een an-
der: ‘Echte verdieping en een tweede 
keer zal dat nog verder brengen’. En: 
‘Een mooie groep verschillende men-
sen, die dichter bij elkaar kwamen te 
staan’. De bijeenkomsten starten we 
met een eenvoudige maaltijd, gevolgd 
door een korte inleiding en een ge-
sprek in kleine groepen. Is er meer?, 
wie is Jezus?, waarom zou je de Bijbel 
lezen? en hoe zit het nou met de kerk? 
Doe mee! Er zijn tien avondbijeen-
komsten en een zaterdag. 
Meld je snel aan (alphacursusOLVA@
pm.me). We starten maandag (vanaf 
15 januari) om 18.45 uur in Parochie-
zaal St. Joseph.    
Team Alpha OLVA

Aan het begin van 
het nieuwe jaar 
wordt er opnieuw 
een Alpha-cursus 
gehouden in onze 
parochie. Een 
mooie manier om 

je geloof een opfrisbeurt te geven, 
of juist meer te weten te komen wat 
christenen geloven.

Doe mee aan 
de Alphacursus  


